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Inleiding.

Het is belangrijk om weten dat elke mens uniek is, en dat hij voor zichzelf het leven, de
waarheid en de weg is. Het pad dat hij volgt ontvouwt zich in hemzelf, terwijl hij zijn weg
voortzet in zijn eigen uniekheid en de rol die hij in de verre toekomst bestemd is te spelen
in het Goddelijk Plan.

Er zijn verschillende paden om het uiteindelijke Doel (= Zelf-realisatie of Eénwording
met God) te bereiken. Het pad van toewijding of liefde, dat in het Sanskrict Bhaktr marga
heet wordt meestal beschouwd als cen alternatief voor het pad van kennis of J#dna marga,
dat wordt behandeld in de Yoga Sitra van Patafjali. Karma marga, of het pad van hande-
ling, wordt gezien als ondersteuning voor beide paden, dit bedoelt, om de geest te zuive-
ren, en het ontstaan van volgend karma (= handelingen van oorzaak-gevolg of actie-
reactie) te verhinderen. Het verschaft tevens de noodzakelijke zelfdiscipline dat het denk-
vermogen geschikt maakt voor de beoefening van yoga volgens welke methode dan ook.
De verschillende yoga-systemen staan in principe niet los van elkaar, noch zijn ze als me-
thode op zichzelf voldoende om Zelf-realisatie te bereiken. Ze worden beter aanzien als
verschillende takken van een veclomvattende wetenschap van yoga waarin ieder systeem
zijn steentje bijbrengt. Op een gegeven ogenblik kan een bepaalde yoga-techniek, meer
benadrukt worden dan een andere, wat ons laat denken dat dit beter of veelvuldiger toege-
past wordt dan andere technieken, maar we moeten opletten met deze redenering, omdat
we niet weten op welke trap van evolutie desbetreffend persoon staat.

De Bhakti Sitra van Narada wordt beschouwd als een soort handleiding voor hen die God
willen realiseren door de kracht van de Liefde. De weg van Bhakti marga wordt geschetst
en zodoende is ze zeer geschikt als gids, voor hen die emotioneel van aard zijn, om zo de
toewijding aan te kweken die nodig is in het vroege stadia van de ontwikkeling ervan.
Men mag hieruit nu niet besluiten dat toewijding aankweken enkel bestemd is voor men-
sen met een emotioneel temperament, en zij die een ander pad volgen dit niet moeten ont-
wikkelen. Immers de natuur streeft naar volmaaktheid, en dus zullen alle aspecten van de
menselijke aard moeten ontwikkeld worden, maar zoals reeds voorgaandelijk al gezegd
weten we niet welke aspecten al ontwikkeld zijn in de loop van vele levens die de indivi-
dualiteit al heeft afgelegd op weg naar éénwording. Hij die in dit leven meer intellectueel
van aard is zal zich meer aangetrokken voelen tot JAidna marga, iemand met een emotio-
neel karakter kiest waarschijnlijk het pad van Bhakti.

De hoog oplopende emoties die duidelijk merkbaar zijn in het beginstadia van ontwikke-
ling zijn zeer normaal en eigen aan de menselijke aard. Door toenemende toewijding wor-
den deze emoties geneutraliseerd omdat steeds hogere stadia van ontwikkeling bereikt
worden. Naargelang we dus steeds hogere stadia bereiken dalen er steeds subtielere krach-
ten neerwaarts die dan door één van onze subtiele lichamen, het anandamaya-kosa, ont-
vangen worden. Deze ervaringen zijn zo subtiel van aard, dat ze onbeschrijflijk zijn en
niet meer als gewone emotie kunnen vertaald worden. Dat is dus de verklaring waarom
een toegewijde in het begin stadia overweldigd en zelfs tot wankelen gebracht wordt door
zijn hevige gevoelens voor God, en in de hogere stadia rustig, beheerst en gereserveerd is.
Als we het Sanskriet woord Bhakti verduidelijken komen we bij de woorden liefde en toe-
wijding, maar dit begrip reikt nog verder. Het woord liefde geeft een groot aantal gevoels-
waarden weer, maar wordt tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt. In haar zuiverste
vorm is zij een aspect van God zelf, die in Zijn transendentale aard zelf Liefde blijkt te
zijn, Daarom treft men liefde overal in het leven aan en drukt zij zich op verschillende ma-
nieren uit door middel van alle levende wezens.

Het verschil wordt zichtbaar als we zien dat liefde op het hoogste niveau in verband ge-
bracht wordt met de meest verheven ervaringen en gevoelens, en terecht Opperste of God-



delijke Liefde genoemd wordt, en dat liefde in de laagste regionen van het mensen- en
dierenrijk vergrofd wordt door een blinde zoeken naar genot, verlangen, seksuele harts-
tocht en wat nog allemaal van dien aard. Het woord Bhakti heeft niets te maken met de
lagere vormen van liefde, noch in het mensen- of dierenrijk, noch in het verband met
seks, noch met welke andere wereldse gevoelens dan ook. Het kan enkel gebruikt wor-
den voor dic ware Liefde die men kan voelen voor God, in abstracte zin of voor die God-
delijke wezens die men de incarnaties of de vertegenwoordigers van God kan noemen.
Als we het woord toewijding bekijken zien we dat de betekenis ervan even ruim als vaag
is. Voor een goed begrip moeten we een onderscheid maken tussen de drie vormen die
meestal tot uitdrukking komen: 1) toegewijd zijn aan een doel, 2) toegewijd zijn aan een
persoon en 3) toegewijd zijn aan God.

Toewijding aan een doel treffen we bijna overal aan. Zie maar rond naar de verschillende
bewegingen waar mensen deel van uitmaken en er hun volledig voor inzetten. Met toe-
wijding van dit type zal natuurlijk alles van de aard athangen van wat wordt nagestreefd.
Als het doel positief van aard is zal het onze spirituele mogelijkheden ontplooien en de
resultaten zullen geluk en voorspoed brengen aan vele mensen. Als het doel echier nega-
tief van aard is, of zelfs gewetenloos, gaat dit op grote schaal erg veel leed veroorzaken,
kijk maar in de wereld rondom je heen, dan zie overal de bewijzen dat er in deze visie
veel waarheid zit.

Toewijding aan een persoon hangt af van de aard en het motief van degene die toegewijd
is en van degene op wie de toewijding gericht is. Als we kijken in de wereld van het za-
kenleven of de politiek, zien we al snel dat we te maken krijgen met macht en geld. Er is
hoegenaamd in bijna geen enkel geval sprake van toewijding. Als toewijding echter vrij
is van deze onvolkomenheden en gebaseerd is op de gehechtheid aan een persoon, van-
wege diens intellectuele, morele of spirituele kwaliteiten, dan bezit zij een zekere morele
of spirituele kwaliteit die zowel edel als bewonderingwaardig is.

Toch moeten we oppassen voor dit soort toewijding, ze heeft de neiging het denken van
de toegewijde te beknotten, ja, zelfs aan banden te leggen en het vermogen er aan te ont-
nemen om de problemen van het leven, vrij, zonder vooroordeel of vooringenomenheid,
onder ogen te zien. Als iemand aan een religieuze of spirituele leermeester toegewijd is,
moet hij oppassen dat zijn denken niet geconditioneerd raakt door de leer van deze le-
raar, zodat hij de andere aspecten van de waarheid die even belangrijk zijn niet meer ziet
of niet meer weet te waarderen, of de belangstelling ervoor verliest. Zie maar naar India,
maar eigenlijk niet enkel in India, maar over gans de wereld zijn nu al ashrams (geeste-
lijke centra) verspreidt die bewust opgericht zijn om volgelingen te ronselen, om deze dan
van de buitenwereld af te zonderen, uit angst hen weer kwijt te spelen. Op de kap van de-
ze mensen worden dan weer goedgelovige zoekers of toeristen gelokt zodat het fabriek-
je blijft draaien. Er wordt hier niet beweerd dat alle ashrams deze bedoeling hebben, ge-
lukkig maar. Gelukkig ook dat mensen die al een degelijke evolutie achter de rug hebben,
het kaf van het koren kunnen scheiden, en dit onmiddellijk door hebben als ze er maar
¢én voet hebben binnengezet of één gesprekje hebben gehad met de zogezegde geestelij-
ke leider. Zo ziet men dus dat zowel toewijding aan een doel, als toewijding aan een per-
soon niet enkel vatbaar is voor onvolkomenheden, maar ook meestal de vrijheid van han-
delen en denken van iemand in hoge mate kan beperken, waarbij desbetreffende personen
niet uit vrije wil meer kunnen ontplooien en gefnuikt worden in hun groei.

Toewijding aan God echter is niet alleen vrij van tekortkomingen en gevaren, maar bezit
tevens ook het vermogen de spirituele en Goddelijke mogelijkheden die in het diepste
van het innerlijke wezen verborgen zit, te ontdekken en tot in het oneindige te ontplooi-
en, Deze toewijding kan dan, omdat ze gericht is op de Hoogste Liefde en Zaligheid van
God, zo een enorme kracht teweeg brengen dat het leven van een persoon volledig veran-



dert. Met deze reden wordt in aforisme 81 van de Bhakti Sifra de nadruk gelegd om

voorkeur te geven toegewijd te zijn aan God boven een persoon. De toewijding die ge-

richt is op een spirituele leraar mag niet gericht zijn op zijn persoonlijkheid maar op God

die in hem huist. /¥vara (zoals Patafijali God noemt) is de ware guru (= een ware Meester
of Leraar) van alle zoekers en toegewijden, zoals wordt uitgelegd in de volgende aforis-
me van de Yoga Sdtra:

sa pirvesam api guruh kalenanavacchedat (1.26)
‘Daar Hij nict is geconditioneerd door de tijd, is Hij de Leraar, zelfs van de Ouden’.

Even aanstippen dat er ook nog commentaren zijn die bet woord Bhakti verklaren als
‘liefde’ (wat vereniging inhoud) maar ook als ‘verdeling’. Er wordt dan benadrukt dat
verdeling, vereniging wordt. We zijn allemaal verdeeld, door (Bhakti) yoga verenigen we
ons terug met de ultieme Waarheid, de ultieme Zaligheid, het ultieme Bewustzijn, wat wij
God noemen. Nirada zegt dat Bhakti uiteindelijk de vrucht van alle soorten yoga is. Hij
maakt geen onderscheid tussen Bhakti als praktijk, wanncer je nog verdeeld bent, of
Bhakti als resultaat wanneer je de Eenheid bereikt hebt.

Er zijn vele religies in de wereld, en ze bestaan ervoor, om hun volgelingen de juiste
richting te tonen aangaande het gedrag, toch moeten we hier een bedenking maken van
wat nu de eigenlijke aard en het eigenlijke doel van religie in het menselijk leven is. Wat
voor soort aspect of aspecten een religie ook mag hebben, het belangrijkste en het wezen-
lijkste is wel dat ze ons de juiste weg wijzen om God te vinden. Gedragsregels zijn voor
alle religies anders, op zich is dat niet erg, ze zijn maar een middel en geen doel op zich-
zelf, ook al worden ze door vele volgelingen wel als zodanig beschouwd. Dit moet men
steeds blijven benadrukken, niet enkel om het religieuze leven zinvoller te maken, maar
om de zoekende in staat te stellen een onderscheid te maken tussen het niet-wezenlijke
van een religieus leven en het wezenlijke ervan, en zich dan te leren concentreren op het
wezenlijke ervan. Ook de opvattingen over God of de paden mogen verschillend zijn, de
disciplines mogen zelfs zeer viteenlopend zijn, maar het doel is voor alle religies het-
zelfde. Als dit doel ontbreekt, is desbetreffende religie geen religie, wat het dan ook ver-
der mag wezen.

Als we het bovenstaande in ogenschouw nemen zien we dat religie dichter bij de mystiek
staat dan het occultisme, het vormt in principe het wezen van het mystieke leven. De ech-
te mysticus zijn aandacht en toewijding gaat enkel vit naar God. Studie die hij verricht is
gebaseerd op het bereiken van God, zonder acht te slaan op andere zaken die hem toch
maar afleiden van zijn doel. Voor de mysticus is God echt alles, zijn hele leven staat in
het teken van God, en dit is dan ook een zaak tussen hem en God, verantwoording wordt
dan ook enkel aan God afgelegd. Als je de Bhaktr Sitra goed bestudeert zul je merken dat
er enkel gesproken wordt over toewijding aan God, je zult er nergens toespelingen vinden
over andere kwesties. Ook worden er geen filosofische abstracte vragen behandeld. En
verder wordt er ook geen gewag gemaakt over de ontwikkeling van siddhi’s (paranorma-
le vermogens), omdat deze niet belangrijk gevonden worden.

Daar je je maar op één enkel doel moet concentreren, je niet aan strenge regels moet hou-
den, en je niet druk hoeft maken over welk filosofisch probleem dan ook, verklaart waar-
schijnlijk de reden, dat er gesteld wordt, dat het pad van Bhak#i marga meer effectiever is
dan andere paden. Het vaste patroon dat religie volgt is er niet, en ook geen bijkomstighe-
den die je vrijheid beperken. Je kunt altijd toewijding aankweken, en dit in welke sitvatie
waarin je je ook bevindt en in welke omstandigheden dan ook.

Van de andere kant houd dat ook in, dat als je geen serieuze toewijding aankweekt, God



nooit zult vinden. God houdt zich niet bezig met zoekers die niet zo erg gemotiveerd zijn
en van twee werelden willen genieten, of tevreden zijn met de kruimels van gewone emo-
tionele bevrediging die het religicuze leven schenkt, zoals kortstondige vervoeringen en
het zien van mooie hemelwerelden of wat dan ook. Dit is allemaal prachtig maar leid je af
van het ware doel, dat God is. Nochtans is dit de toestand waarin de meeste zoekers zich
bevinden, maar ze moeten zich ook hier van losmaken om verder te evolueren naar het
uiteindelijke Hoogste Doel.

Ontwikkeling van toewijding is voor iedere zoeker noodzakelijk, en de vraag rijst hier,
hoe kunnen we toewijding ontwikkelen en hoe moeten we dat vraagstuk bestuderen. Het
denken kunnen we meestal beter beheersen dan onze emoties, dus zal men beter het den-
ken kunnen richten op de verschillende aspecten van een intellectueel probleem. Maar het
is helemaal wat minder gemakkelijk emoties op te wekken, zoals onze liefde te richten en
daadwerkelijk ook te gaan voelen en tevens blijven voelen voor iemand, ook al ligt deze
persoon ons nauw aan het hart. Wie het besluit genomen heeft toewijding aan God te wil-
len ontwikkelen, doet er goed aan, eerst te leren hoe er mee te beginnen. Eigenlijk wordt
dit probleem niet zo duidelijk, of op een bevredigende manier behandeld in de Bhakti Si1-
tra. Maar zij die al grondig vertrouwd zijn met het denken en de traditie van het hindoejs-
me kunnen de eerste aanbevolen stappen al goed begrijpen en dit brengt hen al een goed
eind op weg, maar deze stappen zijn natuurlijk niet voor iedercen hetzelfde. Het aankwe-
ken van toewijding is dus voor iedere zoeker een noodzakelijk iets, maar hij moet dan na-
tuurlijk ook de algemene beginselen waarop deze ontwikkeling van toewijding gebaseerd
is, goed begrijpen en in staat zijn ze toe te passen.

Belangrijk om te onthouden bij de aanpak van het bovenstaande probleem is, dat bij de
ontwikkeling van toewijding, er in werkelijkheid eigenlijk geen kwestie is van iets te ont-
wikkelen, maar meer van openbaring, want de Werkelijkheid die God genoemd wordt is
in al zijn aspecten, maar vooral met het verhevenste aspect van Liefde, aanwezig in elk
mensenhart. Natuurlijk, liefde is verborgen, en de meeste mensen zijn zich er niet van be-
wust. Dit komt omdat ze tot over hun oren in de wereld van het matericle vast zitten en
verstrikt zijn geraakt in de netten van het verlangen en andere menselijke neigingen. Maar
als onze ogen opengaan en we uiteindelijk beginnen te beseffen welke elementen ons ver-
duisteren en weten hoe we ze moeten teniet doen, zal de verborgen Liefde zich weldra
ontluiken en ten volle openbaren in ons hart.

We moeten hier niet verder ingaan op het probleem van verduistering, illusies, verkeerde
of menselijke neigingen, die de Werkelijkheid voor ons verborgen houden, zodat we door
middel van vermaak of welk ander middel dan ook, op zoek zijn naar ‘iets’ buiten ons.
We moeten enkel beseffen of tot het begrip komen, dat het onze heilige taak is, ons denk-
vermogen grondig aan te pakken en het te bevrijden van alle neigingen en onzuiverheden,
zodat het terug vrijkomt van alle waan en duisternis. Als dit gebeurt is, ontstaat terug har-
monie, verdwijnen de vervormingen en zullen de sluiers die alles verbergen, stelselmatig
verdunnen als sneeuw voor de zon, en zo zal dan de Liefde als één aspect van de Werke-
lijkheid, schitteren als de heldere maan op een rivier.

Als voorbereiding op het aankweken van liefde moet het denkvermogen dus gezuiverd en
geharmoniseerd worden om het vervolgens in een toestand te brengen waarin het kan die-
nen als voertuig voor de Liefde tot God. Het doel van de voorgeschreven zelfdiscipline,
deugden en ook nog anderc middelen die moeten ontwikkeld worden, is het tot stand
brengen van zo een geestestoestand die geschikt is voor het openen en benutten van een
kanaal, tussen de innerlijke en hogere niveaus van ons Wezen, zodat de liefde spontaan
en steeds sterker begint op te wellen. Later zal nog worden uitgelegd dat dit proces zelfre-
genererend is. Hoe meer je God lief hebt, hoe beter je Hem leert kennen en hoe beter je
Hem leert kennen, hoe meer onze liefde voor Hem zal groeien, totdat kennis en liefde sa-



menkomen in een toestand van permanent besef van die Werkelijkheid die Zelf-realisatie
genoemd wordt.

Twee stadia moet de zoeker op het pad van toewijding zeker in het oog houden. In het
eerste stadium is er een periode van voortdurende inspanning, zelfdiscipline, Zuivering en
de ontwikkeling van die geestestoestand en deze deugden die nodig zijn voor het tot uit-
drukking brengen van Bhakti. Perioden van depressic en emotionele vervoeringen wisse-
len zich af in dit eerste stadium. Doch als de zoeker volhardt in zijn inspanningen en ook
tevens de benodigde aanleg heeft, gaat hij geleidelijk over naar het tweede stadium. In
dit stadium begint de liefde voor God, spontaan en constant in een steeds sterker worden-
de mate op te wellen in de zoeker, zonder dat hij daar ook maar iets moet voor doen. De-
ze toestand die pard-bhakti of pramaprerna genoemd wordt en die verschijnt bij het di-
rect besef van de Werkelijkheid, is heel treffend beschreven in aforisme 54 en gecft de
toegewijde de ‘vrede die alle verstand te boven gaat’. Dit maakt dan dat de toegewijde
gevoelens heeft van Zichzelf genoeg zijn en vol is van gelukzaligheid.

Er moet een degelijk onderscheid gemaakt worden tussen deze twee stadia, want de zoe-
ker kan zich niet veroorloven zijn inspanningen te laten verslappen bij het intensieve pro-
ces van het ontplooien van de diepere toestanden van de Liefde die ook prema genoemd
wordt, tenzij en totdat het tweede stadium bereikt is en hij al stevig gegrondvest is in de
liefde tot God. Men moet oppassen dat bij de hogere ervaringen van Liefde die men in het
eerste stadium bereikt, en die zoals al eerder gezegd is, zeer intens en wonderbaarlijk
zijn, niet gaan denken of ons gaan verbeelden dat we de hoogste ervaringen van Liefde al
bereikt hebben, en dat we onze inspanningen al mogen milderen. Als we deze foute rede-
nering volgen zullen we spoedig vastlopen op het pad, wat er in zal resulteren dat we het
tweede stadium van paramaprema nog niet eens zullen bereiken.

Er zijn veel zoekenden die met de vraag blijven zitten of ze hun toewijding nu op een per-
soonlijke dan wel op een onpersoonlijke God moeten richten. Er zijn er dic denken dat ze
toewijding moeilijk kunnen opwekken of richten op een Werkelijkheid die, noch vorm,
noch eigenschappen heeft, en daardoor denken dat hun liefde niet beantwoordt kan wor-
den. Anderzijds zijn er anderen die vinden dat het ongepast is om datgene wat in zijn
diepste wezen een alomtegenwoordig, alles overstijgend Beginsel is, door middel van een
vorm af te beelden en te aanbidden. Zeer belangrijk om te weten is dat deze moeilijkheid
gebaseerd is op een misvatting of verward idee omtrent de Werkelijkheid die we God
noemen. We moeten weten dat er slechts één Werkelijkheid is die twee aspecten heeft, en
deze zijn, alles overstijgend en gemanifesteerd. In zijn alles overstijgende aspect is het
een Beginsel zonder enige vorm of eigenschappen. In zijn gemanifesteerde aspect ligt het
ten grondslag aan het gemanifesteerde universum, dat een mentale creatie is van het god-
delijk Denkvermogen. Het maakt niet uit als we onze toewijding nu richten op Zijn on-
persoonlijk aspect, of dat onze aanbidding uit nu gaat naar een persoonlijke God, met als
vorm, een symbolische weergave van één van zijn eigenschappen, of een incarnatie van
een menselijke gedaante. Onze toewijding zal die éne hoogste Werkelijkheid bereiken en
het antwoordt zal dan van die éne Werkelijkheid terug over ons komen.

Maar de intelligente zoeker zal bewust of onbewust beseffen, zelfs al aanbid hij God in
een concrete vorm, dat zijn toegewijde devotie gericht is op die Werkelijkheid, die het he-
le universum doordringt en omvat, en dat deze Werkelijkheid daardoor in al haar glorie
en macht aanwezig is in de concrete vorm van dat symbool dat er voor doorgaat.

Dat een avatar (een goddelijke incarnatie} of een symbolische weergave van het godde-
lijke in een vorm, de mens kunnen helpen is alom geweten, omdat iets tastbaars wordt ge-
boden om een beeld te kunnen vormen, maar dit is niet op elke tocgewijde van toepassing
of noodzakelijk. Het behoort tot de mogelijkheden om devotie tot ontwikkeling te bren-
gen van de hoogste graad zonder eender welke vorm of symbool dan ook, en dit dan op



de onpersoonlijke Werkelijkheid die in ons hart huist. Deze Werkelijkheid is verborgen
en vormloos alsook ondeelbaar en onhoorbaar. Onze toewijding kan daar zeer zeker op
gericht worden en de ontwikkeling kan tot die uiterste intensiteit, ja, zelfs tot extase ko-
men, omdat de Werkelijkheid in al haar volheid in ons hart zijn bestaan heeft, en dit als
bron van gelukzaligheid, macht en kennis en met alles wat verband houdt met het spiri-
tuele leven.

Het komt misschien ongelooflijk over dat je iets met hoge mate kunt liethebben wat geen
vorm, geluid of substantie bezit, maar het is de echte waarheid en de meest verheven er-
varingen van de ware toegewijden getuigen ervan, want het zijn zij op wie de Goddelijke
Genade veelvuldig neerdaalt en hun bewustzijn tot extatische hoogten voert. Je hoefi de
moed niet te verliezen als je je niet aangetrokken voelt tot een welbepaalde vorm, God in
zijn onpersoonlijke aspect kan het voorwerp zijn van de hoogste vorm van toewijding.
Als toewijding authentiek en intens is aan een persoonlijke God, kan zij na verloop van
tijd doch steeds onpersoonlijker worden, dit met als reden dat de beperkingen van tijd,
ruimte en vorm stelselmatig ontgroeid worden en het bewustzijn van de toegewijde in
aanraking komt met de Werkelijkheid die boven tijd en ruimte staat. Als dit gebeurt welt
de liefde in haar meest sublieme vorm voortdurend op, vanuit het binnenste van de toe-
gewijde, net alsof het komt uit het niets. De toegewijde mag zelfs bezig zijn met zijn dag-
dagelijkse bezigheden, zowel lichamelijk als mentaal, voortdurend zal zijn bewustzijn on-
dergedompeld blijven in de oceaan van goddelijke Liefde. In deze toestand is er nog nau-
welijks het gevoel van afscheiding tussen degene die liefheeft en de Geliefde zelf.

Deze vorm van allerhoogste Liefde is niet gemakkelijk te bereiken, maar is wel mogelijk
voor ieder mens, omdat God in het hart van iedereen verblijft. We moeten enkel de slui-
ers verwijderen waarin de Werkelijkheid gehuld is, zodat we deelachtig worden aan het
Goddelijk visioen van Liefde en Schoonheid dat ons volledig overweldigt, zodat ons be-
wustzijn wordt opgeheven in de éénheid met Zijn Bewustzijn. Dit visioen, ook al is het
maar tijdelijk en gedeeltelijk, brengt de toegewijde in een toestand van extatische Liefde.
Als hij dan nadien terugkeert uit deze verheven toestand voelt hij zich vrij en zichzelf ge-
noeg, en volledig vervult van een gelukzaligheid die niet onder woorden te brengen is.
Niets van waarde in ons leven wordt zonder inspanning bereikt of komt plotseling zomaar
te voorschijn. Voor alles wat we willen bereiken in het leven zal inspanning en volhar-
ding aan de dag moeten gelegd worden. En dit geldt zeker voor de verheven feiten in het
leven die reeds potentieel in ons aanwezig zijn, en voorbestemd zijn ooit tot ontplooiing
te komen, omdat ze deel uitmaken van ons goddelijk erfdeel. Hoelang dit nog op zich laat
wachten hangt deels af van ons karma, en deels van ons onderscheidingsvermogen of vi-
veka waardoor wij in staat worden gesteld onderscheid te leren maken tussen het Werke-
lijke en het onwerkelijke, dus tussen wat illusie is en wat een blijvende waarde heeft. Ge-
lukkig is karma niet onuitputtelijk en onderscheidingvermogen slechts sluimerend, beide
kunnen we aanpakken als we dit echt willen. We moeten er enkel maar een begin aan ma-
ken en dan volharden in onze inspanningen. Het is voor iedere zoeker mogelijk de Hoog-
ste Liefde voor God te ontwikkelen en de staat van Eeuwige Vrede te bereiken die eigen
is aan die Liefde en die zonder die Liefde niet te bereiken is.

Tenslotte moeten we nog vermelden dat de meeste commentaren beweren dat Narada, de
eerste zoon van Brahma zou zijn, of Brahmakumarah. In India heeft men nooit rekening
gehouden met het begrip “tijd’, er werden dus geen data bijgehouden, bijgevolg weet men
dus niet wanneer Narada geleefd zou hebben. Volgens de Indiase mythologie is hij €één
van de zeven r5/’s of zieners. Aan hem wordt ook de uitvinding van de viza of luit toege-
schreven. Maar voornamelijk is hij bekend geworden door zijn verhandeling over het pad
van devotie, de Bhakti Siitra . We kunnen hier niet verder over het leven van Nirada uit-
wijden, dat zou ons te ver brengen, maar wie er meer wil over weten zou zich het Srimad



Bhagavatam moeten aanschaffen. Verder zijn er mystiekers die beweren dat Narada en
Patafijali dezelfde waren.

De Bhakti Sitravan Narada omvat 84 aforismen, maar er zijn commentaren die de laat-
ste drie aforismen weglaten omdat ze geen bijzondere details geven. Het zou hier enkel
gaan over een opsomming van enkele uiterlijke vormen van Bhakti, en doordat ze uiter-
lijk zijn, nict als belangrijk genoeg bevonden worden door sommige auteurs. Verder is
er ook nog een opsomming van namen van Grote leraren uit de oude tijd die de leer van

Bhakti verkondigt hebben. Wie niet thuis is in de geschriften van het hindoefsme, zou de
teksten maar moeilijk kunnen begrijpen. In deze verhandeling worden ze echter wel op-

genomen omdat het werk als dusdanig als een geheel beschouwd wordt.

Sri Nirada Muni, de eerste zoon van Brahma.



Definitie van Bhakti of de Hoogste Liefde tot God.

1. athito bhaktim vydkyasyamah

atha = aldus. Dit woord gebruikt men in het algemeen om een onderwerp in te leiden;
atah; = daarom (omdat toewijding ook nodig is voor Zelf-realisatie); bhaktim = toe-
wijding; vyikhyasyamah = wij zullen uiteenzetten.

Laten we, omdat toewijding aan God noodzakelijk is voor het bereiken van Zelf-
realisatie, de leer van Bhakti uiteenzetten.

Met het woord ‘toewijding’, dat we nu verder in deze verhandeling gebruiken wordt dus
niet meer bedoeld, het zich toewijden aan een persoon of doel, maar betekent uitsluitend
nog de liefde (Bhakti) tot God. Op deze wereld is er geen enkel voorwerp van toewij-
ding, hoe verheven ook, dat niet ecindig, vergankelijk en onvolkomen is, de toewijding
daarop is dus van korte duur. Als de toewijding van volgelingen op een avatar gericht is,
zal dit hun zeker kunnen helpen in het eerste stadium van hun ontwikkeling. Maar nadien
voor de verdere ontwikkeling baat dit ook niet meer, omdat dit zich allemaal afspeelt in
het gebied van tijd en ruimte, en omdat het een toewijding is die gericht is buiten ons en
dus ook eindig is. De Werkelijkheid die wij zoeken buiten ons, in allerlei vormen, ligt al-
geheel in ons hart met al zijn pracht en glorie. Geen enkele avatar kan deze toewijding tot
ontwikkeling laten komen die al het gemanifesteerde en het ongemanifesteerde omvat, en
daardoor de mens tot bevrijding brengt. Ooit zullen we de uiterlijke vorm achter ons moe-
ten laten en proberen DAT te realiseren wat in de vorm verborgen ligt en het ware doel
van onze zoektocht is. De ware Werkelijkheid, die alles in zichzelf draagt en die DAT of
God genoemd wordt is het enige geschikte doel van onze toewijding of Bhakti. Narada
behandelt het onderwerp vanuit dit gezichtspunt.

De verhalen over persoonlijke toewijding die voorkomen in het Rarndyana of de Bhigava-
tamoet je niet letterlijk nemen, want dan wordt de ware betekenis gemist. Eerst en vooral
zijn er veel van die verhalen als allegorieén bedoeld om aan het grote publick te kunnen
tonen of duidelijk te maken wat de hogere waarheden van het spirituele leven voorstellen,
en dit op een manier die de gemiddelde mens goed kan begrijpen en onthouden. Verder
heeft de toegewijde, ook al lijkt het dat zijn toewijding in deze verhalen uitgaat naar een
persoon die zich in de gemanifesteerde wereld bevind, een wereld die uiteraard eindig is,
in feite de Werkelijkheid in gedachten die oneindig is en alles in de kosmos omvat en be-
vat. De uiterlijke verschijningsvorm wordt enkel als een symbool gezien van de innerlijke
Werkelijkheid en deze toewijding is in feite op die Werkelijkheid gericht. In het denken
van de gewone zoeker is het onderscheid van de innerlijke Werkelijkheid en de uiterlijke
vorm niet helder aanwezig, maar het leeft wel altijd in zijn onderbewustzijn. Diegenen die
maar oppervlakkig het hindoeisme bestudeerd hebben, zullen al snel denken dat de hin-
does afgoden vereren, omdat zij symbolische vormen of avatars zoals Rima en Krsna ge-
bruiken voor hun aanbidding, maar dat is niet juist, achter hun werkwijze gaat een filoso-
fie schuil van begrippen van de meest verheven aard met betrekking tot deze Werkelijk-
heid, die het voorwerp tot aanbidding is en ook Brahman genoemd wordt.

2. sa tv asmin parama-prema-riupa
sa = hij (d.w.z. Bhakti); tu = maar (d.w.z. deze toewijding is niet gericht op enig object

of persoon, maar alleen op God); asmin = aan hem; parama = intens, hoogste; prema =
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liefde; riipa = (heeft de uiterlijke) vorm (van).
Bhakti of toewijding aan God heeft de vorm van een intense liefde voor Hem.

Toewijding aan een doel of persoon hoeft niet het karakter van liefde te hebben, maar kan
een vorm van vastbeslotenheid aannemen. De ware toewijding aan God, die Bhakti ge-
noemd wordt, omdat dit een kwestie van zelfovergave is, gaat altijd gepaard met intense
emotie of liefde tot Hem. Deze emotionele liefde is echter een uiterlijke vorm, d.w.z. een
vorm die zij aanneemt in uiterlijk gedrag in relatie tot God. Naar een dieper aspect van
deze liefde wordt verwezen in het volgende aforisme.

3. amrta-svaripa ca

amrta = de nectar van onsterfelijkheid, het besef van onze eeuwige aard, dat ons doet
uitstijgen boven de angst voor dood en verval; svarlipd = (heeft de) wezenlijke vorm
(van); ca=en.

Terwijl de uiterlijke vorm van Bhakti emotionele liefde is, is de meest innerlijke,
wezenlijke vorm ervan een besef van onze ware aard, die eeuwig is en het gebied van
verval en dood te boven gaat.

Dit aforisme moet in samenhang met het vorige gelezen worden, zoals het gebruik van het
Sanskriet woord ca aangeeft. Het tweede aforisme handelt over de uiterlijke vorm van
Bhakti, het derde aforisme echter behandelt de diepere, wezenlijke aard ervan. Alles heeft
in zijn aard twee aspecten. Het is maar hoe je het bekijkt. Door het oppervlakkig te bekij-
ken zie je het maar van buiten af, maar als je het van binnenuit ervaart, wordt de ware aard
gekend.

Neem nu een toegewijde die God intens lief heeft van buitenaf, d.w.z. God buiten hem
vereert, dan zie je bijna dezelfde symptomen als bij een verliefd koppel. Hun denken is
overspoeld met gedachten over de ander, bij een opwelling van emotie wordt er gehuild en
als ze niet bij elkaar kunnen zijn voelen ze zich verloren. Dit noemt men ripa of de uiter-
lijke vorm van Bhakti en deze is meestal duidelijk aanwezig in bet begin stadia van ont-
wikkeling. Maar als Bhakti verder ontwikkelt en dit de bhakta (toegewijde) verder laat
ontplooien wat hem nauwer tot God brengt, neemt zij in toenemende mate de vorm aan
van een gevoel van éénheid met Hem. Als dit dan gebeurd verdwijnen alle uiterlijke
symptomen grotendeels en worden ze vervangen door een toestand van voortdurend
besef van de éénheid met Hem. Daar Zijn (God) ware aard eeuwig is, zal de toegewijde
dit ook gaan beseffen en zich zijn eeuwige aard gaan herinneren, dit omdat hij zich dan in
een voortdurende toestand van éénheid met Hem bevind. Dit is de wezenlijke vorm van
Bhakti, haar svaripa. Wat we zeker in gedachten moeten houden is het subtiele onder-
scheid tussen onsterfelijkheid, wat nog in de sfeer van tijd en ruimte plaatsvindt, en eeu-
wigheid, wat tijd en ruimte volledig overstijgt.

Sommige commentaren stellen dat als je je ware aard herinnerd doormiddel van Liefde,
en je er in vestigt, je het levenselixer of amyta te drinken krijgt, of er door overspoeld
wordt. De juiste bedoeling hiervan is dat je overspoeld wordt door Verheven Vreugde en
Opperste Liefde.

4. yal labdhva puman siddho bhavaty amrto bhavati trpto bhavati
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yat = welke (liefde tot God); labdhva = bereikend; puman = man; siddhah = een zZuiver
en heilig mens met bovennatuurlijke vermogens (siddhi’s); bhavati = wordt; amrtah =
onsterfelijk, eeuwig; trptah = voldaan, tevreden.

Als dit is bereikt, wordt een mens een Siddha, onsterfelijk en zichzelf genoeg.

Door dit te bereiken wordt iemand volmaakt, hij verwerft alle siddhi’s, die verkregen zijn
doordat zijn bewustzijn één geworden is met het bewustzijn van God. Alle vermogens

zijn inherent aan het Goddelijk Bewustzijn, het Bewustzijn dat eeuwig is en alles in zich-
zelf bevat. Maar deze vermogens interesseren de ware Siddha niet, of hij is er zichzelf niet
van bewust deze te bezitten, dit omdat alle verlangen weg is, en er geen inspanning meer
nodig is om iets te verkrijgen omdat alles in dat Bewustzijn al aanwezig is. Begeerte ont-
staat pas als we iets proberen te verkrijgen wat we nog niet bezitten, maar omdat we alles

bezitten in het Bewustzijn van éénwording hebben we niets meer nodig en kan het verlan-
gen niet meer bestaan.

5. yat prapya na kificit ca vafichati na Socati na dvesti na ramate notsahi
bhavati

yat = welke (liefde tot God); prapya = bereikend, verkrijgend; na = niet; kificit = jets;
vafichati = verlangt; $ocati = treurt; dvesti = (hij) haat; ramate = verheugt zich; utsahi =
enthousiast; bhavati = wordt.

Als hij de liefde van God heeft bereikt, verlangt hij niets, voelt hij geen bedroefdheid,
haat hij niets, verheugt hij zich niet en wordt hij nergens enthousiast over.

Nauw aansluitend vervolg op het vorige aforisme. Elke mogelijke geestestoestand die je je
maar kan bedenken is in iedercen aanwezig, en dit als men maar even het gevoel heeft ook
maar iets tekort te komen. Als hij daarentegen door versmelting met het Goddelijk Be-
wustzijn de Opperste Liefde proeft, die ook amyta of nectar genoemd wordt, wordt hij
zichzelf genoeg en kan hij niets buiten zichzelf begeren. Dit bereikend en de éénheid voe-

lend met alles in de sfeer van het gemanifesteerde, verlangt hij niets anders meer, treurt hij
over niets meer, is hij vrij van haat en jaloersheid, neemt hij geen genoegen meer in de ij-
delheden van het leven en wordt hij over niets meer uitbundig. Begeerte verhult het God-
delijk Bewustzijn in ons hart, begeerteloosheid vernietigt deze verhulling zodat we terug

het besef krijgen van onze Goddelijk Ware Aard.

6. yaj jiidtvd matto bhavati stabdho bhavaty atmaramo bhavati
yat = welke (liefde tot God); jiiatva = kennend; mattah = gek, dronken van vreugde;
bhavati = wordt; stabdhah = stil; dtma-aramah = vervult van het hoogste Zelf, zonder

neiging om buiten zichzelf te zoeken naar welke vorm van bevrediging ook.

Door die liefde (tot God of de ene Werkelijkheid) te kennen wordt hij dronken van
vreugde, stil en zichzelf genoeg.

Hier wordt verder gezinspeeld op de gedachte van het vorige aforisme en reikt ons wat

meer kenmerken aan van de geestestoestand en het gevoel die het gevolg zijn van Zelf-
realisatie. Mattah betekent hier niet echt gek, maar wordt echter gebruikt om de intensiteit
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weer te geven van die innerlijke vreugde die gevoeld wordt bij het beseffen, dat we over-
spoeld worden met de Opperste Liefde of van Eénwording met de Hoogste Werkelijkheid.
Of anders gezegd, dit realiserend, wordt de toegewijde eerst dronken van zaligheid, dan
wordt hij stil en vindt voldoening in het Zelf, door deze ervaring wordt hij dan dronken
van vreugde en tot het diepste der ziel bewogen (anrta heeft hier zijn werk gedaan) waar-
na hij dan zijn vreugde in het Zelf stelt.

Dus naarmate de liefde tot rijping komt maakt deze nitbundigheid van emoties plaats voor
een toestand van intense liefde die zo diep is dat er geen uiterlijke tekenen meer voorko-
men en men rustig in zijn eigen bewustzijn verblijft. Aan deze vorm van liefde wordt geen
uiting meer gegeven en er is ook geen uiterlijke stimulans meer nodig om de intensheid
ervan op peil te houden. Deze liefde is dan in de goddelijke Liefde geworteld en ontvangt
haar voeding rechtstreeks van dnanda of de goddelijke Gelukzaligheid, zij wordt onafhan-
kelijk van de uiterlijke omgeving en zo wordt men zichzelf genoeg. De sadhaka (leerling
of discipel) die deze besproken vorm van Liefde wil ontwikkelen zal dit en de twee voor-
gaande aforismen zeer goed moeten bestuderen zodat ze volledig tot hem doordringen
en de diepere betekenis ervan, boven komt drijven in zijn denken. Deze Liefde bevind
zich in het centrum van je eigen bewustzijn, en ze heeft twee aspecten. In één aspect er-
van is ze naar buiten gericht en omvat alles in de buitenwereld, dit omdat zij God ziet als
bewoner van het gehele gemanifesteerde universum. In het andere aspect is deze Liefde
naar binnen gekeerd, waardoor de toegewijde zich bewust is van die éne Werkelijkheid,
die in het ongemanifesteerde bestaat, buiten het centrum van zijn bewustzijn.

Naar buiten gerichte liefde heeft als basis, altruisme en mededogen voor alles wat leeft.
Uit het besef van de éénheid van alle leven ontstaat de verheven menselijke broederschap.
Deze broederschap der mensheid is niet gevormd of geschapen door de mens, maar be-
staat in de natuur, ook al zijn we ons daar niet van bewust. Het is het meest fundamentele
feit van het leven zelf, omdat het leven geworteld en afgeleid is van het goddelijk Leven
dat het hele universum omvat en doordringt.

Naar binnen gerichte liefde, die het centrum van ons bewustzijn overstijgt is de basis van
die Liefde tot God, waarover deze verhandeling spreekt. Het is deze Liefde die ons be-
wustzijn geleidelijk tot de sfeer van het Eeuwige verheft, en die ons tot het besef brengt
van onze eigen ware goddelijke aard. Dit wordt in het Sanskriet dus bedoeld met Bhakti.
De resultaten die beschreven zijn in deze drie behandelende aforismen, zijn dus het recht-
streekse gevolg van de goddelijke Liefde die in ons hart opwelt. Er wordt ons aangetoond
dat in ons hart en in het goddelijke Hart van het universum de bron verborgen ligt van el-
ke vorm van liefde die de Eeuwige Liefde omvat. Het is enkel mogelijk deze Liefde te
ontdekken door af te dalen in de diepste lagen van ons hart. Slagen we hier in en kunnen
we dan een kanaal openen tussen onszelf en de bron van de Allerhoogste Liefde, dan zal
deze Liefde onophoudelijk uit ons hart beginnen te stromen als een heldere bron en ons
vervullen van de hoogste Gelukzaligheid die van nature van haar Eigen is maar zich onder
een ander aspect toont, Het is als een natuurlijke waterval met een verborgen en onuit-
puttelijk bron waardoor het water voortdurend blijft stromen, ook al is er niemand om er
zich te laven. Het mooie van deze Liefde is dat zij op niets gericht is, van niets athankelijk
is, zelfs niet vanuit degene waar ze uitstraalt, niet opgewekt is door uitwendige prikkels
en geen inspanning vereist.

Al het uiterlijke vertoon van welke symptomen dan ook die in het beginstadium optreden,
en te kennen geven dat we een gebrek aan beheersing over onze emoties hebben, zijn het
gevolg van een overweldigende invloed van Liefde en Gelukzaligheid op ons bewustzijn,
wie die emoties nooit diep intens aangevoeld heeft kan ze ook niet begrijpen.

13



Als je de betekenis van deze aforismen wil begrijpen zul je moeten beseffen dat geluk en
liefde onlosmakelijk met elkaar verbonden is, net zoals haat en ongeluk die hun tegenpo-
len zijn. Dus als het bewustzijn vervult is van deze Liefde, is het onmiddellijk vervuld van
Gelukzaligheid. Dit brengt dan de in deze aforismen bedoclde geestestoestanden teweeg
die de mens van zichzelf genoeg en vrij maakt. Als deze liefde waarlijk op God gericht is,
die de bron is van alle Liefde, is er geen grens meer aan de intensiteit en de vermogens die
7ij aan de toegewijde kan schenken, met als gevolg dat zijn individuele bewustzijn meer
en meer versmelt met het Goddelijke Bewustzijn, tot volledige Eénwording of Zelf-reali-
satie bereikt is en men de ceuwigheid bereikt.

Over onthechting en zelf-overgave.

7. s na kimayaman3 nirodha-rapatvat

sa = hij (deze liefde); na = niet; kamayaméana = bewogen door begeerte, zelfzuchtig;
nirodha-ritpatvat = omdat deze bereikt wordt door het stopzetten van alle wereldse
begeerten.

Zij wordt niet gemotiveerd door begeerte, omdat zij tot uitdrukking komt in, en
bereikt wordt door het uitschakelen van alle wereldse begeerten.

Het is duidelijk dat ware Bhakti tot God niet door wereldse verlangens opgewekt kan wor-
den, omdat ze enkel kan bereikt worden als juist deze verlangens vernietigd worden. Een
andere vertaling zegt ook dat de hoogste Liefde niet kan gebruikt worden om begeerten te
vervullen, want haar wezen is zelfverloochening. Dit is juist, omdat echte Liefde een lief-
de is die zuiver is en in zichzelf bestaat, zonder begeerten en afstand doend van alles, ze
kijkt niet naar zichzelf, verlangt niets, en geeft enkel zichzelf. Ze Is er gewoon voor de
oprechte zoeker die er zich aan overgeeft, en tevens de begeerten achter zich heeft gelaten.
Zoals je wel kunt merken hebben we het hier over een volkomen onzelfzuchtige rijpe lief-
de die ook paramaprema genoemd wordt. Dit is een staat van liefde tot God die je niet
zomaar kunt bereiken, je zult er een aantal fasen voor moeten doorlopen waarin persoon-
lijke verlangens en zelfzuchtigheid een rol spelen, maar steeds in mindere mate. De kracht
van deze liefde is mysterieus, want als wij, zo zelfzuchtig als we zijn, God ‘willen’ berei-
kenen dit lang genoeg volhouden, Hij ons dit verlangen zal vervullen, maar tevens ook,
ons zuivert en bevrijd van deze verlangende invloed van begeerte.

Wil je echter liefde gebruiken om wereldse begeerten te vervullen, zul je snel merken dat
deze liefde eindig is en verdwijnt als het object van de begeerte er niet meer is, er is hier
hoegenaamd geen sprake van hogere Liefde, want deze bestaat niet in egocentrische be-
geerten. Als we vrezen dat we de wereldse verlangens niet kunnen uitschakelen omdat ze
te vastgeroest zitten, kunnen we ze ook leren omzetten door het aankweken van het ver-
langen om God in ons te vinden. We zullen dan merken dat de gewone verlangens achter-
blijven en het verlangen God in ons te vinden verder vergroot. Zo verdwijnen stilaan de
wereldse verlangens geheel en stellen we vast dat we er geen moeite hebben moeten voor
doen deze verlangens te vernietigen. Vergeet ook niet dat als we intensief een verlangen
willen vernietigen, we er ons nog heftiger kunnen aan binden, door dit probleem te voe-
den in en met het denken.

8. nirodhas tu loka-veda-vyapara-nyasah
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nirodhah = het stopzetten {van begeerten); tu = maar, integendeel; loka-veda-vyapéra =
van de vervulling van wereldse en godsdienstige verplichtingen; nyasa = verzaking door
toewijding aan God.

Het uitschakelen van begeerten betekend echter niet het verzaken van wereldse en
religieuze plichten, maar deze in dienst stellen van God.

Als we de daden van een gewoon mens ontleden zullen we vaststellen dat deze daden vrij-
wel altijd worden bepaald door één of andere begeerte, en alle activiteiten die hij uitvoert
beogen meestal een persoonlijk doel, al is hij zich daar niet altijd van bewust. Neem nu
dat iemand erg streng begeerteloosheid begint te beoefenen dat hij zelfs ophoudt met het
doen van dingen die door sommige verlangens worden gemotiveerd. Dit kan enkel maar
tot chaos leiden in zijn leven en in de sociale omgeving waarin hij zich bevind. Dit aforis-
me waarschuwt hier voor de verkeerde opvatting van begeerteloosheid. Een mens is en
blijft nog altijd verplicht om alle verantwoordelijkheden trouw te vervullen die op zijn
weg gekomen zijn en die een deel uitmaken van zijn plicht, dit als gevolg door de wet van
karma en door relaties die hij met anderen heeft aangegaan. Wil hij een selectic maken
van zijn activiteiten moet hij zijn eigen oordeel gebruiken, geleid door wijsheid en onder-
scheidingsvermogen en niet door persoonlijke vooroordelen en voorkeuren. Zo zal men al
de overbodige geplande activiteiten afbouwen en overboord gooien, en de andere plichts-
besefte activiteiten trouw in dienst stellen van God.

9. tasminn ananyata tad-virodhigiidasinata ca

tasmin = in Hem; ananyatd = onverdeelde toewijding; tad-virodhisu = tot alles wat tegen
Hem ingaat of de vereniging met Hem belemmert; udasinati = onverschilligheid; ca = en.

Begeerteloosheid betekend ook niets anders verlangen dan Hem, en onverschillig-
heid ten opzichte van alles wat strijdig is met Hem, of een obstakel vormt voor de
eenwording met Hem.

Dit aforisme is in principe een diepergaand vervolg op het vorige en een inleiding op de
twee volgende. Hier wordt dieper ingegaan op begeerteloosheid. Met deze vorm van be-
geerteloosheid wordt niet bedoeld, dat we niet meer naar God mogen verlangen, maar dat
we in feite enkel naar Hem moeten verlangen, en verder een onverschillige houding moe-
ten aannemen op alles wat niets met Hem te maken heeft, of een obstructie vormt op het
pad van onze éénwording met Hem. Om het de lezer gemakkelijker te laten begrijpen
wordt de verdere verklaring van dit aforisme in de twee volgende gegeven, dit omdat het
behandelende aforisme als het ware opgesplitst is in de twee volgende.

10. anyasrayanam tyago ’nanyati

anyasrayanam = van alle (vormen van) steun; tyagah = verzaking, het opgeven van;
ananyata = volledige toewijding.

Volledige toewijding betekent het opgeven van afhankelijkheid van alle andere
vormen van steun buiten het voorwerp van toewijding.
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Het is vanzelfsprekend dat inspanning en concentratie een vereiste zijn, voor het streven
naar het goddelijke leven dat in ons hart verborgen ligt, maar tevens ook voorbij het cen-
trum van ons bewustzijn verblijft. Dit betekent dat we toewijding met het gehele hart
moeten ontwikkelen en ieder ander toevlucht, zoals steun en aanhankelijkheid van welk
object dan ook, dat niet het object van toewijding is, moeten opgeven, en dit om een
schuilplaats bij Hem te zoeken en te verkrijgen. Het is noodzakelijk je toewijding te be-
perken tot één enkel voorwerp, meerdere voorwerpen echter leidt het denken voortdurend
af en maakt gerichte toewijding en intense concentratie op één enkel aspect onmogelijk.
Om de uiteenlopende behoeften te bevredigen van ons wereldse bestaan zijn we afhanke-
lijk van verschillende zaken en personen, dit komt omdat ze alle beperkt en onvolmaakt
zijn en ze ons nooit kunnen geven wat we echt nodig hebben. Dit kan immers enkel God
alleen, omdat hij de bron is van alles in de wereld, enkel Hij kan ons voorzien in alles wat
we nodig hebben, en ook in alles wat we verdienen. Als we ons aan Hem overgeven met
hart en ziel, worden we begeerteloos, omdat, als we éénmaal met de bron van alie verlan-
gen versmolten zijn, er niets meer overblijft wat we nog kunnen wensen.

11. loka-vedesu tad-anukiilicaranam tad-virodhisidasinata

lokavedesu = in wereldse en religieuze zaken (loka = wereld, veda = ‘vedisch’, religieus);
tad-anukiildcaranam = gedrag dat daarmee in overeenstemming is; tad-virodhisiidasinata
= onverschilligheid tegenover datgene wat daarmee strijdig is.

Onverschilligheid ten opzichte van alles wat strijdig is met Hem, of een obstakel
vormt voor de eenwording met Hem, vormt geen beletsel voor gedrag in overeen-
stemming met Hem of voor de vervulling van wereldse en religieuze plichten.

Dit kan verder verduidelijkt worden door te vermelden dat het navolgen van alles wat met
de hoogste Liefde in overeenstemming is in de dingen der wereld en tevens ook in dat wat
overeenstemming vindt met wat in de geschriften staat, verder mag voortgezet worden al
is het geen doel op zichzelf, het zal ons ook niet hinderen, maar het is wel belangrijk voor
iemand die zowel een groot verantwoordelijksgevoel heeft, als voor iemand die een reli-
gieuze toegewijde is.

Hieruit kunnen we dus afleiden, dat het een grote misvatting is, te denken dat bij de ont-
wikkeling van toewijding tot God, de wereldse en religieuze verplichtingen een belemme-
ring zouden zijn en moeten opgegeven worden. We mogen niet vergeten dat toewijding
aan God een innerlijke houding en toestand van bewustzijn is en dat dit onze lichamelijke
en mentale activiteiten niet mogen hinderen. Het zou pas een belemmering zijn als we
gaan wakker liggen of piekeren over het feit dat we deze plichten niet meer mogen uit-
voeren. We moeten hier toch wel opmerken dat in een toegewijd leven aan Hem, de na-
druk gelegd wordt op het vervullen van wereldse en religieuze verplichtingen, en dat toe-
wijding aan de Allerhoogste, de mensen er niet toe mogen aanzetten, dat zij, terwijl ze
hun toewijding ontwikkelen, hun verdere verplichtingen zouden moeten opgeven en zo
storende elementen worden in de maatschappij en een bron van chaos in de samenleving.
Dit zou een morele aanfluiting zijn en geen goed voorbeeld voor de samenleving. Het zou
tevens vijandigheid opwekken bij de mensen die er rechtstreeks en onrechtstreeks onder
lijden of bij betrokken zijn. Dit zou er zelfs toe kunnen leiden dat de waarde van de toe-
wijding onderschat en misprijst wordt, en zijn leer zelfs veroordeeld wordt.

In de .é*'va Sitra wordt gezegd dat onze lichamelijke en mentale activiteiten niet hinderlijk
zijn voor toewijding, omdat deze plaatsvinden in de periferie van ons bewustzijn. Dat is
dus de reden dat de innerlijke niveaus van bewustzijn er niet door worden beinvloed. Om-
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dat toewijding aan God via het centrum van ons bewustzijn naar binnen is gericht, heeft
zij ook werkelijk met deze niveaus van bewustzijn te maken, en zal dat wat in de periferie
van het bewustzijn plaats vind geen beletsel voor haar vormen, als de toewijding tenmin-
ste echt is en op de juiste wijze wordt ontwikkeld. Om die reden is het mogelijk om door

te gaan met het vervullen van onze religieuze en wereldse verplichtingen en tegelijkertijd

de geest in een toestand van intense toewijding te houden.

12. bhavatu niscaya-dardhyad Girdhvam $astra-raksanam

bhavatu = moge er zijn; niscaya = geloof, overtuiging; dardhyad =krachtig, diep; Grdhvam
=na, volgend op; $astra = gedragscode, voorgeschreven door sociale of religieuze voor-
schriften; raksanam = het bewaren, beschermen, in acht nemen.

Het naleven van religieuze en sociale voorschriften moet worden voortgezet, zelfs
nadat het geloof in en de liefde tot God sterk en diep zijn geworden.

Dit aforisme wordt best samen met het volgende bestudeerd. Hier wordt gezegd dat het
navolgen van de wereldse en religicuze of spirituele handelingen die voorgeschreven zijn,
en geacht worden om tot uitvoering te brengen, dienen gevolgd te worden tot het vertrou-
wen in en de liefde voor God diep en stevig geworteld is. Het volgende aforisme be-
schrijft echter het risico dat er is, als je innerlijk niet overtuigd bent van de waarheid en de
liefde, je niet houdt aan de voorschriften of het pad niet volwaardig genoeg inschat.

Elke toegewijde zal in zijn leven een stadium bereiken, dat de liefde die hij voor God
voelt, zo intense vormen aanneemt, dat zijn bewustzijn zich automatisch terugtrekt in de
innerlijke niveaus van zijn wezen. Dan wordt het erg moeilijk om de gewone activiteiten
die onderdeel zijn van de sociale en religicuze verplichtingen nog te kunnen uitvoeren.
Nochtans is hij echter gebonden om deze handelingen zo lang mogelijk uit te voeren, maar
op een gegeven moment gebeurt het dat door de intensiteit van zijn overweldigende liefde,
hij dit niet meer kan doen. Het enige wat hem dan rest is het zich overgeven aan het feit
dat hij ze tijdelijk moet opgeven, totdat zijn liefde enigszins wat gerijpt is en hij zijn men-
tale en emotionele evenwicht terug vindt. Als deze fase voorbij is en de toegewijde staat
steviger gevestigd zowel mentaal als emotioneel, kan hij de draad terug opnemen om alles
te volbrengen zoals zijn dharma het wil (dharma wil zeggen dat we een onzichtbare weg
(plicht) af te leggen hebben dic uiteindelijk resulteert in bewustwording van wie of wat we
in werkelijkheid zijn).

13. anyatha patitya-fankaya
anyatha = anders; patitya = van een val; $ankaya = vrees, risico.

Anders loopt hij het risico dat hij de staat van devotie die hij reeds heeft bereikt
kwijtraakt.

Een zeer belangrijk aforisme dat nauw aansluitend met het vorige, zeer goed moet bestu-
deerd worden, want als men hier te licht over gaat zal men God nooit bereiken en altijd
maar op dwaalsporen terecht komen. Er wordt niet voor niets in de vorige aforismen geha-
merd op het feit dat men zijn plichten moet nakomen als je naar Zelf-realisatie streefi.
Hou je je niet aan je verplichtingen of ga je ze uit de weg, wordt je steeds opnieuw met de
feiten geconfronteerd, altijd opnieuw, tot je de les door hebt. Bij de gewone mens worden
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hier dus vele levens aan verspild. Nu, als de toegewijde zich houdt aan al zijn verplich-
tingen, blijft hij op het goede spoor, vanwege de begeleiding en bescherming die door
dharma wordt verschaft. Als hij echter het pad van dharma verlaat door zijn verplich-
tingen achterwege te laten, kun je hem vergelijken met een stuurloos schip dat zonder
kompas over de oceaan drijft, hier is de kans dan zeer groot dat hij het spoor bijster raakt
en terug valt in de verlokkingen en verlangens van het wereldse leven. Enkel als een toe-
gewijde zeer ver gevorderd is, en het heldere licht van de intuitie zijn pad begint te ver-
lichten, kan hij het zich veroorloven de betrouwbare begeleiding van de voorgeschreven
gedragsregels naast zich neer te leggen, maar enkel dan dus, omdat hij dan de eerste stadia
van verlichting al heeft bereikt. Maar toch moet hij nog altijd zeer waakzaam blijven,
want diegenen die steeds verder vorderen op het pad van de innerlijke ontplooiing van het
bewustzijn zullen altijd op de proef gesteld worden, en dit om de achter gebleven zwak-
heden, die wel steeds geringer worden, maar ook steeds subtieler, in hun karakter op te
sporen en te verwijderen. Dit moet gebeuren, het is niet om je te dwarsbomen maar het is
een hulp om je innerlijk volledig te zumiveren en je gelijk aan God te maken, zodat ver-
smelting met Hem geen unicum is, maar iets wat normaal en vanzelfsprekend is, in dat,
wel te verstaan, vergevorderde stadium van innerlijke liefde en zuiverheid.

14. loke ’pi tavad eva bhojanddi-vyaparas tv d-§arira-dharapavadhi

loke = sociale gewoonten en gebruiken; api = ook; tavad = in die mate; eva = alleen;
bhojanadi-vyaparah = de handelingen van het eten, aankleden etc.; tu = maar, aan de
andere kant; a-$arfra-dharana-avadhi = om lichaam en ziel bijeen te houden.

Sociale gewoonten en gebruiken moeten alleen in dezelfde mate worden nageleefd als
religieuze voorschriften. Maar de activiteiten om het lichaam in stand te houden,
zoals eten, aankleden, enzovoort, moeten worden uitgevoerd zolang het lichaam leeft.

Activiteiten die verband houden met het leven van een toegewijde, worden in drie catego-
rieén ingedeeld: 1) religieuze verplichtingen, 2) het naleven van sociale gewoonten en ge-
bruiken en 3) activiteiten die verband houden met het onderhoud van het fysieke lichaam.
Over religieuze, sociale en wereldse verplichtingen hebben we het in de voorgaande afo-
rismen al ruimschoots gehad, doch omdat het zeer belangrijk is wordt het nog eens in een
korte opsomming herhaald.

De religieuze verplichtingen mocten zolang worden nageleefd, totdat de toegewijde zijn
devotie tot God, zo een intens, sterk, rijp en diep geworteld niveau heeft bereikt, dat het
innerlijke licht van de intuitie in staat is de toegewijde te begeleiden op het pad dat hij
volgt en het leven dat hij leeft. De wereldse en sociale verplichtingen lopen hier gelijkop-
gaand mee; dharma begeleid hem, totdat de eerste stralen van de verlichting zijn pad dui-
delijk verlicht, zodat hij dan samen met het tevens gerijpte viveka zijn pad verder kan zet-
ten tot hij zijn doel bereikt heeft. Het derde punt dat hier aangehaald wordt is ook zeer be-
langrijk en niet te onderschatten, het gaat hier over het onderhoud van het fysieke lichaam
en zijn noodzakelijk levensbehoeften, Eerst en vooral moeten we weten, dat als we geen
acht slaan op ons lichaam en het verwaarlozen, het lichaam zick wordt of zelfs afsterft. Na
het sterven krijgen we na een poosje onvermijdelijk weer een nieuw lichaam, zodat alles
weer opnieuw kan beginnen, tenslotte moet toch alles volbracht worden zoals dharma het
wil. Als het lichaam ziek wordt kunnen de hierboven eerste twee vernoemde punten ook
niet goed worden vervuld, dit omdat als de gezondheid slecht is, dat een enorme hinder-
paal is op het pad, want het denken is voortdurend gericht op het lichaam, wat de alertheid
weghoud van het doel. Men zou in principe het lichaam niet mogen gewaar worden, zodat
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het op dat vlak geen hinderpaal is. Dus stop nooit met de activiteiten die noodzakelijk zijn
voor de instandhouding van lichaam en geest. Eten, drinken, rusten, slapen, je kleden, je
verzorgen, maar ook seks hebben, je verdedigen, jezelf en anderen lief hebben, vriendelijk
zijn en niet haten zijn dingen die er allemaal bijhoren, omdat ze essentieel zijn om het li-
chaam en de geest levend en gezond te houden en ze naar behoren te laten samenwerken

en functioneren. Veel hangt er natuurlijk van af in welke fase van evolutie je je bevind, of
dat je sommige dingen nog belangrijk vind en andere minder nodig acht, of dat je je over
sommige dingen zelfs geen zorgen meer maakt.

Symptomen van Intense Liefde.
15. tal-laksanini vacyante nina-mata-bhedat

tat = daarvan (van devotie); laksanani = tekens, aanwijzingen; vicyante = worden (nu)
opgesomd; nina = verschillende; mata = meningen, opvattingen; bhedat = verschillen.

De uiterlijke tekenen van de liefde tot God, zoals in verschillende opvattingen
weergegeven, zullen nu worden opgesomd.

In de volgende vier aforismen wordt er getracht een beschrijving te geven van de uiterlijke
symptomen van de liefde voor God, doch deze worden vluchtig behandeld, met als reden
dat ze van een ondergeschikt belang zijn. Al naar gelang het temperament, de omstandig-
heden en de intensiteit van toewijding kunnen symptomen steeds andere gedaanten aanne-
men, zoals; de hevigheid van verering en aanbidding; de vreugde voelen van het veelvul-
dig toespraken geven over Zijn Heerlijkheid, Grootheid en Glorie of deze allemaal willen
beluisteren; het vermijden van alle hinderlijke gedachten zodat men kan genieten vande
gelukzaligheid van de liefde tot God, en het alleen voldoening vinden in het Zelf; en ten-
slotte, alles opdragen aan Hem (gedachten, woorden en daden) en het gevoel van extreme
onrust dat opsteekt, als men Hem maar even dreigt te vergeten.

Eigenlijk gaat het om de toestand van de emoties, de houding en de gesteldheid van het in-
nerlijke. Alleen deze tonen de kwaliteit en de intensiteit van de overgave. Want als de toe-
gewijde de overgave in zijn meest intense vorm ervaart wordt hij juist rustig cn afwezig,
dit omdat zijn bewustzijn zich heeft teruggetrokken in de diepste lagen van zijn innerlijke.
Er zijn commentaren die beweren dat deze enkele aforismen van een andere datum en van
een andere hand zijn, en geven er een redelijke uitleg voor; ‘Het diepzinnige karakter van
de andere aforismen en de mogelijkheid van inlassingen in aanmerking genomen, is het
waarschijnlijk dat deze aforismen later zijn toegevoegd door iemand die deze verhande-
ling vollediger wilde maken. Zulke inlassingen zijn niet ongewoon in verhandelingen als
deze, die in een tijdbestek van eeuwen tot ons gekomen zijn’ (zie vooral aforisme 19 waar
S1i Narada (St = respectvolle titel) over Narada spreckt).

16. pujadisu anurdga iti parasaryah

puja-adisu = (in de) verering (voor de Heer); anuragah = gehechtheid, hevigheid; iti = dit
woordje wordt algemeen gebruikt om de exacte woorden die gesproken zijn weer te geven
of om de woorden weer te geven, zoals men meent dat ze door iemand gesproken zijn en
algemeen aanvaard zijn, zoals het in westerse talen wordt weergegeven door aanhalings-
tekens; parasaryah = de leerling van de wijze Parasara.

19



Volgens de leerling van Paragara kan de hevigheid van de aanbidding van de Heer
een teken van toewijding zijn.

Er wordt hier gesproken over ‘de’ leerling van Parasara, namelijk Vyasadeva. Andere ver-
talingen echter beweren dat Vyasadeva de zoon van Parasara is, wie zal het zeggen.

Hier wordt Bhakiti omschreven als toewijding aan handelingen van verering, en toewijding
aan het religieuze leven. We gaan dat aantonen aan de hand van enkele aforismen uit de

Bhagavad-Gita:

ye yathd mam prapadyante tams tathaiva bhajamy aham
mama vartmanuvartante manusydh partha sarvasah (4.11)

*Allen volgen hoe dan ook mijn weg, O zoon van Prtha, en naargelang een ieder zich aan
Mij overgeeft, beloon ik hem’.

Hier merk je duidelijk welke weg (handelingen van verering, of welke religie dan ook) je
ook volgt, als je het vol overgave aan Hem doet, wordt je uviteindelijk beloond door Zijn

goddelijke Genade.

satatam kirtayanto mam yatantas ca drdha-vratah
namasyantas ca mam bhaktya nitya-yukia updsate (9.14)

‘Immer Mijn roem verheerlijkend, vastberaden voortstrevend en zich voor Me veroot-
moedigend, aanbidden deze grote zielen Me onophoudelijk en toegewijd’.

Hier wordt duidelijk gesproken over hevige aanbidding en verering, en dit moet niet in
een grot of bij een geestelijke leraar, maar dit kan gebeuren waar, wanneer en in welke
situatie of levensstaat ter wereld dan ook, zelfs als gezinshoofd.

aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravariate
iti matva bhajante mam budha bhiva-samanvitah (10.8)

‘Ik ben de oorsprong van de ongemanifesteerde en de gemanifesteerde wereld. Alles komt
voort uit Mij. De wijzen, die hiervan doordrongen zijn, bewijzen Me toegewijde dienst en
aanbidden Me met heel hun hart’.

Als je je realiseert wie of wat God werkelijk is kun je niets anders meer dan Hem dienen
en aanbidden, waar, wanneer of in welke religie dan ook, je ziet in alles God en handelt
ernaar.

17. kathadigv iti gargah

katha-adisu = (in) toespraken (over Zijn heerlijkheid en grootheid); iti = aldus, velgens;
garga = een wijze met de naam Garga.

Volgens Garga kan het veelvuldig houden van toespraken over Zijn heerlijkheid en
grootheid een teken van toewijding zijn.
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Andere vertalingen zeggen dus ook dat veelvuldig toespraken houden over Zijn heerlijk-

heid een teken van toewijding kan zijn, maar zij voegen er nog aan toe dat ook het vreug-

devol beluisteren van deze toespraken en Hem daardoor prijzen ook een vorm van toewij-
ding is. Aan de hand van enkele aforismen zullen we dit aantonen. De Bhagavad-Gita zegt
hierover:

mac-cittd mad-gata-prana bodhayantah parasparam
kathayantas ca mam nityam tusyanti ramanti ca (10.9)

‘De gedachten van Mijn zuivere toegewijden wonen in Mij en hun leven is aan Mij toe-
gewijd; en door elkaar te verlichten en voortdurend over Mij te spreken beleven ze grote
voldoening’.

Een zuivere toegewijde kan niet anders dan over God spreken, omdat zijn hart er vol van
is, hij wil vierentwintig uur per dag mededelen wat hij voelt. In het beginstadium van de
toegewijde dienst tot God schept hij genoegen in de dienst zelf, gaat hij een stadium ho-
ger is hij vervuld van de goddelijke Liefde en in het hoogste stadium proeft hij Gods Lief-
de en versmelt hij ermee. De zaadkorrel van de Liefde wordt in elk hart gezaaid, je kunt
het verwaarlozen of het verzorgen tot het ontkiemt, als het tot ontkieming komt wil de toe-
gewijde het overal mededelen, en wekt hij zo, gelukkig maar, soms nieuwe smachtende
zaden die onbewust maar dorstig op zoek zijn naar het water van de Liefde. Door de plant
trouw te voeden met Bhakti wordt ze zo groot dat hij uit zijn voegen barst (de verlichting
krijgt) en ze nadien de gelijkenis God krijgt, die ze in principe altijd al geweest is. Jammer
genoeg komen er maar heel weinig zaadjes tot ontkieming, zodat er maar enkelen gewekt
worden voor het goddelijke pad van Liefde. Het Srimad Bhigavatam zegt:

tatranvaham krsna-kathah pragdyatam anugrahepasynavam
mano-harih tah sraddhayd me ‘nupadam visravatah
privasravasy anga mamabhavad rucih (1.5.26)

‘O Vyasadeva, door de genade die ik tijdens mijn omgang met de grote Vedantisten van
hen ontving kon ik ze de aantrekkelijke activiteiten van Heer Krsna horen beschrijven.
Terwijl ik aandachtig toehoorde, kreeg ik steeds meer de smask van deze verhalen van de
Persoonlijkheid Gods te pakken’.

Mensen zijn er van nature toe geneigd naar verhalen en vertellingen te luisteren over alles

wat er in de wereld gebeurt, dit is het gebied van hun interesse, maar het brengt hun ech-

ter niets vooruit en ze verdoen er hun tijd mee. Als ze daarentegen over de verhalen van

God en zijn geliefde meesters en andere heiligen horen spreken, al zijn het maar allego-
rie&n, komen ze in direct contact met de energie van God onder vorm van emotie. Dit kan
er toe leiden dat de toegewijde zich los kan maken van de greep van de wereld en zoeken-

de wordt naar, en gehecht wordt aan, God. Dit is wat men onder sat-sariga (bjjeenkomsten
onder yogamiddens, zie ook aforisme 43) kan ervaren en beleven. Volgens het Srimad
Bhagavatam heeft Narada dit aan den lijve ondervonden. Doordat hij de verhalen over de
Heer uit de juiste bronnen (bhakti-vedanta’s) vernomen heefi, heeft hij bezit gekregen van
het eeuwige leven, de onbegrensde kennis en de peilloze gelukzaligheid.

18. atma-raty-avirodheneti $andilyah
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dtma = het Zelf; rati = het genieten van gelukzalighejd; avirodhena = onbelemmerd; iti =
aldus, volgens; $andilyah = een wijze met de naam Sandilya.

Volgens Sandilya kan het onbelemmerd genieten van gelukzaligheid die door de
liefde tot God wordt veroorzaakt een teken van toewijding zijn.

Er zijn andere vertalingen die nog vermelden dat men de hinderlijke gedachten moeten
vermijden, zodat we voldoening in ons zelf vinden en dan ten volle kunnen genieten van
de zaligheid in en van God. Dit is ware toewijding in wording. Voor de verklaring van dit
aforisme nemen we ter verduidelijking een aforisme uit de Bhagavad-Git3, dit zegt ons:

mahatmanas tu mam pédrtha daivim prakrtim 3sritah
bhajanty ananya-manaso jiatva bhitadim avyayam (9.13)

‘O zoon van Prthi, degenen die niet begoocheld zijn, de grote zielen, worden beschermd
door de goddelijke Natuur. Ze zijn geheel in toegewijde dienst, omdat ze Mij kennen als
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, de oorspronkelijke en onuitputtelijke’.

Degenen die niet begoocheld zijn, zijn dus de ware toegewijden en hebben hun denken
volledig gezuiverd. Zij kennen God door Bhakti, door Zijn Genade en door versmelting
met Hem. Een volgend aforisme uit de Bhagavad-Gita laat zien hoe de toestand van de
toegewijde is als hij nog in Maya (de grote begoocheling, illusie) verblijft:

mamaivamso jiva-loke jiva-biitah sandtanah
manah sasthanindriyani prakr(i-sthani karsati (15.7)

‘De levende wezens in deze geconditioneerde wereld zijn eeuwige deeltjes van Mij. Als
gevolg van hun gebonden bestaan zijn ze in een hevige worsteling verwikkeld met de zes
zinnen, waar de geest één van is’.

Dit is de toestand van avidyd of onwetendheid. De drie guna’s of hoedanigheden van al
het gemanifesteerde (saftva= zuiverheid, evenwicht; rajas = hartstocht, beweeglijkheid;
en tamas = traagheid, stabiliteit) zijn volop in werking. De vijf zintuigen en de geest moe-
ten samen met de gupa’s onder controle gebracht worden. Er moet dus terug van onwe-
tendheid naar weten (vidy2) geévolueerd worden. Maar het is niet belangrijk om hier ver-
der op in te gaan, want volgens Narada moet je niet wakker liggen van het bovenstaande,
van hoe moet je dit of dat oplossen, je moet je enkel op God richten en je overgeven aan
Hem, dan gebeurt éénwording automatisch. Bhakti is daar volgens hem de meest geschik-
te methode en weg voor.

19. ndradas tu tad-arpitakhilacarata tad-vismarane parama-vyakulateti
ndradah = de Goddelijke figuur die deze aforismen waarschijnlijk heeft geschreven; tu =
maar; tad-arpitakhiliciratd = de staat waarin alle verplichtingen aan Hem zijn opgedra-
gen; tad-vismarane = bij het vergeten van Hem; parama-vyadkulatd = het gevoel van

extreme onrust; iti = aldus.

Volgens Narada is het opdragen van alle verplichtingen aan Hem en het gevoel van
extreme onrust die ontstaat door Hem te vergeten een teken van toewijding.
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De verplichtingen die hier vernoemt worden zijn, alle gedachten, alle woorden, en alle da-
den, deze moeten allemaal opgedragen worden aan Hem, en wanneer dan een extreem on-
gemak ontstaat als men Hem uit het geheugen verliest, dan is de intense liefde begonnen.
Enkele aforismen van de Bhagavad-Gita zeggen hierover het volgende:

man-mand bhava mad-bhakto mad-yaji mam namaskuru
mam evaisyasi yuktvaivam dtmanam mat-parayapah (9.34)

‘Richt uw aandacht op Mij; wees Mij toegewijd; breng uw offer aan Mij; werp uzelf vol
deemoed voor mij neer; aldus harmonisch geworden in het Zelf, zult ge tot Mij komen,
daar ik uw hoogste doel ben’.

En een ander aforisme zegt ook nog:

manmang bhava mad-bhakto mad-y3ji mam namaskuru
mam evaisyasi satyam te pratijane ’si me (18.65)

‘Laat uw denken in Mij opgaan; wees Mij toegewijd; offer aan Mij: werp uzelf in aan-
bidding voor Mij neer; dan zult ge tot Mij komen. Ik geef u Mijn woord; gij zijt Mij dier-
baar’.

Iemand die dus zo zijn aandacht op God vestigt, kan nog wel eens ten val komen, maar
komt snel weer overeind door zijn aandacht op God. Hij kan nog wel eens wereldse daden
verrichten maar ze deren hem niet omdat hij ze opdraagt aan Hem en tevens worden deze
toch verder afgebouwd tot hij nog enkel de levensnoodzakelijke dingen uitvoert. Tenslotte
zegt een volgend aforisme nog:

yo mam pasyati sarvatra sarvam ca mayi pasyati
tasyaham na pranasyami sa ca me na pranasyati (6.30)

“Hij, die Mij ziet in alles, en alles ziet in Mij, hem zal Ik nimmer verliezen en hij zal Mjj
nooit verliezen’.

Het is duidelijk te begrijpen dat wie God zo ervaart, Hem niet meer wil en kan verliezen.
Als dan de gedachte opkomt, God te moeten vergeten, kun je je wel indenken, dat er een

extreme onrust over je komt, en dat je dan de diepste ellende doormaakt. Het is dus zo-
als de geschriften vermelden, dat het een vergelijkbaar gevoel is, dat er ook bestaat tussen
twee geliefden die elkaar moeten missen.

20. asty evam evam
asti = er zijn; evam evam = diverse, allerlei.
Er zijn allerlei voorbeelden van deze soort toewijding.

In de vier voorafgaandelijke aforismen is de mening gegeven van enkele 7517’s over de aard
van de toewijding. In de vier volgende aforismen geeft de auteur voorbeelden van toege-
wijden en toewijding uit het Rimdyana en de Bhagavata (= het Srimad Bhagavatam), dat
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het leven van Sri Krsna vertelt en deze intense vorm van toegewijdheid op een heel effec-
tieve manier illustreert.

21. yatha vraja-gopikanam

yatha = bijvoorbeeld, zoals; vraya = van Vraya of Vrndavan, waar Sri Krsna woonde;
gopikanam = (in het geval) van de koeienhoedsters (die in hun leven blijk gaven van
wellicht de meest intense vorm van liefde en toewijding die in de hindoeistische litera-

tuur bewaard is gebleven).

Zoals in het geval van de koeienhoedsters van Vraja dic in hun leven blijk gaven van
de vorm van toewijding die in deze verhandeling wordt besproken.

Zoals eerder al is opgemerkt zijn er vele vormen van toewijding. Zo is er bijvoorbeeld de
toewijding van Haniimin aan Rama, zoals in het Rdmdyana beschreven wordt. Maar in
dat geval was de houding van de toegewijde er een van een dienaar ten opzichte van een
meester. De devotie van de gopi’s (koeienherderinnetjes) van Vraja ten opzichte van
Krsna, had het karakter van de liefde die een minnaar voor zijn geliefde koestert, deze
houding wordt in het Sanskriet k4nta bhdva genoemd. Er zijn vele grote bhakta’s geweest,
zoals Uddhava, Arjuna, Prahlada Mahiraja, of moeder Yasoda (Krsna’s moeder), maar
toch kiest Narada hier het simpele voorbeeld van de gopr’s, omdat ze gekend zijn als de
meest zuivere geliefden van $ri Krsna. Met een voorbeeld uit het Srimad Bhigavatam zul-
len we dit even illustreren: er waren een aantal ongetrouwde gop?’s die tot Godin Durga
baden, om Krsna tot echtgenoot te verkrijgen. Aanbidding tot Durga stond echter voor
materiele vooruitgang te verkrijgen, maar de gopi’s maakte van alles gebruik om vast te
kunnen krijgen wat hun brandpunt van activiteit was en dat was Krsna. Een hele maand
zouden ze bidden. Dagelijks vroeg in de ochtend gingen ze naakt baden in de Yamuna (dit
was in die tijd gebruikelijk en die plaats was er voor bestemd, mannen waren er strikt ver-
boden en dit tot op de dag van vandaag). Krsna wist van hun wens en na een maand ging
hij hun wens vervullen, hij verstopte hun kleren en riep hun toe dat ze hun kleren moesten
komen halen en dat hij hun zo dan ook kon bewonderen. Ze waren verheugd dat hij hun
deze eis stelde omdat ze smoorverliefd op hem waren, maar ze konden niet gaan omdat ze
naakt waren, tevens kregen ze het erg koud en waren ze ook van streek door het gebeurde.
Ze smeekte hem hun kleren terug te geven en geen grap met hen uit te halen want ze had-
den het koud. Uiterst onderworpen smeekten ze toen ‘we zijn je ecuwige dienaressen en
we moeten zonder aarzelen doen wat je ons opdraagt, want dat zien we als onze heilige
plicht. Maar als je er op staat dit van ons te verlangen — en daarmee vraag je het onmoge-
lijke van ons — zullen we naar je vader gaan om ons over je te beklagen en als hij geen
maatregelen neemt zullen we naar koning Kamsa gaan om hem in te lichten over je wan-
gedrag’. Krsna’s antwoord was daarop, dat als ze toch zijn eeuwige dienaressen waren en
altijd klaar stonden om hem te gehoorzamen ze maar één voor één naar hem moesten toe
komen, en als ze het niet deden ze maar moesten gaan klagen bij zijn oude vader die toch
niet meer tegen hem opkon. Toen ze zagen dat Krsna onvermurwbaar was kwamen ze ¢én
voor één uit het water, trachtend met hun handen hun schaamte te bedekken, zo stonden ze
huiverend voor hem. Dit gedrag was van zo een zuiverheid, dat Heer Krsna meteen met ze
ingenomen was. Zo was de wens van de ongetrouwde gopi’s om Krsna tot echtgenote te
krijgen in vervulling gegaan (omdat in die tijd een vrouw niet naakt voor een man mocht
verschijnen, tenzij hij haar echtgenote is). En om te testen als de gopi’s hun Godsbewust-
zijn universeel was, zie Krsna hen ook nog dat ze daar niet naakt mochten baden, en dat
zo de god van de Yamuna hadden beledigd. Ze moesten van hem daarom nu om deze god
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gunstig te stemmen, zodat dit niet aangerckend werd, met gevouwen handen voor het
hoofd en nederig knielend voor deze god buigen, dit deden ze onmiddellijk. De gopi’s wa-
ren allen de eenvoud zelf en twijfelden geen moment aan Krsna’s woorden, ze bleven hem
welgezind en beklaagden zich bij niemand over hem. De gopi’s waren de meest verheven
toegewijden, omdat ze alles opgaven en alles offerden aan hun geliefde, ze vergaten zich-
zelf volledig en hun enige vorm van interesse was Krsna. Met andere woorden, ze hadden
zo een verheven Liefde bereikt, zoals deze, die zo mooi in de Mathara Sruti beschreven
staat: ‘Diegene die Mij met onafgebroken inspanning, door middel van Bhakti yoga dient,
overschrijdt de hoedanigheden (gupa’s) en bereikt éénheid met het Essenti€le Principe’.
“Na het bereiken van die éénheid met het Essentiéle Principe is de ziel ondergedompeld in
vreugde, kent ze angst nog twijfel, aanschouwt ze alle wezens met een gelijkmoedig oog
en komt er toe een absolute liefde voor Mij te bereiken’.

22. tatrapi na mahitmya-jiidna-vismrty-apavadah

tatra = in de intense vorm van de toewijding die een bhakta toont aan God; api = zeifs;
na = niet; mahdtmya = grootheid; jiiana = idee, kennis; vismrty = vergeten; apavadah =
verwijt, schandaal.

Zelfs in de intense toewijding die een toegewijde voelt voor een incarnatie van God
mag de grootheid of goddelijkheid van het voorwerp van toewijding niet uit het oog
worden verloren, om verwijten en schandalen te voorkomen.

Het leven van Sti Krsna, zoals het in Srimad Bhagavatam beschreven is, vormt een illu-
stratiec van bovenstaand aforisme. De gopi’s waren, hoewel ze Krspa intens liethadden,
zich al die tijd zeer goed bewust van zijn goddelijkheid en daardoor bleef hun liefde zui-
ver en boven iedere kritiek verheven. Als je deze verheven houding niet bezit kan Bhakti
nooit een middel van spirituele ontwikkeling worden.

We gaan we hier nog een ander voorbeeld van toewijding geven. Om een lang verhaal
kort te maken zullen we onmiddellijk met de essentie aanvatten; Omdat Krsna bang was
van Kamsa had hij zich verscholen en niet naar huis gegaan. Zijn vader Vasudeva was
daar echter blij om, omdat hij beloofd had dat hij al zijn kinderen zou uitleveren aan Kam-
sa, de kinderen zouden dan vermoord worden. Uit grote liefde voor zijn zoon Krsna ver-
zaakte hij aan deze belofte. Krsna was zeer voldaan over de bovenzinnelijke instelling van
zijn vader, maar wilde nog eens testen hoe diep Vasudeva’s liefde echt was. Op weg naar
huis droeg Vasudeva zijn zoon toen hij cen rivier overstak, Krsna woelde zich los en viel
in de woeste rivier. Vasudeva werd bijna gek toen hij zijn kind uit het water moest redden.
Thuis gekomen vroeg Krsna om vergiffenis omdat hij lang weggebleven was van huis en
zo zijn ouders, die ook bhakta’s waren, hun voeten niet had kunnen aanbidden (het vere-
ren van de lotusvoeten van een goddelijke incarnatie of van een guru is een zeer verheven
oud gebruik in Bhakti en bedoeld het nederig zijn en dienen van de verheven Heer). Aan-
gezien Krsna een goddelijke incarnatie was moest hij echter niet bang zijn van Kamsa,
maar deed alsof, voor zijn vader te plezieren. En het schitterendste van zijn verheven ka-
rakter was dat hij verglffems vroeg omdat hij de voeten van zijn ouders niet had kunnen
dienen. Sri Krsna wiens lotusvoeten aanbeden worden door de goden Brahma en Siva en
door alle ware bhakta’s, wilde hier zijn ouders hun voeten aanbidden. Wat men hier nu
duidelijk wil maken is het volgende: al ben je de allerhoogste Heer, of welke persoon in
rang of wat dan ook, je bent enorm veel verschuldigd aan je ouders, dient hen dan met
gans je hart en ziel, zoals Krsna deed met zijn vader Vasudeva en zijn moeder Yasoda.
Hij deed dit als (Gods)zoon en voorkwam zo verwijten en schandalen. Indirect wordt hier-
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op gedoeld, dat God de allerhoogste Vader is en dat Krsna’s handelswijze laat zien hoe je
de allerhoogste Vader dient.

23. tad-vihinam jarinam iva

tad-vihinam = zonder de boven genoemde houding; jaranam = van een minnaar; iva =
zoals.

Zonder bovengenoemde houding zal de liefde van een bhakta lijken op de harts-
tochtelijke liefde van een minnaar.

Dit aforisme spreekt voor zichzelf en behoeft weinig uvitleg. De verheven Liefde is al aan-
gehaald in de twee voorafgaande aforismen, waar gesteld werd dat de houding van toewij-
ding moest zijn zoals deze van de gopi’s, die de zuiverste, verhevenste en onvoorwaarde-
lijkste Liefde tot Krsna bezaten, want ze zagen voortdurend God doorheen Krsna.

Dit aforisme is echter bedoeld als waarschuwing voor de bhakta, met de bedoeling dat hij
deze verheven liefde niet mag laten ontaarden in de gewone hartstochtelijke liefde tussen
een man en een vrouw, die in het menselijke leven gebruikelijk is. Het volgende aforisme

springt daar gretig op in.
24, nasty eva tasmims tat-sukha-sukhitvam

na = niet; asti = bestaat; eva = zeker; tasmin = daarin (in dat type licfde); tat = van de
beminde; sukha = geluk; sukhitvam = in het geluk.

Wat ware liefde onderscheid van onware, hartstochtelijke liefde, is het feit dat de
hartstochtelijke minnaar niet uit is op het geluk van zijn geliefde, maar voornamelijk
bezig is met zijn eigen geluk.

Dit aforisme spreekt op zichzelf al boekdelen. De gepassioneerde minnaar houdt er geen
rekening mee de beminde gelukkig te maken, maar is hoofdzakelijk begaan met zijn eigen
geluk. Dit omdat er enkel gezocht wordt naar eigen pleziertjes en de andere (medemens)
komt op de tweede plaats. Dit is een diep geworteld egoisme waar niet bij stilgestaan

wordt. Je zoekt wel geluk, maar omdat dit alles werelds is, heeft het maar een kortstondige
bevrediging. Dit komt omdat we afgescheiden zijn van de bron van de Waarheid door on-
wetendheid. Zolang je het geluk buiten jezelf blijft zoeken zul je je met alles en nog wat

blijven bezighouden. Je kunt al eens proberen je medemens gelukkig maken door iets

voor hem te doen, en eens een keer niet voor jezelf, want wat je aan je medemens doet heb
aan God gedaan, en als je ziet dat hij gelukkig is wordt je vanzelf ook gelukkig. Maar we
moeten voor onszelf eens gaan uitmaken wat het doel gaat zijn, de wereld of God. Wat

staat er weer in de Bijbel, ‘bemin uw naaste als uzelf” (Leviticus 19.8), en bemin God met
heel uw hart, heel uw ziel en met al uw krachten (Deuteronomium 5.6). Dit zijn de twee

grootste geboden van de Bijbel en dat zegt ook Jezus, en hij zegt er zelfs nog bij dat aan

deze geboden gans de Wet en de Profeten hangt (Matteiis 22.36-40).

Het pad van Devotie als Hoogste Doel.
25. sa tu karma-jiiana-yogebhyo ’py adhikatara
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sd = dit (het pad van toewijding); tu = opnieuw, inderdaad, een woordje dat soms gebruikt
wordt om een superieure hoedanigheid aan te geven; karma-jfidna-yogebhyah = dan het
pad van karma, jfiina en yoga (citta- vrtti- nirodha); api = zelfs; adhikatara = hoger,
superieur.

Het (pad van toewijding) is supericur aan dat van handeling, kennis en yoga (van
Pataiijali).

De boven genoemde wegen worden door de meeste zockenden gezien als de algemeen
erkende paden die leiden tot realisatie van de allerhoogste Werkelijkheid; het pad van han-
deling, kennis, toewijding en (astdriga)yoga (= het achtvoudige pad). Het pad van karmna
wordt aanzien als voorbereidend, en dat van jfidna en bhakti zijn de twee hoofdpaden die
verondersteld worden in staat te zijn de zoeker tot het hoogste doel te brengen. En dan is
er nog astdrigayoga, dat Patafijali aanbeveelt, dit systeem omvat in principe alle vormen
van yoga, die er hun steentje in bijdragen, maar er zijn er die zeggen dat die vorm van yo-
ga teveel tijd in beslag neemt en niet geschikt zou zijn voor in het tijdperk waarin we nu

leven, maar dit laten we hier in het midden omdat het een eeuwig discussiepunt is. Vol-
gens Narada is het pad van Bhakti dat in deze verhandeling wordt besproken superieur aan
dat van jfidna. Krsna zegt hier ook iets over in de Bhagavad-Gita, namelijk:

tapasvibliyo ‘dhiko yogi jiianibhyo pi mato ’dhikah
karmibhyas cadhiko yogi tasmad yogi bhavarjuna (6.46)

‘De yogi is hoger dan de asceten; men vind hem zelfs hoger dan de wijzen; de yogi is
hoger dan de mens van handeling; wordt gij daarom een yogi, o Arjuna’.

yogindm api sarvesam mad-gatenantaratrnani
Sraddhavan bhajate yo mam sa me yuktatamo matah (6.47)

“En van alle yogis wordt hij, die Mij vol vertrouwen aanbidt, die met zijn innerlijke Zelf
in Mij verblijft, die Mij vereert, door Mij als de volkomen evenwichtige beschouwd’.

Het woord bhajate is hier belangrijk en bedoeld ‘verering en dienst bewijzen aan de Aller-
hoogste’. De wortel van bhajate is het wertkwoord bfigj, en dat wordt gebruikt als er spra-
ke is van de noodzaak tot dienen. Dienen in liefde en vertrouwen heeft in het bijzonder be-
trekking op de Allerhoogste. Verzuimt men een achtbaar persoon te vereren, dan kan men

hierom onwellevend worden genoemd, maar men mag niet verzuimen de Allerhoogste te
vereren, laat men dit na, zal men niet veel vorderingen maken op het pad van toewijding
en tenslotte de moed opgeven.

Shankara heeft ooit gezegd dat toewijding het beste is van alle middelen om bevrijding uit
de gevangenschap van samsdra (het stoffelijke of materiele bestaan) te bereiken, zoals in

de volgende Sanskriet uitspraak wordt uitgedrukt:

moksasadhana samagrayah bhaktir eva gariyasi

Uitspraken die betrekking hebben op vergelijkingen tussen verschillende paden die uitein-
delijk tot éénwording met God leiden mogen we niet te serieus nemen, tevens ligt dit ook
gevoelig bij de andere stelsels. Succes in de grootste onderneming van ons bestaan vereist
de hoogste inzet van al onze vermogens, dit omdat het leven zich nu éénmaal niet in wa-
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terdichte compartimenten laat indelen. Elke soort van fase in onze spirituele ontwikkeling
vraagt gewoonlijk een andere soort inspanning, en het overheersende kenmerk van een ge-
leverde inspanning in een bepaald leven van een zoeker lijkt het pad te zijn dat hij bewan-
deld. We weten echter nict welke inspanningen hij al geleverd heeft in zijn vorige levens
en op welke trap van evolutie hij nu staat.

26. phala-rapatvat
phala = gevolg, resultaat; riipatvit = aangezien het de vorm aanneemt van (het resultaat).

Want het resultaat van de inspanning om toewijding te ontwikkelen is nog een
intensere toegewijdheid.

Hier wordt dus gezegd dat het resultaat van het opbrengen van devotie nog intensere de-
votie is. Het wordt ook als reden aangegeven waarom het pad van toewijding beschouwd
wordt als superieur aan de andere paden die in het vorige aforisme opgesomd zijn. De be-
tekenis van dit aforisme wordt duidelijk als we begrijpen hoe een “virtueuze cirkel’ (= een
cirke! van deugdzaamheid), wat het tegenovergestelde is van een vicieuze cirkel, wordt

gevormd. Als een bhakta toewijding probeert te ontwikkelen en zijn toewijding daar-

door steeds intenser wordt, stelt hem dat in staat zijn volgende pogingen op een hoger ni-
veau te brengen en daardoor een nog intensere toestand van devotie te bereiken. Dit pro-
ces van steeds toenemende versterking gaat door totdat er een extatische versmelting

plaats vindt van het bewustzijn van de toegewijde met het goddelijke Bewustzijn en Zelf-
realisatie plaatsvindt.

27. i$varasyapy abhimani-dvesitvad dainya-priyatvat ca

i$varasya = van God; api = ook; abhimani-dvesitvad dainya-priyatvat = wegens afkeer
van egoisme en liefde voor zachtmoedigheid; ca = en.

Het pad van toewijding is ook hoger dan andere, vanwege Gods afkeer van egoisme
en zijn voorkeur voor zachtmoedigheid.

Hier wordt nog een andere reden opgenoemd waarom het pad van toewijding hoger ge-
noemd wordt dan de paden van handeling en kennis. Wie zich over het pad van handeling
beweegt zou nog wel eens egoistisch uit de hoek kunnen komen, omdat hem een gevoel
kan overvallen dat hijzelf de bron van zijn kracht is, in plaats van zichzelf te zien als Gods
werktuig waardoor heen goddelijke Kracht stroomt. Dit is een normaal verschijnsel omdat
ook zij op hogere niveaus terecht kunnen komen door hun onbaatzuchtige handelingen, en
wie dan niet een ietwat stevige fundering heeft van de liefde tot God, zou wel eens kunnen
denken dat de kracht die hij bezit en tevens ook nog aangroeit, van hem is. Daardoor kan

hij dan daden verrichten die een doorsnee mens niet voor mogelijk acht (fakirs, nepsa-
dhu’s, enz.). Maar ook in het Westen zijn er mensen die dankzij hun behoorlijke inspan-
ningen, al dan niet vergaart in dit leven, een hoog niveau bereiken, om dan hun krachten te
misbruiken door er financieel munt uit te slaan (pas op met kwakzalverij). Men moet dus

goed beseffen dat als we ons deze Kracht, na grote inspanningen op onbaatzuchtig gebied,
realiseren, dat die Kracht wel in ons aanwezig is maar dat ze van God komt en dat we en-

kel maar een instrument zijn, in Zijn Goddelijk Plan. Het egoisme verduistert het onder-

scheidingsvermogen en voert hen, met het veroorzaken van een vicieuze cirkel, op het pad
van ambitie, dat hen dan vanuit het spirituele gezichtspunt uiteindelijk ten gronde richt.
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Hetzelfde kan met hen gebeuren die het pad van kennis volgen. Door boekenwijsheid en
indoctrinatie kunnen mensen gaan denken dat ze de wijsheid in pacht hebben. Ze denken
dat ze de ware kennis van de innerlijke realiteiten van het leven dan ook bezitten en wor-
den dan door het ontbreken van spirituele waarneming heel trots op hun geleerdheid en
beginnen zich verheven te voelen boven hun medemensen (pas hier op voor de duistere
predikanten). Door deze geestestoestand zakken ze verder weg in grotere onwetendheid en
in de illusies van het leven, zoals dat ook effectief vermeld staat in de /savasyopanisad.
Het pad van Bhakti is vrij van deze gevaren. Enerzijds omdat de techniek zelf van het ont-
wikkelen van toewijding gebaseerd is op het elimineren van alle wereldse verlangens, of
de omvorming daarvan in het ene verlangen om God te vinden, die in het eigen hart ver-
borgen is. Anderzijds is het viteindelijke doel van de toegewijde om zijn bewustzijn te la-
ten versmelten met het goddelijke Bewustzijn door geleidelijk aan zijn ik-besef te ver-
zwakken. Daardoor is er dan geen ruimte meer om dat egoisme te ontwikkelen, dat als ob-
stakel tussen hem en God fungeert en er toe kan leiden dat hij het pad van Zelf-realisatie
volledig achterwege laat. De vergelijking die gebruikt is om de zoeker te waarschuwen
voor het gevaar van egoisme, mag niet de indruk wekken dat er in het goddelijke Bewust-
zijn sprake kan zijn van afkeer of voorkeur. Het goddelijke Bewustzijn, dat alles in het ge-
manifesteerde universum omvat en bevat, is van dien aard dat deze onvolkomenheden
daarin niet kunnen voorkomen, zelfs niet in zeer lichte mate. Het logische gevolg daarvan
is dus dat alle Wezens wiens bewustzijn in de Werkelijkheid gevestigd zijn, daarom ook
noodzakelijkerwijze moeten vrij zijn van deze menselijke zwakheden.

28. tasya jfianam eva sadhanam ity eke

tasyah = daarvan (toewijding); jianam = jfidana (kennis); eva = alleen; sidhanam =
ontwikkeling, beoefening; iti = aldus; eke = “enigen’, sommigen.

Sommige zeggen dat toewijding alleen door jfiina of kennis kan worden ontwikkeld.

In dit en het volgende aforisme wordt er gediscussicerd over de relatie tussen kennis en
toewijding. Is toewijding gebaseerd op kennis of zijn ze onderling athankelijk van elkaar?
Als men de Bhagavad-Gitd goed bestudeerd en begrepen heeft zal men merken dat Krsna
begint met Arjuna te onderrichten toen hij overmand werd door neerslachtigheid. Atjuna
werd onderricht over de kennis van de ziel, over leven en dood en over de soorten yoga.
Om een beter begrip te krijgen over dit vraagstuk gaan we nu dadelijk verder naar het vol-
gende aforisme, dat er een vervolg op is, zodat we ze daar dan samen kunnen behandelen.

29. anyonyasrayatvam ity eke

(anya = anderen); anyonyasrayatvam = wederkerige afhankelijkheid,; iti = aldus; eke =
‘enige’ anderen.

Anderen zeggen dat ze onderling van elkaar afhankelijk zijn.

We zullen aan de hand van enkele aforismen dit vraagstuk proberen te analyseren, een
aforisme uit de Bhagavad-Gita zegt:

sarvasya caham hrdi sannivistho mattah smrtir jianam apohanain ca
vedais ca sarvair aham eva vedyo vedinta-krd veda-vid eva cdham (15.15)
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‘Tk woon in ieders hart en van Mij komen geheugen, kennis en vergetelheid. De bedoeling
van alle Veda’s is dat men Mij leert kennen. lk ben voorwaar de schrijver van de Vedanta

en degene die de Veda’s doorgrond’.

Hier wordt bedoeld dat God in ieders hart woont en vanaf daar beginnen de activiteiten.
Bij elk nieuw leven dat men krijgt, wordt er voor gezorgd dat je je vorig leven vergeet.
Maar men wordt steeds in de gelegenheid gebracht, dat je in zo een omstandigheden wordt
geboren, dat op welk niveau je geestelijk ook gebleven bent, je daar verder ‘kunt’ gaan. Er
worden je altijd wegen getoond die je op weg helpen ‘naar huis’ te gaan. Hier worden de
Veda’s als hulpmidde] aangereikt om God te leren kennen.

Het Srimad Bhagavatam zegt ook nog volgende:

vasudeve bhagavati bhakti-yogah prayojitah
Jjanayati 4su vairdgyam jiidnam ca yad ahaitukam (1.2.7)

“‘Door toegewijde dienst aan (de) (Persoonlijkheid) God, (St Krsna) verwerft men zich
terstond grondeloze kennis en onthechting van de wereld’.

Dit is zeer juist wat hier gezegd wordt. In principe zul je God nooit kennen door er over
horen te spreken of er over te lezen. Maar het kan wel een begin zijn en ook een aanzet
om Hem verder te zoeken. Maar pas als je Hem zoekt in je hart en al het geredeneer ach-
terwege laat en je richt op Hem in je hart, zul je onthecht worden van de wereld en zal op

het gepaste moment alle ‘kennis® omtrent Alles, je geopenbaard worden en dan zul je

Hem ook kennen, omdat je één geworden bent met Hem. Wat kunnen we hier nu uit be-

sluiten: als we naar menselijke relaties kijken betekend het iemand kennen niet noodzake-
lijk dat we toewijding aan die persoon moeten hebben. Een nauwer contact met deze per-
soon kan ons zijn sterke en ook zijn zwakke punten in zijn karakter aantonen, zodat we
wel eens voor verrassingen kunnen komen te staan door onvoorspelbaarheden, maar echt
kennen zullen we hem nooit. Maar in een relatie van een toegewijde aan God bestaat de-
ze mogelijkheid niet, omdat hij in een nauwer contact komt met een Werkelijkheid die
volmaakt is, die niet veranderd en zonder onvolkomenheden is. Hoe meer een toegewijde

door éénwording van bewustzijn God leert kennen, des te meer zal zijn toewijding aan
Hem dan ook groeien. En omgekeerd ook, hoe intenser de toewijding is als gevolg van

&énwording van bewustzijn, des de dieper zal de kennis van de Allerhoogste Werkelijk-

heid zijn. Toewijding en kennis versterken elkaar dus wederzijds, totdat er volmaakte
éénwording tussen hen bereikt is. Zo versmelten kennis en toewijding in een toestand van
bewustzijn waarin ze niet meer te onderscheiden zijn.

30. svayam phala-riipeti brahma-kumarah

svayam = van haarzelf (van toewijding zelf); phala-riipa = vormnemend (verschijnend) als
resultaat (vrucht); iti = aldus; brahma-kumarah = zoon van Brahma, d.w.z. Narada, de
auteur van deze verhandeling.

Volgens Narada is toewijding het resultaat van toewijding.

Narada’s opinie is dat devotie zijn eigen vrucht is. We zien hier dat Narada nogmaals over

zichzelf spreekt. Het kan zijn zoals ook in aforisme 15 vermeld is, dat het een toevoeging
is van een andere hand, op een latere datum, om het beweerde van wat in dit behandelend
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aforisme, en ook wat in aforisme 26 met andere woorden gezegd is, nog eens wat duidelij-
ker aan bod te laten komen. Maar er zijn commentaren die beweren dat Narada hier wel
duidelijk over zichzelf zegt dat hij de zoon van Brahma is, en dit kan je alleen maar zeg-
gen als je Zelf-verwerkelijkt bent (Jezus zei dat ook in de Bijbel omdat ook hij ééngewor-
den was met God). Zie ook bij de commentaar van aforisme 17, waar het Srimad Bha-
gavatam (1.5.26) zegt hoe Narada’s weg van verlichting een aanvang genomen heett. Het
verhaal over zijn leven gaat echter nog verder en we zullen het hier in het kort vertellen.
Narada was enig kind en had alleen maar een moeder die voor hem zorgde, ze was een
eenvoudige werkvrouw. Ze kon hem enkel maar verzogen en beschermen met liefde om-
dat ze niets anders had. Toen zijn moeder op een avond een koe ging melken werd ze ge-
beten door een slang en stierf. Narada bleef alleen achter en wist niets van de wereld. Dit
alles vond Narada een Genade Gods, die volgens hem er enkel maar op uit is zijn toege-
wijden tc zegenen en met deze opvatting trok hij de wijde wereld in. Zoals van de bevrijde
zielen geleerd te hebben mediteerde hij op God in zijn hart, aanschouwde Hem en zag
zelfs volledig in vervoering zichzelf als de Heer. Daar hij echter dit gevoel niet kon vast-
houden stuurde de Opperste Heer hem de wereld in om zijn devotie te verhogen en zo de
wereldse begeerten af te werpen en zijn karma verder op te lossen. Blij dat hij de Heer
aanschouwd had, maar teleurgesteld dat Hij hem terug verliet, ging Narada op weg en be-
zong de Heer zijn Grootheid, trok de wereld rond, door steden en wouden en werd ont-
hecht van deze wereld. Tenslotte bereikte hij Zelf-realisatie door zijn steeds aangroeien-
de toewijding die vrucht droeg in hemzelf. Toen de laatste zaden van karma verbrand wa-
ren had Narada het lichaam van de vijf stoffelijke elementen niet meer nodig, en kreeg
na zijn dood een bovenzinnelijk lichaam. Met dit lichaam kon hij zich verplaatsen en naar
zichtbare en onzichtbare werelden reizen. En verder zegt Narada nog ‘telkens als Brahma
ontwaakt om de werelden opnieuw te scheppen verschijnen alle r57°s en ook ik samen met
hen terug in de schepping. Zo reis ik nu samen met Visnu en mijn vind doorheen alle we-
relden om de bovenzinnelijke boodschap over toewijding en verheerlijking van de Heer
te bezingen, het is de uiteindelijke weg boger dan alle andere wegen om de oceaan van on-
wetendheid over te steken en één te worden met de Geliefde Heer’.

Verder gaan we met een ander voorbeeld uit het Srimad Bhigavatam aantonen dat we on-
ze toewijding tot God zo kunnen intensiveren, totdat het bewustzijn van de toegewijde
versmelt met het Bewustzijn van God en beide niet meer te onderscheiden zijn. Een ver-
haal verteld dat Radha, de volmaakte minnares (dienares!) van Krsna, op een keer op zoek
ging naar Krsna, nadat hij van haar zijde geweken was. Gekweld door verlatingsangst, in
het Sanskriet omschreven als vihara, ging zij dus op zoek naar hem en zocht overal in de
bossen van Vrndivan. Ze vroeg aan alle gopi’s die ze tegen kwam als ze Krsna niet gezien
hadden. Maar ze stelde de vraag verkeerd, ze vroeg niet waar Krsna was maar vroeg waar
Radha was? Haar bewustzijn was zozeer met dat van Krspa versmolten dat ze in deze
verwarring haar eigen identiteitsbesef verloor en dit verwarde met dat van Krsna. Enkel
zij die de intense liefde hebben ervaren kunnen de schoonheid en de diepgang van dit ver-
haal naar waarde schatten. De diepzinnige betekenis ervan zal nauwelijks worden opge-
merkt door de ongevoelige, intellectuele filosoof, die over God spreekt vanuit een acade-
misch gezichtspunt en de aard van deze Werkelijkheid analyseert zoals een bioloog op
zijn tafel een insect ontleedt.

31. raja-grha-bhojanadisu tathaiva drstatvat
rija-grha =in een koninklijke huishouding; bhojanadisu = terzake van voeding en de

verstrekking van andere gunsten; tathd eva = hetzelfde, en niets anders; drstatvat = heeft
men gezien.
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Precies hetzelfde verschijnsel heeft men waargenomen in een hofhouding bij de
verstrekking van voedsel en andere gunsten.

Hier geeft Nirada een mooi voorbeeld. We zullen dit gezamenlijk bij het volgende afo-
risme behandelen dat daar nauw aansluiting op heeft.

32. na tena rija-paritosah ksuc-chantir va

na = niet; tena = daarin; raja-paritogah = voldoening van de koning; ksucchantih =
bevrediging van honger of andere verlangens; va = of.

In die situatie is er noch bij de koning, noch bij hen die gevoed worden of andere
gunsten ontvangen, sprake van voldoening of bevrediging.

Dit aforisme samen met het vorige zijn bedoeld om aan te tonen dat zonder echte toewij-
ding er geen sprake is van voldoening bij God of bij diegenen die zijn gunsten ontvangen.
Er wordt een voorbeeld gegeven van een koninklijke hofhouding waar alle dienaren gun-
sten van de koning ontvangen, het zei voedsel of iets anders. Maar enkel zij die zeer dicht
bij hem staan en hem trouw en vol overgave dienen en hem dierbaar zijn, ontvangen zijn
liefde en daardoor het echte geluk. God schenkt altijd, in zijn goedheid, aan iedereen wat
hij verlangt en verdiend. Het is een levenswet dat ieder mens uviteindelijk krijgt wat hij
verlangt. Maar in het genieten van deze verlangens ontbreekt het diepere geluk omdat ech-
te liefde of toewijding afwezig is. Men kan natuurlijk wel vreugde, plezier en genot bele-
ven aan de bevrediging van de wereldse verlangens, omdat die hun bron hebben in de la-
gere niveaus van ons wezen (denken en emoties). Maar het echte geluk heeft zijn bron in
de diepste regionen van ons wezen (spirituele aard). Deze gebieden kunnen worden waar-
genomen door tenminste één glimp op te vangen van onze ware aard, die we gemecn heb-
ben met de goddelijke aard. Nérada zegt dat de enige manier waarop we dit besef kunnen
verwerven, door middel van liefde of toewijding is.

We moeten hier toch nog even bij vertellen dat een andere vertaling nog een ander voor-
beeld geeft, en dat zegt het volgende: ‘Zoals een man zijn honger niet kan verzadigen door
het zien van voedsel, of zijn verlangen naar comfort niet kan bevredigen door het zien van
een paleis’, ‘Zo kan iemand niet voldaan zijn door het kennen of zelfs het zien van God,
totdat Liefde tot hem komt’. Dit is volkomen juist wat hier gezegd wordt, het zien van
eten stilt je honger niet, en het zien van weelde geeft je geen comfort, daaruit besluit de
schrijver dat als je God ziet of kent, je niet voldaan zult zijn, wat volkomen juist is. Maar
je kunt er wel aan werken, je kunt er voor zorgen dat je de gewenste voeding en comfort
krijgt door te werken of wat dan ook. Hetzelfde is ook van toepassing op God, door Hem
te aanschouwen of te kennen, bezit je Hem nog niet. Je zult er iets voor moeten doen. Als
je Hem al kent en al kan aanschouwen is dat al een heel grote stap in de goede richting.
We kunnen nu natuurlijk wat discussiéren over de term ‘kennen’ die hier gebruikt wordt.
Natuurlijk wordt hier niet bedoeld ‘echt’ kennen, maar wie Hem al eens heeft kunnen aan-
schouwen ‘kent’ Hem toch al wat beter dan iemand die dit niet heeft meegemaakt. In dit
besproken voorbeeld wordt dus eigenlijk gezegd, dat als we Hem aanschouwd hebben of
Hem denken te kennen, ons dit nog geen voldaan gevoel geeft, want we moeten Hem toch
altijd weer loslaten. Maar geef je liefde aan Hem en je zult Zijn Liefde veelvoudig terug
ontvangen en daardoor leer je dan Hem echt kennen. Daarom wordt de zoeker in het vol-
gende aforisme aangeraden om het pad van toewijding te volgen.
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33. asmit saiva grahya mumuksubhih

asmat = daarom; sa = die (toewijding); eva = alleen, uitsluitend (zonder jidna etc.);
grahya = waard om te volgen; mumuksubhih = door hen die bevrijding uit de kringloop
van samsara verlangen.

Daarom moet het pad van toewijding uitsluitend worden gevolgd door hen die
vrijheid van de beperkingen en de illusies van het wereldse leven wensen.

Vervolgens aansluitend op de vorige aforismen wordt hier besloten dat wie sterk verlangt
naar verlossing uit de beperkingen van het leven en de illusie’s van de wereld, er Bhakti
moet voor gebruiken. Je kunt welke weg dan ook kiezen om tot Zelf-verwerkelijking te
komen, en Hem zelfs bereiken zonder devotie, maar als je God eenmaal aanschouwd hebt,
zal er onmiddellijk Liefde opwellen in je hart, dit valt moeilijk onder woorden te brengen
en moeilijk te begrijpen voor wie er geen ervaring in heeft of het nooit meegemaakt heeft.
Als je ervaringen hebt van welke bovenzinnelijke aard dan ook, zul je je overgelukkig
en vreugdevol voelen, en misschien denk je wel dat je er bent, maar toch zal in je inner-
lijke een gevoel blijven bestaan dat dit niet het eindpunt is. Dat komt omdat er nog altijd
een gevoel van afgescheidenheid sluimert en geeft het bewijs dat je er nog niet bent. Maar
als je Hem echt aanschouwd hebt, voel je de echte Liefde die van Hem uitgaat, cn als je
die Liefde éénmaal gevoeld hebt, laat het je nooit meer los. Je gaat er automatisch devotie
voor voelen die voortdurend zal aangroeien. Komen er dan momenten in je leven dat je
Hem denkt te verliezen of dat je Hem moet missen door wereldse beperkingen, illusies, of
wat dan ook, is het heel normaal dat je je vreselijk slecht en verlaten gaat voelen. Tevens
weet je dan ook dat er voor jou geen anderc weg bestaat dan die van Bhakti, de enige weg
van Onbaatzuchtige Hogere Goddelijke Liefde.

Middelen om de Hoogste Liefde te bereiken.
34. tasyah sidhandni gayanty acaryah

tasydh = van haar (toewijding); sddhanani = manieren van beoefening (sadhana’s);
gayanti = (de leraren) bezingen; dcaryah = de leraren.

In de volgende aforismen worden de methoden aangegeven waarmee volgens de
leraren over dit onderwerp, toewijding kan worden ontwikkeld.

In aforisme 26 en 30 wordt er op gewezen dat toewijding, de methode zelf is, waardoor zij
zich ontwikkeld. Dit wil niet zeggen dat diegene in wie de toewijding voor de Heer zwak
is, of zelfs geheel ontbreekt, niet mag hopen op de ontwikkeling van deze onmisbare ei-
genschap, voor het bereiken van de vrijheid uit de gevangenschap van samsara of de illu-
sies van het wereldse leven. De leer van toewijding omvat een training voor het ontwikke-
len van toewijding. Als de leerling deze training serieus neemt, en met volharding volgt,
wordt hij, met de groei van die noodzakelijke vereiste voor de ontwikkeling van zijn spi-
rituele aard, geleidelijk in staat gesteld de toewijding zelf te gebruiken om toewijding in
een meer intensieve vorm voort te brengen, totdat zijn bewustzijn versmelt met het voor-
werp van toewijding. De vonk van toewijding kan worden aangewakkerd tot een hoog
oplaaiend vuur dat alles op het gebied van het onwerkelijke verbrand en niets overlaat dan
enkel die éne Werkelijkheid.
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35. tat tu visaya-tydgat sanga-tydgac ca

tat = dat (de liefde voor God); tu =en nu (dit woordje wordt soms gebruikt om iets te
benadrukken); visaya-tyagat = door de dingen op te geven die we voor ons plezier doen;
sanga-tyigat = door (ook) de gehechtheid aan deze dingen op te geven; ca = en.

De eerste methode om toewijding aan God te ontwikkelen is het opgeven van wereld-
se zaken, of tenminste de gehechtheid daaraan. Dat laatste is essenticel en in feite het

belangrijkste.

Wereldse zaken bevinden zich buiten ons, terwijl God verborgen is in ons eigen centrum
van bewustzijn. We hebben een voortdurende aandacht en interesse op de uiterlijke voor-
wetpen rondom ons, zodat het denken zich niet kan concentreren op de innerlijke bron.
Het is een feit dat we op deze manier de kennis en de gelukzaligheid die in de bron ver-
borgen ligt, niet kunnen ervaren. Het logische gevolg daarvan is dat toewijding aan Hem
zich dan ook niet zal ontwikkelen. Kan men echter de gehechtheid aan de wereldse din-
gen en de zintuiglijke genietingen eraan opgeven, wordt het denken beheerst en evenwich-
tig. Deze bewering staat ook in een ietwat andere context in de Bhagavad-Gita.

yah sarvatrdnabhisnehas tat tat prapya subhasubham
ngbhinandati na dvesti tasya prajii pratisthita (2.57)

‘Hij, die in alle opzicht ongehecht is, wat er ook mag gebeuren; hij die sympathie noch
antipathie koestert, is evenwichtig en beheerst van denken’.

Het gaat tenslotte niet over de wereldse dingen alleen, maar het is alles omvattend. Van
materiele dingen en levende of geestelijke wezens tot de subtielste gedachte, alles mag be-
staan, als we het maar niet nalopen en er geen hechting meer aan hebben, dan zZijn we vrij.
Dit inziende komt men uiteindelijk tot rust en bekijkt men glorie en mislukking met ver-
melde gelijkmoedigheid. Wat is er te loven en wat is er te laken? Het is het éne Leven dat

zich in beide manifesteert.

36. avyavrita-bhajanat
a = zonder; vyivrtta = onderbroken; bhajanit = door aanbidding, door het gedenken van.

De meest doeltreffende manier om toewijding aan te kweken is ook het voortdurend
en ononderbroken aanbidden en in herinnering houden van God.

Dit aforisme moet samen met het voorgaande bestudeerd worden, waarin de verzaking
van en de ongchechtheid aan wereldse zaken en doelen wordt voorgeschreven. De men-
selijke geest kan maar kort in een vacuiim (ledige ruimte of beter gezegd, leeg moment)
bestaan. Als we de banden van de wereldse dingen moeten lossen en er het denken van af-
keren, moet er iets wat veel groter is, voor in de plaats komen. Als dit niet het geval is zal
de menselijke geest vroeg of laat zeker terugvallen in zijn voorgaande toestand, en dit zal
dan met verdubbelde kracht gebeuren, omdat dat dan de reactie is van een geest die zich
een tijdlang heeft moeten onthouden van de verlokkingen en begeerten van het wereldse
leven. Wat zou er dan eigenlijk voor in de plaats moeten komen, voor iemand die éénwor-
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ding verlangt van zijn bewustzijn met het goddelijke Bewustzijn? Die éne Werkelijkheid
natuurlijk waarnaar hij op zoek is. Men moet zich richten op God en het denken moet zich
voortdurend bezighouden met gedachten die met Hem verband houden en ook over de
methoden die men kan gebruiken om dichter en dichter bij Hem te komen.

In dit verband moeten we op twee punten wijzen. Het eerste punt is dat de meeste mensen
waarin de toewijding nog niet ontwikkeld is, excuses gebruiken om hun leven niet te hoe-
ven veranderen. Ze werpen tegen dat ze in de uiterlijke wereld moeten werken, hetzij om
in leven te blijven, hetzij om één of ander goed doel te dienen voor de verheffing van de
mensheid. We moeten deze mensen er op attent maken dat de voortdurende herinnering en
aanbidding tot God nodig is voor de ontwikkeling van toewijding en niet betekend dat zij,
om hun doel te kunnen bereiken, zich daarvoor uit de wereld moeten terugtrekken. Het is
niet zo dat alle verplichtingen moeten opgeven worden en men zich in een hut moet op-
sluiten of zich moet afzonderen in een grot. Het zou afschuwelijk zijn en een schande dat
zo een handelswijze zou worden aanbevolen, ook al bezit je de nodige ernst, de meeste
mensen zijn niet in staat zo een levensstijl aan te nemen.

Als we willen begrijpen op welke manier overcenstemming kan worden bereikt tussen
wereldse activiteiten waaraan iedereen deelname heeft en de ontwikkeling van voortdu-
rende herinnering aan Hem, moeten we weten dat de menselijke geest door zijn bijzondere
samenstelling op verschillende niveaus kan functioneren en tegelijkertijd met nog andere
activiteiten bezig kan zijn. Het werk dat we uit te voeren hebben in de uiterlijke wereld
kan dus gecombineerd worden met de voortdurende herinnering aan, en de pogingen om
dichter bij God te komen. Dit behoort niet enkel tot de mogelijkheden, maar het is een
noodzakelijk iets, dat elke zoeker zou moeten kunnen bewerkstelligen.

Het tweede punt waarop we in dit verband moeten wijzen is de zinloosheid van het ver-
kondigen van een negatieve filosofie en spirituele levensstijl, zonder de zoeker een posi-
tief en dynamisch ideaal en doel voor ogen te houden. Er wordt tegenwoordig steeds meer
gewag gemaakt van algemene en vage termen om over de opgaven van het spirituele le-
ven te spreken, zonder de eigenlijke waarde en het doel van al de inspanningen te vermel-
den. Het is als een rond de pot draaien zonder ook maar een serieuze inspanning te doen
om erachter te komen wat er in verborgen is. Het is vreemd dat deze mensen verkiezen om
in een mist van onzekerheid te blijven lopen, terwijl de ware Werkelijkheid met doordach-
te inspanning in ons eigen hart te vinden is, wat zich resulteert in verlichting en uiteinde-
lijk in Zelf-realisatie. Dit is niet enkel nastrevenswaardig maar het is ook onze uiteindelij-
ke bestemming en de enige beschikbare methode om ons blijvend te bevrijden van de
ketens en de illusies van de wereld.

Waar het eigenlijk op neerkomt is dat zij die deze vage en algemene termen verkondig-
en zelf niet weten waar ze mee bezig zijn, ze beseffen het belang en de betekenis niet van
wat ze uitdragen. Maar ze weten wel dat dit vaag gebrachte idealisme zal aanslaan bij de
massa en een oppervlakkige interesse zal wekken bij de gemiddelde mens, die het niet
nodig acht zijn levensstijl aan te passen en daardoor terugschrikt van het idee, een leven
vol zelfdiscipline te leiden om het ware ego te vernietigen. Het bereiken van een duide-
lijk doel, wat de éne Werkelijkheid is, zou de grootste uitdaging van ons leven moeten
zijn. De theoretische aanvaarding ervan is geen doel op zich en daarom blijven we praten
in fermen van vage idealen en zo kunnen we nog ecuwen verder gaan, zonder dat we er
wijzer van worden en dichter bij ons grootste ideaal komen waar we echt naar op zoek
zijn en dat is God. Maar laten we eerlijk en duidelijk zijn, om iets te bereiken in het leven
wat werkelijk waarde heeft zal men een prijs moeten betalen en hoeveel te waardevoller
het is, hoeveel te hoger de prijs zal zijn. Vergeet nooit dat de natuur niets voor niets geeft,
en ook niets geeft zonder opoffering.
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37. loke ’pi bhagavad-guna-sravana-kirtanat

loke = in de wereld (in het openbaar); api = ook; bhagavad = van de Heer; guna = guna’s
(natuurlijke eigenschappen); sravana = het luisteren; kirtanat = door te spreken, te jubelen
en hymnen te zingen over God.

Een andere methode voor het ontwikkelen van toewijding is het geven van openbare
lezingen over de eigenschappen van God of het zingen van hymnen, liederen, enzo-
voort, of het luisteren naar dergelijke lezingen en zang.

De diepere betckenis van dit aforisme kan enkel worden begrepen als we het belang en het
effectieve nut ervan, bij het ontwikkelen van toewijding, willen inzien. Enkel maar religi-
euze lezingen geven of er maar gewoon naar luisteren heeft weinig zin, als het niet van
harte is. Wekelijks staan talloze dominees, pastoors, rabbijnen, en wie dan ook in hun ker-
ken, synagogen of waar dan ook te preken. Duizenden geleerde sadhu’s (asceten) of san-
nyasi’s (wereldverzakers) geven lezingen tijdens speciaal georganiseerde bijeenkomsten,
of in ashrams die overal opgericht zijn om de spiritualiteit in de wereld te bevorderen.
Jammer genoeg is de effectiviteit van dergelijke activiteiten om de spiritualiteit in de men-
sen aan te wakkeren en hun toewijding uit te breiden maar zeer laag. De reden hiervoor
is dat dit werk meestal maar op een oppervlakkig niveau gebracht wordt en puur uit routi-
ne gebeurd. Het raakt de mensen hun hart niet, en wekt de vonk, die diep in ieders hart
verborgen is, niet aan tot een mooie vlam, dic het licht van de wijsheid en de warmte van
de liefde is, en die spirituele inspiratie schenkt aan de deelnemers van deze activiteiten.
Als je je nu begeeft onder groepen van mensen die de hoge waarden van het spirituele le-
ven nastreven, zul je al gauw merken dat als het officiéle gedeelte van de spirituele lezin-
gen of de uitvoeringen van de rituelen van vieringen afgerond is, meestal het merendeel
van de mensen beginnen te kletsen of te discussi&ren over van alles en nog wat. Ze zullen
het maar zelden hebben over wat ze nu tijdens dit gebeuren gehoord, beleefd, gevoeld of
ervaren hebben. Uit het gedrag van deze mensen kan men afleiden dat ze niet erg geinte-
resseerd zijn in de dingen die betrekking hebben op het diepere en het werkelijke leven
van de mens en zijn innerlijke, maar dat ze zich tevreden stellen met het gevoel, dat ze aan
de verplichting jegens God hebben voldaan.

Wat zou er nu gebeuren als iedereen eens echte interesse zou hebben in God en de dingen
die nodig zijn om Hem te vinden. We zullen dit eens met enkele voorbeelden aantonen die
op andere gebieden van interesses van toepassing zijn; als politici elkaar ontmoeten be-
ginnen ze uiteraard over politiek; als wetenschappers elkaar ontmoeten zal het natuurlijk
gaan over wetenschappelijke vraagstukken; als leden van een familie elkaar tegen komen
zal het gaan over de persoonlijke problemen die men ondervindt in de familiekring of over
dingen die ze samen willen uitvoeren. ledereen zal praten over de dingen waar hij vol van
is, tegenover iemand die gelijk gestemd is. En waar gaan de gesprekken over van mensen
die beweren dat ze in God geloven, het zal over alles gaan, behalve over God. Neen, als
iedereen intens naar God zou verlangen, zou waar dan ook, iedereen het hebben over op
welke manier we Hem kunnen vinden, of gevonden hebben, en hoe we onze toewijding op
Hem nog kunnen vergroten, Dit komt omdat het denken van iedereen dan vervult is van
Hem en Hij het ware voorwerp van het streven is.

In dit aforisme wordt van de ware toegewijden verwacht dat zij een diepere toestand van
geestkracht en intense interesse ontwikkelen, zodat hun denken en de uitingen ervan in
gesprekken of discussies, telkens en overal waar ze clkaar tegen komen, vanzelf wordt ge-
richt op spirituele zaken waarvoor ze een constante en blijvende interesse zouden moeten
hebben.
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38. mukhyatas tu mahat-krpayaiva bhagavad-krpé-lesad va

mukhyatah = hoofdzakelijk; tu = maar; mahat = van de Groten; krpaya = door de genade
van; eva = zeker; bhagavad = goddelijk; krpa = genade, mededogen; le$at = door aanra-
king; va = of.

Maar toewijding wordt voornamelijk en zeker verworven door de genade van de
Groten of de aanraking van goddelijk mededogen.

In dit belangrijke aforisme wordt getracht ons te laten begrijpen dat het voornaamste mid-
del om Bhakti te bereiken, de vonk van de goddelijke genade of het mededogen van een
Grote Ziel (ook een Mahatmi of cen Zelf-verwerkelijkte ziel genoemd) is. Hierbij moet
men echter letten op twee punten. Het eerste punt van belang is dat we moeten weten dat
het bewustzijn van de Groten één is met het goddelijk Bewustzijn, waardoor zij slechts
worden beschouwd als instrumenten van het goddelijk Leven. Zij fungeren dus als een
goddelijk instrument en de genade die we van hun ontvangen moeten we daarom ook zien
als een uitdrukking van ‘goddelijk mededogen’. Het tweede punt wat we moeten begrijpen
is dat goddelijk mededogen of goddelijke genade niet iets is wat je toevallig overkomt, te-
vens is het ook geen resultaat van een voorkeur die van God zou komen. Het is enkel het
natuurlijke gevolg van toegewijde dienst die een toegewijde aan God verricht heeft. Of
anders gezegd, het is het goddelijke antwoordt van je intense liefde en overgave aan God,
wat je in je hart voelt neerdalen.

Het kan zijn dat het voor de toegewijde zo over komt dat dit zonder voorafgaande inspan-
ning verkregen is. De reden hiervoor is dat als hij toegewijd is aan God, de beloning zich
niet dagelijks gaat uiten onder grote vormen van genade. Deze kracht gaat zich echter wel
opstapelen in onzichtbare gebieden, totdat de toegewijde er mentaal voor klaar is en de
barriére tussen hem en het voorwerp (het Allerhoogste dus) van toewijding verdwijnt, zo-
dat hij dan plotseling en blijkbaar zonder oorzaak overspoeld wordt door goddelijke gena-
de. Dit kun je ook vergelijken met het verschijnsel dat optreed als de bliksem een voor-
werp op aarde raakt.

39, mahat-sangas tu durlabbo *gamyo *moghas ca

mahat = van de Groten; sangah = gemeenschap, persoonlijk contact; tu = maar; durlabhah
=moeilijk te verwerven; agamyah = moeilijk aan te geven; amoghah = onfeilbaar; ca =
en.

Het is moeilijk met de Groten in persoonlijk contact te komen en precies te zeggen
hoe en wanneer iemand in hun gemeenschap kan worden opgenomen. Maar als dit
persoonlijke contact eenmaal is gelegd, is het onfeilbaar in zijn werking.

Men zal nooit kunnen voorspellen wanneer we een Grote Zicl tegen komen en we zullen
00k niet weten hoe we in hun gezelschap kunnen opgenomen worden. Maar toch moeten
we bepaalde feiten in dit verband in gedachten houden.

Eerst en vooral moet de zoeker zich realiseren dat het bewustzijn van zulke Hoge Wezens
op een veel hoger niveau staat dan dat van een gewoon mens, dit omdat zij in rechtstreeks
contact staan met de Werkelijkheid. Enkel zij die gekwalificeerd zijn om met zo Grote
Zielen in contact te komen zien hun pogingen daartoe beloond. Zij alleen kunnen beoorde-
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len of iemand in aanmerking kan komen en of de omstandigheden gunstig zijn om de zoe-
ker in hun gezelschap op te nemen, of hem eventueel in nauwer contact met hen te bren-
gen. Het enige wat de toegewijde zoeker kan doen is zijn denken zuiveren en een zodanig
leven leiden dat hij dit grote voorrecht waardig wordt.

Ten tweede moeten we bedenken dat persoonlijk contact niet altijd fysiek contact wil zeg-
gen. Als we het over het fysieke lichaam hebben wil dat zeggen dat dit het zichtbare fy-
sieke voertuig is, een instrument waarmee we ons in de zichtbare wereld kunnen verplaat-
sen. Tevens zijn er nog subtielere of fijnstoffelijke gebieden waarin onze fijnstoffelijke
voertuigen functioneren. Als we deze gebieden kunnen bereiken, zijn de contacten op dit
niveau van veel groter belang en de intimiteit kan veel intenser zijn dan op het fysicke ge-
bied. Neem nu twee mensen die een grote spirituele affiniteit (geestelijk verwantschap of
verbondenheid) met elkaar hebben, als die personen dan ook de vereiste vermogens ont-
wikkeld hebben om met elkaar te communiceren, en zich dan ook nog op verre afstand
van elkaar bevinden, zullen deze alsnog een nauwer contact met elkaar hebben, dan twee
andere personen die op het fysieke gebied met elkaar samenleven. De Mahatma’s, ook
meesters van de Wijsheid genoemd, leven ver van elkaar verwijdert, en dit in de meest
ontoegankelijke en geisoleerde plaatsen over gans de wereld. Toch staan deze Verheven
Wezens nauw en intiem met elkaar in verbinding, tevens staan ze ook in contact men hun
vergevorderde discipelen en benutten ze de andere werkers die zich aan hen hebben toe-
gewijd, en dit vanuit iedere willekeurige plaats waar zij zich in hun fysieke lichaam be-
vinden.

Dit is een vorm van een nauw verheven contact dat zeer moeilijk te verkrijgen is, maar als
je erin slaagt dit voorrecht te verkrijgen dan is dat van onschatbare waarde voor de per-
soon in kwestie. De subtiele vibraties die van hun verheven voertuigen uitstralen en de
spirituele krachten die voortdurend uit de hogere gebieden door hen heen stromen, zuive-
ren en harmoniseren diegenen die met hen in contact komen, en verheffen hen dan ook ge-
leidelijk naar een hoger niveau van bestaan. Enkel zij die voldoende gezuiverd en geschikt
bevonden worden om de invloed van deze bijzondere krachten en energieén te ondergaan,
kunnen uit zo een nauw contact voordeel halen, want het brengt niet enkel het beste in hen
naar boven, maar ook hun verborgen zwakheden komen aan het licht, zodat ook tevens
deze problemen kunnen aangepakt worden. Wat kan de zoeker nu het beste doen? Wat hij
nu zeker niet moet doen is hunkerend de halve wereld rondreizen en op zoek gaan in elke
ashram, naar persoonlijk contact met een Verheven Ziel, het zal tevergeefs zijn, want hij
zal de Verhevene niet vinden wanneer hij het wilt, neen, de Verhevene zal hem wel vin-
den wanneer hij er klaar voor is. Het enige wat hij moet doen is proberen contact te maken
met het goddelijke Leven dat in zijn eigen hart verborgen is. Dit is niet alleen gemakkelij-
ker, maar ook de meest aangewezen manier om in contact te komen met de Groten, wier
bewustzijn permanent in het goddelijke Bewustzijn gevestigd is.

40. labhyate ’pi tat-krpayaiva

labhyate = (dit persoonlijke contact) wordt verkregen; api = ook; tat-krpaya = door Zijn
(Gods) genade; eva = alleen.

Dit persoonlijke contact met de Groten kan alleen door de genade van God worden
bereikt.

Het onderwerp van dit aforisme is reeds in aforisme 38 en 39 behandeld maar wordt hier

als slotsom gegeven. We moeten hier toch nog eens benadrukken dat als we contact willen
verkrijgen met de Grote Verhevenen, de beste methode is, die waar je zelf contact legt met
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het goddelijk Leven in je eigen innerlijke. We moeten beseffen dat dit “in ons’ ligt en dat
we er het meest nauw mee verbonden zijn en daarom ook het meest toegankelijke is. Sla-
gen we daar in, dan stijgen we wel degelijk tot op hun niveau en komen we vanzelfspre-
kend met hen in contact vanwege de affiniteit die we met hen ontwikkeld hebben.

Genade van God verkrijgen is iets wat niet zomaar verkregen wordt, het is een voorrecht
dat je verdiend hebt, omdat je je leven op een hoger, vereist niveau hebt geplaatst. Het is
het resultaat van je vurige inzet en toewijding tot de Allerhoogste, en komt tot je als een
samengebalde energie die in je hart explodeert.

41. tasmims taj-jane bhedabhavat

tasmin = in Hem; tat = met God; jane = in hem die (één) geworden is; bheda = onder-
scheid; abhavat = wegens de afwezigheid van.

Omdat er geen onderscheid bestaat tussen Hem en hen wier bewustzijn binnen het
goddelijke Bewustzijn gevestigd is.

Zoals het al zo vaak vermeld is in deze verhandeling is Zelf-realisatie dus, de versmelting
van het bewustzijn van een individu met het goddelijke Bewustzijn. Diegenen die dus één-
wording van hun bewustzijn met het goddelijke Bewustzijn hebben kunnen bewerkstelli-
gen, worden niet alleen als God, maar worden ook Zijn instrumenten, waardoor Hij dan
hulp en genade over Zijn toegewijden kan laten neerkomen. Natuurlijk moeten we nu niet
denken dat het worden zoals God bedoeld dat we zijn taken gaan uitvoeren, neen, wij gaan
afhankelijk van het stadium van bewustzijnsontplooiing die een bepaalde persoon heeft
bereikt, in mindere of meerdere mate goddelijke eigenschappen (siddhi’s) verwerven,
waar we ons dan ook nog niet altijd van bewust zijn.

Toch moeten we hier nog iets verduidelijken over het feit dat als we éénworden met het
goddelijke Bewustzijn en worden zoals Hem, waarom we Zijn taken dan ook niet kunnen
of mogen uitvoeren. Voor dit te kunnen begrijpen moeten we beseffen dat God ‘IS’. Hij s
onpersoonlijk en niet geconditioneerd; Hij is er altijd geweest en zal er altijd zijn; Hij ver-
blijft buiten de schepping maar er ook in; Hij is het Param-Atma3, of de allerverhevenste
universele Ziel. Het Srimad Bhigavatam zegt dat de Allerhoogste God en de mens kwali-
tatief (als hoedanigheid) één kunnen zijn, maar kwantitatief (als grootheid) nooit. Een in-
dividuele ziel kan zijn geestelijke identiteit vergeten en ten prooi vallen aan May3, de Al-
lethoogste God niet, want Hij is de schepper van Maya (4.28.63, commentaar). Verder
wordt er in dit geschrift nog een ander voorbeeld aangehaald over het verschil tussen God
en de individuele ziel:

yatholmukad visphulirigad dhimad vapi sva-sambhavat
apy atmatvenabhimatad yathagnih prthag vimukat (3.28.40)

‘Het laaiende vuur verschilt van de vlammen, de vonken en de rook, hoewel ze nauw met
elkaar verbonden zijn omdat ze uit hetzelfde brandende hout zijn geboren’.

Hoewel het brandende hout, de vonken, de rook en de vlammen niet los van elkaar kunnen
bestaan omdat ze allemaal deel uitmaken van het vuur, verschillen ze toch van elkaar. De
Visnu-Purdpa zegt het volgende:

eka-desa-sthitasydgner jyotsna vistarini yatha
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parasya brahmanah saktis tathedam akhilam jagat

“Hoewel vuur zich op één plek bevind verspreidt het warmte en licht. Op dezelfde manier
verspreidt ook de allerhoogste God op verschillende wijzen Zijn energieén’.

Het levend wezen vertegenwoordigt slechts één van deze energieén. Energie en energie-
bron zijn in zekere zin één, maar bevinden zich toch op een verschillend niveau. De Smyts-
S4astra zegt nog verder:

yathagneh ksudra visphulirigd vyuccaranti

‘Zoals er in een groot vuur vonken zijn, zijn er ook kleine individuele zielen in de grote
geestelijke vlam’

Als we deze voorbeelden goed begrijpen zien we dat wij de vonken zijn die uit het grote
vuur ontspringen. We zijn niet het vuur, maar zijn er wel een onderdeel van, een facet. Nu
dat we onze positie als individuele ziel (jivafma) kennen, moeten we toch stilaan gaan be-
grijpen waarom we God zijn taken niet kunnen overnemen. Hij is zo immens groot, en als
wij terug éénworden met Hem zal het zijn zoals een druppel water die in de oceaan valt,
deze druppel wordt dan één met de oceaan, maar toch zal zij een onderdeel van de oceaan
blijven, omdat zij de oceaan niet is en de oceaan ook niet geworteld is in de druppel. Dit
wordt tenslotte ook op een andere manier verwoord in de Bhagavad-Gita:

mayd4 tatam idam sarvam jagad avyakita-mirting
mat-stani sarvambhitani na cahamn tesv avastitah (9.4)

‘Door Mij, de Ongeopenbaarde, is dit ganse heelal doordrongen; alle schepselen zijn
geworteld in Mij, Ik niet in hen’.

Nu dat we begrepen hebben dat bij éénwording met God we enkel zijn eigenschappen
kunnen verkrijgen, en niet zijn grootheid, zullen we inzien dat hij ons zal inschakelen ten
dienste van de mensheid en hun geestelijke ontwikkeling. Als we beseffen wat deze taak
omvat, weten we ook waarom we de Hogere Liefde tot God moeten ontwikkelen.

42. tad eva sadhyatam tad eva sadhyatdm
tat = liefde tot God; eva = alleen; sadhyatam = moet worden aangekweekt.

Ontwikkel (daarom) alleen de liefde tot God, de liefde tot God alleen.

Omdat de Verheven Wezens instrumenten, maar tevens ook uitdrukkingsvormen zijn van
het goddelijke Leven en het goddelijke Bewustzijn, daalt hun genade samen met de god-
delijke genade over Zijn toegewijden neer. Daarom moet de toegewijde alleen de Liefde
tot God ontwikkelen. Waarom deze handelswijze wordt aanbevolen, moet toch duidelijk
zijn na het bestuderen van de vier vorige aforismen. Op deze manier verzekert de toege-
wijde zich niet alleen van de genade van God, maar ook van de genade van de Groten. Bo-
vendien is God, omdat hij in ons hart verblijft, gemakkelijker te bereiken en dichter bij
ons dan welke belichaming van het goddelijke Leven dat ook zou kunnen zijn. Als we
Zelf-realisatie bereiken komt ons individuele bewustzijn in direct contact met het godde-
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lijke Bewustzijn, maar als we God via of in iemand anders proberen te vinden zullen bei-
de lichamen een hindernis vormen tussen elkaar.

Waar we even bij stil moeten blijven staan is het feit dat we in staat zouden moeten zijn
om ons bewustzijn te verheffen tot op het niveau van Afm4 (het Zelf of de ziel). In die
toestand zijn we ons niet enkel bewust van onze ware aard, maar ook van de Werkelijk-
heid die in ieders hart aanwezig is, en tevens ook van de éne Werkelijkheid waarvan iede-
re afzonderlijke monade (een goddelijke vonk, of een éénheid) een afzonderlijke en unie-
ke uitdrukkingsvorm is (denk aan de druppel in de oceaan, die toch, al is hij ermee vere-
nigd zijn unickheid bewaard). Op dat niveau is er namelijk die volmaakte éénwording
van bewustzijn en zie je éénheid in verscheidenheid of het Ene en het Vele op hetzelfde
moment. Er is nog een hoger stadium, en dat is het stadium waarin de monade door het
centrum van zijn eigen bewustzijn heendringt en zich verheft binnen het gebied van de
éne Werkelijkheid. In deze toestand verruimt het bewustzijn van de yogi zich, totdat zijn
bewustzijn, het gehele universum omvat en alle mogelijke vormen van onderscheid ver-
dwijnen, zoals het zo mooi in aforisme 15 van de Pratyabhijfia Hrdayam is uitgedrukt:

balalibhe visvam atmasatkaroti

“Bij het verwerven van de noodzakelijke intensiteit (via zelfdiscipline), reduceert het vuur
van citi (= de Werkelijkheid zelf) het gehele universum tot zichzelf (door het besef te ge-
ven dat het niets anders is dan een uitdrukking van de Werkelijkheid)’.

Verder zijn er nog twee verschillende vertalingen van dit aforisme (42), een eerste luid:
‘Zoek enkel en alleen dat gezelschap’, er wordt hier gedoeld op het gezelschap van de
Groten. Deze vertaling gaat er vanuit dat men door de genade van de Groten, God kun-

nen bereiken. Het is juist dat de Groten ons goed op weg kunnen zetten tot Godsrealisatie,
maar we mogen hier niet over het hoofd zien dat als we contact krijgen met deze Grote
Zielen, dit op zich al een genade van God is (zie aforisme 38, 39 en 40). Een tweede ver-
taling luid: ‘Liefde is het hoogste, beoefen het in eenzaamheid’, hier wordt bedoeld dat
je moet zorgen dat er geen enkele afleiding mag zijn, en dat je in volle eenzaamheid, wat
wil zeggen, zonder hulp van buitenaf, toegewijd de Liefde in je moet zoeken, laten ont-

plooien en verwerkelijken. Tenslotte zit alles in ons zelf en hebben we niets of niemand

nodig om Hem te vinden die in ons is, enkel onze wilskracht.

Vermijd afleiding en wijdt alles aan God.

43. duhsangam sarvathaiva tyajyah

duhsangam = slecht gezelschap (maar in deze context is het passender het te beschouwen
als aanraking met slechte neigingen); sarvathd = op elke manier, op elk moment; eva =
zeker; tyajyvah = moet worden opgegeven (vermeden).

Slecht gezelschap moet zoveel en zo vaak mogelijk worden vermeden en worden
opgegeven.

We gaan dit aforisme behandelen aan de hand van twee Sanskriet vitdrukkingen, duft-sari-
gaen sat-sariga, dit zijn tegengestelden en het is gemakkelijker uit te leggen als je deze sa-
men behandeld. De term sat-sariga wordt bij de religieuze hindoes veel gebruikt als be-
noeming van hun samenkomsten, die als doel hebben, gedachten te wisselen over het spi-
rituele leven. Eigenlijk is dit maar een oppervlakkige betekenis, gebruikt door diegenen
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wier hun interesse maar vrij oppervlakkig is voor de problemen van het spirituele leven.
De ware betekenis van sat-sariga is ‘associatie met Sa¢’(Satis het Zijn of het Absolute, de
Werkelijkheid dus), of de geest zich laten bezig houden met de vraagstukken die betrek-
king hebben op de Allerhoogste Werkelijkheid die in ons hart steeds aanwezig, maar doch
verborgen is, en gezocht wordt door elke oprechte zoeker. Enkel door blijven na te denken
over deze vraagstukken die viterst belangrijk zijn voor de toegewijde zoeker, zal dit voor
hem een noodzakelijke instelling en een blijvende gemoedsstemming teweeg brengen
waarin zijn toewijding tot vrucht zal komen.

Dup-sariga is het tegenovergestelde van sat-sariga en wordt meestal gebruikt in de beteke-
nis van ‘associatie met mensen die tot het kwade geneigd zijn’. De diepere betekenis er-
van is echter ‘associatie met de kwade neigingen in de menselijke aard’ die een belemme-
ring kunnen vormen van onze voortgang van evolutie op de spirituele weg. De evolutie
kan zelfs tijdelijk tot stilstand gebracht worden als deze neigingen diep geworteld zijn.
Onze lagerc aard zal daarom moeten gezuiverd worden door strikte zelfdiscipline. We
moeten dit ernstig nemen en zodanig streng uitvoeren, totdat de eliminatie van dergelijke
gewoonten en neigingen volledig verdwenen zijn. Tevens is zelfdiscipline ook een onder-
deel van alle systemen van spirituele vorming die daadwerkelijk gericht zijn op de ont-
plooiing van onze spirituele mogelijkheden. Als we nu gaan doen alsof er niets aan de
hand is of dat het allemaal simpel is, bedriegen we ons zelf en zullen we ter plaatse blij-
ven trappelen. De nadruk die gelegd wordt door oprechte leraren en groeperingen op de
noodzaak van een spiritueel of religieus leven en de leer ervan, en de hoge gedragscode
die zij van hun volgelingen eisen, vormen in feite een heel goed criterium om ware en val-
se leringen van elkaar te kunnen scheiden.

44. kima-krodha-moha-smrti-bhramsa-buddhi-nasa-sarva-nasa-karanatvat

kama = verlangen, lust; krodha = boosheid; moha = obsessie veroorzaakt door verblinding
met betrekking tot een persoon of werelds voorwerp; smrti-bhramsa = tijdelijk geheugen-
vetrlies (het tijdelijk vergeten van ons spirituele ideaal); buddhi-nasa = verlies van ons
spiritueel onderscheidingsvermogen; sarva-nasa = verlies van alles (wat in het leven van
belang is); karanatvat = als oorzaak van.

Want de omgang met slechte mensen of slechte neigingen veroorzaakt meestal lust,
boosheid, een obsessie voor wereldse aangelegenheden, het uit het oog verliezen van
onze spirituele idealen en het verlies van onderscheidingsvermogen (viveka), wat
uiteindelijk resulteert in de totale ruinering van ons spirituele leven en onze spiri-
tuele vermogens.

Dit is een zeer belangrijk aforisme, en niet omdat het de mens attent maakt op bepaalde
slechte neigingen, en de noodzakelijkheid ervan deze in ons karakter uit te roeien, maar

wel omdat het de aan elkaar schakeling schetst van oorzaken en gevolgen die bij deze nei-
gingen beginnen en uiteindelijk de ruinering van iemands leven tot gevolg kan hebben.
Het voornaamste gevolg zou zijn dat iemand zijn spirituele idealen vergeet. Dit zou zeer
jammer zijn, want als iemand die lang heeft nagedacht over de illusies en de beperkingen

van het leven, over de methoden om dat ideaal te bereiken, en tevens het verlangen te heb-
ben ontwikkeld om dat leed in de toekomst te vermijden en de vele beproevingen te heb-
ben doorstaan om alsnog verleid te worden met wereldse dingen, was hij langzaam door-
drongen tot dit besef van de ware aard en de ellende ervan van het menselijk leven. Maar
als hij geleidelijk aan het spirituele ideaal terug vergeet en zich opnieuw overgeeft aan
zijn slechte neigingen en zwakheden, of als hij terugvalt nadat hij deze neigingen tot op
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een zekere hoogte had uitgeroeid, verliest hij het besef dat hij had bekomen weer, raakt in
de war en volop betrokken in de door hem opnicuw opgebouwde vicieuze cirkel waarin de
slechte daden zijn onderscheidingsvermogen terug verduisteren. De verzwakking van dit
vermogen leidt dan weer tot nog slechtere gedachten, neigingen en daden. Zeer belangrijk
om te onthouden is dat spiritueel onderscheidingsvermogen of buddhi (= intuitie of spiri-
tueel inzicht) onze enige gids is die ons in staat stelt onderscheid te maken tussen goed en
kwaad en onder alle omstandigheden het juiste te doen, zelfs als berokkend ons dat na-
deel, verlies of leed. Als we leven volgens het hogere fundamentele beginsel van het spiri-
tuele leven en de toestand van dharma-nistha bereiken, dit wil zeggen verankert raken in
dharma of rechtvaardigheid, en immuun worden voor slechte neigingen, dan zal het on-
derscheidingvermogen altijd in werking blijven en kunnen we verder leven zonder de illu-
sies en de ellende die uit slechte daden voortkomen.

Voor iedereen die zich terug overgeefi aan slechte neigingen, gedachten en daden, zal het
licht van buddhr steeds meer verduisterd raken, met als viteindelijk gevolg dat de slechte
daden als maar sterker worden, wat spiritueel de gehele ruinering van het leven betekend.
Op het wereldse niveau kunnen deze mensen worden gezien als geslaagd en succesvol in
hun bestaan, maar de gevolgen van hun slechte daden blijven zich steeds verder opstape-
len in de onzichtbare gebieden van de Natuur, tot de dag gekomen is dat het welletjes is
geweest en de dam barst onder het geweld van opstapelde energie, die door slechte daden
is verzameld, en hun leven volledig verwoest. Gelukkig houd de angst om betrapt te wor-
den of door de wet te worden gestraft hun nog wat in toom en voorkomt het dat ze al veel
sneller bergafwaarts zullen gaan, Zo worden ons altijd opnieuw kansen gegeven onze fou-
ten recht te zetten, zodat we niet verder en verder blijven afglijden. Enkel en alleen als we
beseffen en ons ook bewust worden van welk gevaar er aan slechte daden kleeft, en ons
dan ook daadwerkelijk van deze neigingen onthouden, zullen we de onontkoombaarheid
van sarva-nisa, wat het verlies van al het belangrijke in het leven inhoud, kunnen afwen-
den. Als er personen zijn die moeite hebben om hun leven op het goede spoor te houden
doordat ze weer wat aan het vervallen zijn in slechte gewoonten, moeten ze zeker oplet-
ten voor slechte mensen. Omgang met een dergelijk soort mensen verhoogt het risico op
de afgang in hoge mate, omdat ze dan nog extra slechte impulsen krijgen van bronnen
buiten hun zelf. Deze personen worden dan erg beinvloed door de slechtheid van deze
mensen omdat de geaarde slechtheid aangetrokken wordt door slechtheid. Als het slechte
of het kwade deze negatieve geaardheid verder blijft voeden, zal de wil van de betrokke-
ne uiteindelijk breken en hij zal het spirituele pad achter zich laten om volledig meege-
sleept te worden op het slechte pad, wat ten stelligste moet vermeden worden.

45. tarangitd apime sangat samudrdyanti

tarangitah = spelend in zwakke rimpelingen; api = zelfs, ook; ime = deze; sangat = door
het (slechte) gezelschap (of het contact met slechte gedachten en handelingen); samu-
drayanti = beginnen zich als een woelige zee te gedragen.

Die slechte neigingen zijn in het begin zwak en niet meer dan speelse rimpelingen,
maar beginnen zich uiteindelijk te gedragen als een woelige zee, als gevolg van de
omgang met slechte mensen of slechte gedachten en handelingen.

Dit aforisme benadrukt nog eens de waarheid die in het voorgaande aforisme gesteld is.
Vele slechte neigingen zijn in een latente vorm aanwezig in onze aard en in die toestand
zullen ze blijven tot ze met wortel en al vernietigd zijn. Worden deze neigingen echter ge-
stimuleerd onder invloed van allerlei slechte associaties, dan nemen ze uiteindelijk reus-
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achtige proporties aan, zoals een klein golfje op een licht rimpelende zee zich plots gaan
omvormen tot een reusachtige torenhoge golf op een woelige kolkende zee. De Yoga Si-
&ra heeft met vier aforismen duidelijk en treffend onder woorden gebracht hoe we deze
neigingen tot en met de laatste wortel kunnen uitroeien, en we willen je deze teksten dan

ook niet onthouden:

te pratiprasava-heyah siksmah (2.10)

‘Deze, subtiele (neigingen), kunnen gereduceerd worden door ze terug tot hun oorsprong,
tot oplossing, te brengen’.

dhyana-heyds tad V_rttaya!z (2.11)
‘Hun werkzame modificaties (wijzingen) moeten door meditatie stilgelegd worden’.

vitarka badhane pratipaksa bhavanam (2.33)

‘ Als het denken verstoord wordt door onbehoorlijke gedachten, is het voortdurend
nadenken over het tegengestelde (de remedie)’.

vitarka himsadayah kria-karitanumodita lobha-krodha-moha-piirvaka
mrdumadhyddimatrad dubkha-jiananantaphald iti pratipaksa bhavanam (2.34)

‘Aangezien onbetamelijke gedachten, emoties (en handelingen) zoals die welke bedreven
worden met geweldpleging enzovoort, of ze nu gekoesterd, veroorzaakt of verricht wor-
den, door anderen of ze nu veroorzaakt worden door hebzucht, toorn of begoocheling, of
Ze nu aanwezig zijn in geringe, tamelijk of intense mate, eindeloos lijden en onwetendheid
ten gevolge hebben, is het dus noodzakelijk diep over de tegengestelden na te denken’.

Dit spreckt boekdelen en behoeft geen verduidelijking meer. Toch willen we nog even
meegeven dat toewijding versterkt wordt door gedachten en daden die toewijding oproe-
pen, en hetzelfde geldt tevens ook voor emoties als boosheid, lust, enzoverder. Deze na-
tuurlijke wet kan dus worden benut voor zowel de bevordering van goede neigingen als
voor de eliminatie van slechte neigingen.

46. kas tarati kas tarati mayam yah sangam tyajati yo mahanubhavam sevate
nirmamo bhavati

kah = wie; tarati = steekt (de oceaan van maya) over; mayam = (maya) illusie; yah = wie;
sangam = gehechtheid, (slecht) gezelschap, slechte omgang (zie 44); tyajati = (wie) geett
op; yah = wie; maha-anu-bhdvam = de Groten; sevate = dient; nirmamah = zonder mij-
heid; (nir = zonder; ma = mij); bhavati = wordt.

Wie, ja wie steekt de oceaan van samsara over, de wereld die door de illusic van Maya
is geschapen? Hij die zijn gehechtheid aan wereldse zaken en bezigheden opgeeft. Hij
die trouw de Groten dient. Hij die onzelfzuchtig wordt of zonder het besef van ‘ik’ of
‘mijn’.
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In de drie voorafgaande aforismen hebben we ons bezig gehouden met de noodzakelijk-

heid van het vrijmaken van het karakter van de grovere vormen van slechte neigingen. Nu
wordt er op de noodzaak gewezen om verder te gaan en bepaalde karaktereigenschappen
die positief en subticler van aard zijn, verder te ontwikkelen. Dit kan echter enkel maar tot
een goed einde gebracht worden als de lagere aard voldoende gezuiverd is en het spiritu-
ele onderscheidingsvermogen voldoende is gaan functioneren. In het aforisme dat we nu
behandelen zijn drie belangrijke eigenschappen genoemd, en deze zijn: ongehechtheid,
dienstbaarheid aan de Groten en onzelfzuchtigheid. Ongehechtheid of de bereikte vrij-
heid van de verlangens aan wereldse zaken en bezigheden is echt wel nodig, omdat de we-
reldse dingen met hun aantrekkingskracht ons anders aan de lagere werelden blijven ge-
bonden houden en zo verhinderen dat ons bewustzijn kan doordringen tot in de subtielere
gebieden van het goddelijke Zijn. Dienstbaarheid aan de Groten is nodig, en niet alleen
omdat we op die manier dichter bij God komen, maar ook omdat deze verheven Wezens
voortdurend bezig zijn met het verrichten van altruistisch werk (onzelfzuchtig streven
naar het geestelijk belang van anderen), en door hun gebod en voorbeeld leren we ook

onszelf te wijden aan het dienen van onze medemensen, en dit zo goed mogelijk als onze
vermogens en omstandigheden het toelaten. Dus dienstbaarheid aan de Groten betekend

niet dadelijk dat we moeten toezien op de fysieke behoeften van heilige mensen zoals

door de meerderheid van de orthodoxe hindoes wordt verondersteld, maar het is meer een
verering en een overgave aan hen die ons willen inschakelen ten dienste van de mede-
mens. De noodzaak van onzelfzuchtigheid is een logische vereiste. Wie cerder aan de zelf-
zuchtige kant is, is ook meestal op zichzelf gericht en zijn interesses en sympathieén zul-
len dan ook voornamelijk beperkt blijven tot zichzelf of tot degenen die hem, weliswaar in
zijn directe omgeving, dierbaar zijn. Dit verhinderd jammer genoeg de verruiming van het
bewustzijn, dat toch uiteindelijk voorbestemd is om het gehele universum te omvatten.

47. yo vivikta-sthanam sevate yo loka-bandham unmilayati nistraigunyo
bhavati yo yoga-ksemam tyajati

yah = wie; vivikta-sthanam = een afgezonderde of privé-plek; sevate = behoort tot, woont
in; loka-bandham = wereldse banden; unmiilayati = brengt te voorschijn (lett. uitgraven
van een wortel; nistrai-gunyah = buiten de invloed van de drie guna’s (basis eigenschap-
pen); (ni = zonder; tri = drie); bhavati = wordt; yoga-ksemam = vertrouwen op wereldse
bezittingen voor de veiligheid; tyagati = geeft op, verzaakt.

(Hij steekt de oceaan van samsira over) die ecn teruggetrokken leven leidt, die de
wereldse bindingen hun wortels ontneemt, die uitstijgt boven de invloed van de drie
guna’s en die het vertrouwen in wereldse bezittingen om zijn veiligheid te verzekeren
opgeeft.

Inderdaad, wie overstijgt Mdyd ? Hij die in eenzaamheid leeft, de banden met de wereld
verbreekt, de drie guna’s overstijgt en vertrouwd op de Heer zelfs voor zijn levens onder-
houd. Inderdaad, hij die dat kan overstijgt Mdy4 onmiddellijk, maar wie kan dat? Dit afo-
risme zou de zoeker niet te letterlijk mogen nemen, maar hij zou wel de bedoeling die er
achter zit moeten proberen te vatten, om er dan zijn leven zoveel mogelijk op af te stem-
men. Het leven in de moderne wereld verschilt enorm veel met wat het leven was in die
tijd toen deze verhandeling werd geschreven, dat het in de hierboven omschreven omstan-
digheden bijna niet meer mogelijk is te leven, wat de onvermijdelijkheid met zich mee
brengt dat er noodzakelijke aanpassingen op deze leefregels nodig zijn. Maar we moeten
ook inzien dat een spiritueel leven leiden niet hetzelfde is als het volgen van strenge ge-
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dragsregels die door een godsdienst of een leraar zijn voorgeschreven, maar het heeft

meer de betekenis van intelligent te leven rekening houdende met de omstandigheden
waarin we moeten leven en volgens de wetten van het innerlijke leven, verlicht door bud-
dhi en geholpen door de kracht van viveka. Dit wil nu niet zeggen dat we vrijheid krijgen
om akkoordjes te maken met het kwade, neen, we mocten zelfs zeer waakzaam blijven en
steeds bereid blijven om onderscheid te maken tussen het goede en het kwade, en om het
goede te blijven nastreven onder alle omstandigheden ook al geeft het een tijdelijk onge-
mak of verlies. Als we zo blijven handelen en leven, zal ons spiritueel onderscheidings-
vermogen steeds helder blijven en ons de juiste leiding blijven geven, zodat we ook be-

hoed blijven voor allerhande soorten moeilijkheden. Deze leefwijze verheft zich tenslotte

boven de gupa’suit, en wordt dan ervaren als een leven in Gods handen.

48. yah karma-phalam tyajati karmani sanyasyati tato nirdvandvo bhavati

yah = wic; karma-phalam = de vruchten van handeling; tyajati = opgeeft; karméani san-
yasyati = (hij) wijdt handelingen aan God; tatah = daarbij; nirdvadhah = vrij van de in-
vloed van de paren van tegenstelling (nir = zonder; dva-n-dhah = twee-heid); bhavati = hij
wordt.

Hij die afziet van het resultaat van zijn daden, hij die al zijn daden aan God wijdt en
zodoende wordt bevrijd van de invleed van de paren van tegenstelling.

Om God te kunnen vinden moeten we een geestelijke toestand ontwikkelen waarin geen

verstoringen meer optreden. Om deze verstoringen te voorkomen moeten we ons ontdoen

van de oorzaak die er voor zorgt dat die verstoringen ons steeds opnieuw uit evenwicht

brengen. Deze oorzaak bestaat uit gehechtheid aan de resultaten van de daden die verricht
worden om dingen te verkrijgen die we verlangen. Onze daden worden door verlangens

gevoed en dat is de reden dat er dan hechting ontstaat aan het resultaat ervan, zodat we

steeds weer opnieuw aangedaan (ontroerd, geraakt in ons gevoel) worden door wat er als

gevolg van deze daden gebeurd (in ons innerlijke). Maar we worden niet enkel aangedaan
door het gebeurde als gevolg van deze daden, maar erger nog, er worden zo ook karmi-
sche gevolgen voortgebracht die ons binden aan de lagere werelden. De enige manier om
de keten van oorzaak en gevolg te doorbreken is daden te verrichten zonder enig verlan-
gen naar persoonlijk voordeel of gewin, en slechts onze plicht te doen in de omstandighe-
den waarin we ons bevinden. Een dergelijke houding kunnen we ontwikkelen door de ge-
woonte aan te kweken al onze daden te wijden of op te offeren aan God. Wat in de voor-
gaande aforismen (46,47 en 48) gezegd is staat bondig samengevat in een aforisme van de
Bhagavad-Gita:

mayi sarvani karmani sannyasyd dhyatmacetasa
nirasir nirmamo bhiitva yudhyasva vigatajvarah (3.30)

“Wijd alle handelingen in volle overgave aan Mij, breng uw denken tot rust in het aller-
hoogste Zelf, en begeef u vrij van hoop, vrij van zelfzucht en vrij van koortsachtige over-
denkingen, in de strijd’.

Hier wordt dus gezegd dat we het leven moeten aangaan, zonder zich terug te trekken uit
de maatschappij, dat we ons niet voortdurend moeten kapot denken over alles en nog wat,
maar dat we tot rust moeten komen door zich met een hart vol toewijding te richten enkel
en alleen op God (meditatie). We moeten geen hoop koesteren in een wereld die voortdu-
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rend aan verandering onderhevig is. We moeten onze zelfzucht van onze schouders afwer-
pen en al de daden die we uitvoeren, en zijn dit nu daden uit verplichting of zijn het daden
die onze medemens beter maken, het maakt niet uit, maar draag alles, zelfs de vruchten
die je er door ontvangt op aan de allerhoogste Werkelijkheid. Wie zo een verheven han-
delswijze kan ontwikkelen heeft geen last meer van de paren van tegengestelden, en stijgt
uit boven de guna’s, om zich, als hij dit pad toegewijd en vol overgave blijft bewandelen,
uiteindelijk te verenigen met het allerhoogste Zeif.

49. yo vedan api sanyasyati kevalam avicchinnanuragam labhate

yah = wie; veddn = de voorschriften van de heilige geschriften; api = ook, zelfs; san-
yasyati = legt terzijde; kevalam = onverdeeld; avicchinna = ononderbroken; anuragam =
toewijding, verbondenheid veroorzaakt door liefde; labhate = bereikt.

Hij die zelfs de voorschriften van de Heilige Geschriften naast zich neerlegt om een
onverdeelde en ononderbroken stroom van liefde tot God te verkrijgen.

In de aforismen 8 tot en met 14 werd de nadruk gelegd op de noodzaak van het vervullen

van onze wereldse en religieuze verplichtingen als we toewijding proberen te ontwikke-
len. Maar toch komt er een stadium in het leven van de toegewijde waarin zijn toewijding
zo intens wordt en zijn geest zo vervuld is van liefde, dat het voor hem zelfs niet meer mo-
gelijk is om aan zijn religieuze verplichtingen te voldoen. Deze gecstesgesteldheid ont-
slaat de toegewijde, als zijn toewijding en liefde tenminste echt is en niet door hem wordt
ingebeeld, van zowel zijn wereldse als zijn religieuze verplichtingen. Dit wordt ook be-

vestigd in de Bhagavad-Gita:

sarva-dharman parityajya mam ekam Saranam viaja
aham tvam sarva-papebhyo moksayisyami ma sucah (18.66)

“‘Kom, alle plichten ( dharmas) prijsgegeven hebbend, tot Mij als uw enige toevlucht; treur
niet, Ik zal u van alle zonden bevrijden’.

Of zoals nog een andere vertaling van de Bhagavad-Gita zegt over hetzelfde aforisme:

‘Laat alle vormen van geloof voor wat ze zijn en geef je slechts aan mij over. Ik zal je
verlossen van de terugslagen van al je zonden. Vrees niet’.

Dat symptomen van intense liefde een dergelijke vorm aannemen is heel normaal en deze
zijn van tijdelijke aard totdat je liefde op een hoger niveau komt. Eénmaal dat niveau be-
reikt verblijft je innerlijke in cen voortdurende toestand van intense hogere Liefde die zo
verheven is dat alle uiterlijke tekenen volledig verdwijnen. Je voelt je dan rustig in jezelf
omdat deze liefde geworteld is in de goddelijke Liefde en rechtstreeks gevoed wordt door
dnanda of de goddelijke Gelukzaligheid (zie ook aforisme 6). Je ervaart dan de verplich-
tingen die je nog moet volbrengen niet meer als plicht maar als dienstbaarheid aan God
wat je dan ook vol overgave en liefdevol aan Hem opdraagt.

50. sa tarati sa tarati lokims tirayati

sah = hij; tarati = steekt (de oceaan van samséra) over; lokan = de mensheid; tirayati
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= helpt (om de oceaan van samsara) over te steken (door de illusies en beperkingen te
overwinnen).

Zo een toegewijde overwint niet alleen zelf de illusies en beperkingen van het
wereldse leven, maar helpt ook anderen dat te doen, door hen op te wekken tot
toewijding aan God.

Inderdaad, zo een toegewijde gaat voorbij Maya en steekt de oceaan van sammsdra over, en
helpt ook tevens de anderen daarbij. Hij heeft door zijn vertrouwen te stellen op God, en
zijn liefde enkel te richten op Hem alleen, zijn verlangens en begeerten aan de wereld
kunnen opgeven. Daardoor heeft viveka zich kunnen ontwikkelen en heeft het licht van
buddhi zijn spiritueel pad verlichi, wat zich heeft geuit in het vermijden van slecht gezel-
schap, en het verkrijgen van inzicht in zijn eigen innerlijke. Hierdoor werden de slechte
eigenschappen en neigingen die in hem verborgen waren bekend voor hem, zodat hij die

dan met wortel en tak heeft uitgeroeid, waardoor slechte daden nu definitief tot het verle-

den behoren. De paren van tegengestelden hebben geen vat meer op hem, zo ook de gu-

na’s niet meer omdat hij erboven is komen te staan. Plicht aanziet hij als dienstbaarheid,
zelfzuchtigheid is hem niet meer bekend, omdat begeerte naar ‘hebben’ en ‘willen’, in
hem verdwenen zijn, zodat “ik’ of ‘mijn’ aan hem is vreemd geworden. In zijn medemens
ziet hij enkel nog God omdat hij weet dat God in elk wezen aanwezig is maar tevens ook
in ‘al’ het gemanifesteerde. Daarom, de daden die hij verricht, maar ook de vruchten dic
hij erdoor verkrijgt, draagt hij vol overgave en met liefde op aan God, dit omdat hij weet

dat alles wat bestaat, van God is en dat dit alles enkel maar in bruikleen gegeven is, aan
hem die ook zijn lichaam, zo verkregen heeft. Waarlijk zo iemand heeft alles overwonnen

en baadt in de genade van de Allerhoogste, waardoor hij dan tevens een werktuig van

Hem en de Groten is geworden, om de zoekende medemens te helpen verheffen naar een

hoger toegewijd doel tot God.

Onuitsprekelijkheid en aard van de Opperste Liefde.
51. anirvacaniyam prema-svariipam

anirvacaniyam = onbeschrijflijk, wat niet door woorden kan worden uitgedrukt; prema =
toewijding, liefde tot God; svariipam = de wereldlijke en wezenlijke vorm (van liefde).

De ware aard van liefde tot God kan niet worden beschreven, maar is een kwestie
van ervaring.

Alles wat er bestaat in de natuur en geworteld is in de Werkelijkheid heeft twee vormen.
De ene is de uiterlijke, zichtbare vorm waardoor het zich op de lagere gebieden van mani-
festatie kan uitdrukken en met behulp van de zintuigen kan waargenomen worden. Deze
vorm is echter bedrieglijk en athankelijk van de uiterlijke omstandigheden. Hoe de uiter-
lijke vormen van liefde tot God zich manifesteren is al besproken in voorgaande aforis-
men (2,3,6,15-19), en zijn in feite vitdrukkingsvormen, of liever gezegd de symptomen er-
van die in de fysieke, emotionele en mentale werelden worden voortgebracht. Ze komen
meestal in de eerste stadia van ontwikkeling van devotie te voorschijn door de invloed van
de ervaring ervan op de lagere voertuigen, om dan in hogere stadia te verdwijnen als de
toewijding rijper wordt en in de diepten van het bewustzijn van de toegewijde in haar wa-
re vorm of svaripa ervaren wordt.
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De andere is de innerlijke, ware wezenlijke vorm die niet met behulp van de zintuigen kan
waargenomen worden, maar alleen binnen de gebieden van het bewustzijn kan ervaren
worden. Als men in zijn innerlijke de goddelijke Licfde ervaren heeft brengt dit de moest
verheven gehechtheid aan de Heer teweeg. En als men het ware hoogste Wezen van de
Liefde heeft bereikt is onuitsprekelijkheid wat je overkomt, het kan dus niet onder woor-
den gebracht worden, Bij elke poging die we ondernemen om de ware aard van de godde-
lijke Liefde te omschrijven gaan we falen en het niet correct kunnen overbrengen met
woorden, wat dan verkeerd kan geinterpreteerd worden door de zoeker. Hier moet men
dus opletten dat we de zoeker niet op een verkeerd spoor zetten, zodat hij er misschien een
onjuist begrip van krijgt en zich daar dan op vastpint, ofwel zweverig wordt en verder van
God verwijderd raakt, dan als hij dit niet geweten had. Daarom wordt in deze verhande-
ling niet echt de moeite gedaan om er verder op in te gaan (enkel in het volgende aforisme
even), maar zeggen we aan de oprechte toegewijde zoeker, schouw in je hart en ervaar
Hem in jezelf dan zul je de Werkelijke Liefde zelf ervaren. En is er niet ooit gezegd *hij
die weet, zwijgt, hij die niet weet, spreekt’.

52. mukasvadana-vat

muka = stom; asvadana = smaak; vat = zoals.
Zoals iemand die stom is niet kan zeggen hoe iets smaakt.

Aansluitend vervolg op het voorgaande aforisme. Hier wordt een voorbeeld gegeven over
de aard en onuitsprekelijkheid van de Hoogste Liefde. Er wordt gezegd dat het is zoals ie-
mand die iets lekkers gegeten heeft, maar niet kan spreken en dus niet bij machte is zijn
ervaring van de verrukkelijke smaak weer te geven of uit te drukken. Zo vergaat het de
ware toegewijde ook, hij voelt en ervaart de intense en werkelijke vorm van de Hoogste
Liefde, maar kan deze niet aan anderen beschrijven, omdat het niet onder woorden te
brengen is. In het Srimad Bhagavatam licht Narada, doch volkomen ongevaarlijk, een
tipje van de sluier op als hij Vyasadeva verteld over zijn extatische ervaring toen hij de
goddelijke Liefde waarnam:

prematibhara-nirbhinna-pulakarngo “tinirvrtah
dnanda-samplave lino nipasyam ubhayam mune (1.6.17)

‘0 Vydsadeva, ten zeerste door geluksgevoelens overstelpt, voelde ik al mijn lichaams-
delen toen afzonderlijk tot leven komen. Opgaand in een oceaan van vervoering, kon ik
zowel mijzelf als de Heer aanschouwen’,

Geestelijke geluksgevoelens en de intense extases vallen met niets in de wereld te verge-
lijken, Daarom is het uiterst moeilijk dergelijke gevoelens te beschrijven. We kunnen in
de woorden van Sri Narada Muni (Muni = wijze) slechts een glimp van zo een extase op-
vangen. Elk lichaamsdeel en ieder zintuig heeft zijn speciale functie. Toen Néradaji (j1 =
achtervoegsel als blijk van respect) de Heer aanschouwde werden al zijn zinnen volledig
tot bewustzijn gewekt teneinde de heer te dienen, want in de verloste toestand zijn de zin-
nen volmasakt bedreven in het dienen van de Heer. Zo gebeurde het dat in die bovenzinne-
lijke vervoering de zinnen ieder voor zich tot leven werden gewekt in dienst van de Heer,
waardoor Nirada volkomen kon opgaan in de gelijktijdige aanschouwing van zichzelf en
de Heer.
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Er is nog een andere vertaling van de Bhak# Sitra die dit aforisme ook zeer mooi vertaald
en dat willen we je toch nog meegeven: ‘Zoals een stomme niet kan uitdrukken wat hij er-
vaart, maar door zijn houding zijn gevoelens verraadt, zo kan de bhakta deze Liefde niet
in woorden uitdrukken, maar openbaart ze door zijn daden’. Die is cen mooie en diepzin-
nige vertaling die ook nog zeer juist is. In principe moeten we het allemaal niet rondba-
zuinen, maar handel ernaar, en dit zal pas respect afdwingen in plaats van heel die woor-
denmolen.

53. prakasyate kvapi patre

prakigyate = wordt omhuld, verschijnt in; kva-api = ergens, ooit, op een moment dat de
omstandigheden geschikt zijn voor de verschijning; patre = in een kelk (ieder soort recep-
taculum, kom, vat, ook in de betekenis van ‘geschikt persoon’).

Deze intense, werkelijke vorm van liefde tot God verschijnt van zelf op het juiste
moment in een geschikte kelk, dit wil zeggen, in de ware toegewijde.

Spontane en natuurlijke uitdrukking van goddelijke Liefde in een toegewijde is niet toe-
vallig of willekeurig, maar is het resultaat van een aantal levens die de toegewijde besteed
heeft aan de ontwikkeling ervan. Als een toegewijde dan in een bepaald leven geboren is
met alle mogelijkheden en dynamiek die op deze manier zijn verzameld, is het alsof deze
goddelijke Liefde in hem vanzelf verschijnt alsof hij er geen moeite heeft moeten voor-
doen. Alle heiligen hebben dit in hun kinderjaren ervaren. Soms kan het ook zijn dat be-
paald karma uit een vorig leven de uitdrukking ervan in de jeugd verhinderd, maar dat als
wanneer het karma is uitgeput, de verduistering wegvalt en de toegewijde plots in een
oogwenk de ware goddelijke Liefde ervaart en een enorme verandering ondergaat. Laten
we nu niet denken dat als iemand die niet in staat is de ware vorm van God te ervaren, dat
hij daarom ook niet in staat zou zijn de liefde tot God aan te kweken. Maar hij zal wel de
juiste methode moeten aanleren en doorgaan met zijn pogingen zonder ontmoedigt te ra-
ken, want hij weet tenslotte niet wanneer de belemmeringen in de expressie van de godde-
lijke Liefde uit de weg zullen geruimd zijn, en de liefde tot God spontaan in zijn hart be-
gint op te wellen. En zelfs als dit niet gebeurt in dit leven, wordt er altijd de mogelijkheid
geboden dit in het volgende leven verder te volbrengen. We mogen ook niet vergeten dat
Hij wiens liefde gezocht wordt, altijd in het hart aanwezig is ende Liefde zelfis. Het is
dus allemaal een kwestie van onthullen en niet van scheppen van iets.

54, guna-rahitam kimana-rahitam pratiksana-vardhamanam avicchinnam
siiksma-taram anubhava-ripam

guna-rahitam = boven de inviced van de drie guna’s (fundamentele eigenschappen:
(sattva) helderheid of harmonie, (rajas) beweging, (tamas) traagheid; kamana-rahitam
= zonder enig persoonlijk motief of verlangen; prati-ksana = van moment op moment;
vardhaméanam = groter wordend, toenemend; avicchinnam = onophoudelijk stromend,
ononderbroken; siiksma-taram = bestaand of bewegend in de subtielere zijnsgebieden;
anubhava-riipam = met ervaring als wezenlijke aard [die moet worden ervaren om te
worden gekend] (riipa = vorm, wezenlijke aard).

Deze fijnere en ware vorm van licfde tot God staat boven de invloed van de guna’s
en wereldse verlangens, wordt elk moment sterker, is een onophoudelijke stroom,
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bestaat op de subtielere zijnsgebieden en moet worden ervaren om te worden
gekend.

Of zoals een andere vertaling het zegt: ‘Deze hoogste liefde is ontdaan van alle kenmer-
ken (guna’s). Het is vrij van alle wereldse verlangens. Het groeit elk ogenblik in intensi-
teit. Het is een ononderbroken innerlijke stroom, subtieler dan het subtielste en moet er-
varen worden om het te kennen’. Dit aforisme beschrijft heel mooi en doeltreffend de aard
van die intense en subtiele liefde tot God die in het hart van de toegewijde aanwezig is,
wanneer zij tot rijping gekomen is en een kwestie (zaak) is geworden van ervaring op de
meest innerlijke zijnsgebieden. De devotie die demonstratief is en met heftige emoties ge-
paard gaat op een lager, maar zij het toch een belangrijk en noodzakelijk stadium in de
liefde tot God, ontstaat wanneer het bewustzijn van de toegewijde versmolten raakt met
het goddelijk Bewustzijn. Maar wanneer het scherpe onderscheid tussen minnaar en Ge-
liefde verdwijnt en plaats maakt voor een geestestoestand van non-dualiteit (besef van het
niet twee-zijn, maar van het Eén-zijn), komt de Hoogste Gelukzaligheid die van nature bij
deze toestand hoort. Deze toestand wordt ook paramaprema genoemd en treed op bij het
directe besef van de Werkelijkheid. Het geeft de toegewijde de hoogste vrede die alle ver-
stand te boven gaat. Tevens verkrijgt de toegewijde dan gevoelens van dat hij Zichzelf
genoeg is in de goddelijke Werkelijkheid en bekomt dan de Hoogste Gelukzaligheid (zie
ook aforisme 6).

55. tat prapya tad evivalokayati tad eva $moti tad eva bhasayati tad eva
cintayati

tat = dat (de in aforisme 54 besproken intense liefde tot God); prapya = bereikt hebbend;
tad = die (liefde); eva = alleen; avalokayati = ziet hij; §rnoti = hoort hij; bhasayati =
spreekt hij over; cintayati = denkt hij over.

Als hij die hoogste staat van liefde tot God heeft bereikt, ziet de toegewijde niets
anders dan God, hoort hij niets anders dan God, spreek hij over niets anders dan
God en denkt hij aan niets anders dan God.

Wat hier gezegd wordt ziet er misschien raadselachtig uit maar is dat helemaal niet. Het is
zelfs gemakkelijk te begrijpen als we denken aan de unieke transformatie of verandering
die, ten gevolge van die hoogste staat van Liefde, in het bewustzijn wordt teweeggebracht.
Er bestaat maar één Werkelijkheid en dat is deze die we God noemen. Alles en iedereen is
een uitdrukking van die Werkelijkheid, in allerlei verschillende vormen en op verschillen-
de niveaus van evolutie, zelfs op de fijnstoffelijke niveaus. Liefde brengt een versmelting
tot stand van de devote minnaar met de goddelijke Geliefde en deze versmelting leidt dan
ook automatisch tot de diepere kennis van de Alwetende God, die alles in het bestaan
doordringt, bevat en omvat. Hoe groter onze liefde tot God is, des te intiemer we Hem le-
ren kemnen en hoe beter we Hem leren kennen, hoe intenser en verhevener onze liefde
voor Hem wordt. Het is deze diepere kennis van God en de liefde tot Hem die elkaar ver-
sterken waardoor de vereniging van het Bewustzijn tot stand wordt gebracht waarin het
onderscheid tussen God en de toegewijde verdwijnt en de hoogste staat van Eénheidsbe-
wustzijn wordt ervaren die door alle wijzen en grote heiligen is verkondigd (zie ook afo-
risme 3,4 en 5). Als je volledig opgaat in Eénheidsbewustzijn en waarlijk Eén bent ge-
worden met DAT of het ZIJN (de echte Werkelijkheid dus), ervaar je alles in jezelf of
rondom je heen, waar je ook bent, als God. Voor jou is God dus Alles geworden, jijzelf in-
begrepen, want jij bent een deel van Hem (zoals de druppel in de oceaan).
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56. gauni tridha guna-bhedad artadi-bhedad va

gauni = (uit begeerte voortgekomen) omdat het door de drie guna’s wordt beinvloed;
tridha = drievoudig; guna-bhedad = vanwege de verschillen tussen de driec guna’s; arta-
adi-bhedad = (is drievoudig) door het verschil in typen (van toegewijden, namelijk: de
onevenwichtigen, de behoeftigen en de onderzoekenden); va = of.

De secundaire of lagere vorm van liefde is drievoudig van aard, omdat zij door de
drie guna’s wordt beinvloed, overeenkomstig de verschillen tussen de drie guna’s of
overeenkomstig de drie typen toegewijden.

In principe zijn er twee soorten toegewijden, met name diegenen waarin de toewijding
volkomen zuiver en onzelfzuchtig is en diegenen die een verborgen motief koesteren. De
eerst genoemde soort van bhakta’s zijn de grote verheven toegewijden die als werktuig
voor God en de Groten fungeren. De tweede genoemde soort van toegewijden wordt in dit
aforisme onderverdeeld in drie typen, al naargelang de aard overeenkomstigheid vertoont
met het overwicht in de geest van de kandidaat met één van de drie gupa’s zijnde, Sattva,
Rajasen Tamas. Dit wordt ook beweerd in het Srimad Bhigavatam (3.29.7-10). Daar
wordt er gesteld dat er velerlei wegen van toegewijde dienst zijn, en dit naargelang de ¢i-
genschappen van degenen die de toegewijde dienst verrichten. De hoogste weg is Zuivere
onbaatzuchtige toegewijde dienst omdat er hier geen eisen door de Heer diencn ingewil-
ligd te worden. Maar in het algemeen hebben de meeste mensen bepaalde bedoelingen
voor hun toegewijdheid, en volgens de Bhagavad-Gita (7.16) zijn dat er vier; 1) Dit is de
Zuivere toewijding, zoals hierboven beschreven. 2) Jemand die vol verdriet is vanwege
zijn materiele toestand kan een toegewijde worden om God verlichting te vragen van
ziin leed. 3) lemand met geldproblemen gaat aan God toegewijde dienst verlenen, met het
motief om uit de financiéle problemen te geraken. 4) En tenslotte, iemand dic niet dade-
lijk problemen heeft, maar toegewijd is aan Hem en vraagt naar de aard van de Allerhoog-
ste Werkelijkheid. In feite is er maar één weg van toegewijde dienst, maar naargelang de
toestand van de toegewijden kan deze dienst velerlei vormen aannemen.

We zullen de aard van toewijding eens van dichterbij bekijken vanuit het standpunt van de
guna’s. Tamasische toewijding is toegewijde dienst verricht door een afgunstig, trots, ge-
welddadig en boos iemand, bij beschouwd zichzelf als de beste toegewijde en ziet zijn
eigenbelang los met dat van de Heer. Dit is de onzuiverste en laagste vorm van toewijding
en wordt geklasseerd onder de geaardheid onwetendheid. Rajasische toewijding is toege-
wijde dienst verricht door iemand die vooral uit is op de zinsobjecten en de vruchten er-
van, zoals roem, rijkdom en genot. De wil van deze toegewijde of zijn verlangen is nog
steeds gericht op zichzelf, maar hij zet zich in om God te behagen om zijn verlangens ver-
vult te zien, deze vorm wordt geklasseerd onder de geaardheid hartstocht. Sattvische toe-
wijding is toegewijde dienst verricht door iemand die God zoekt om de hoogste kennis te
verkrijgen en zijn activiteiten aanbiedt om zichzelf van het baatzuchtige streven te ont-
doen. Hier probeert de toegewijde toch nog iets te bereiken wat in overeenstemming is
met zijn persoonlijk belang, namelijk kennis. Deze vorm wordt geklasseerd onder de ge-
aardheid goedheid.

57. uttarasmad uttarasmad pilirva-piirvo éreydya bhavati

uttarasmad uttarasméd = dan iedere volgende; pirva-piirvah = iedere voorafgaande;
éreyaya = beter, effectiever; bhavati = is.
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Iedere voorafgaande vorm van liefde is beter en effectiever dan de daarop volgende.

Nauw aansluitend vervolg op het voorgaande aforisme en daarom ook best samen te be-
studeren. Toewijding in elke mogelijke vorm is heilzaam voor de toegewijde, omdat zij
door de regenererende (zichzelf steeds vernieuwend) kracht die haar eigen is, gezuiverd
en verdiept wordt, maar hoe intenser en onzelfzuchtiger zij is, des te sterker is natuurlijk
haar vermogen om de toegewijde dichter bij God te brengen. Zoals al eerder gezegd, is de
Hoogste toegewijde Liefde onzelfzuchtig en zuiver als een heldere diamant, omdat de drie
guna’s overstegen zijn. Het enige motief van de toegewijde is de Allerhoogste in volle
overgave voldoening te schenken, maar eigenlijk is dit geen motief want dit is de zuivere
toestand van de ziel. Als volgende, na deze Hoogste vorm van Liefde, komt de Sattvische
(goedheid, helderheid, onderzoekend) liefde tot de Heer, daarachter hebben we de Rajasi-
sche (hartstocht, beweeglijkheid, behoeftigheid) liefde tot God en als laagst geklasseerd
de Tamasische (onwetendheid, traagheid, onevenwichtigheid) liefde voor God. Met wat
we in het vorige aforisme gezien hebben kunnen we deze classificatie natuurlijk goed be-
grijpen. We moeten dus niet wanhopen, want in welke classificatie we ons ook bevinden,
‘oprechte’ toegewijdheid zal zich steeds uit zichzelf verder ontwikkelen (omdat toewij-
ding het resultaat van toewijding is, zie aforisme 26 en 30). We kunnen dit het best verge-
lijken met een smalle rivier die steeds breder wordt om uiteindelijk uit te monden in de
zee. De zee is hier de Opperste Liefde of God en het smalle riviertje is de Tamasische
liefde, als we oprecht en toegewijd onze liefde blijvend op God gericht houden zal deze
liefde steeds dieper (bredere rivier) worden (met in het achterhoofd rekening houdende
dat toewijding zichzelf steeds omzet in hogere toewijding) om uiteindelijk uit te monden
in volle zee.

Houdingen van Toewijding.

58. anyasmat saulabhyam bhaktau

anyasmat = dan enige andere; saulabhyam = (is) gemakkelijker; bhaktan = op het pad van
devotie.

Op het pad van toewijding gaat het gemakkelijker dan op enig ander pad.

Liefde is het gemakkelijkste middel tot spirituele realisatie. In voorgaande aforismen (25-
27) is er besproken dat de wegen over andere paden moeizamer verlopen omdat egoisme
en indoctrinatie het hoofd moet geboden worden. Ook wordt er beweerd dat Bhakti(yoga)
het geschiktste pad is voor in het huidige tijdperk waarin we nu leven, tevens ook omdat
de levensduur van de mens veel korter zou zijn dan in andere tijdperken, wat de andere
vormen van yoga die traag evolueren zeer moeilijk beoefenbaar maken. Maar wat er ook

beweerd wordt over andere paden of over de verschillende tijdperken waarin er geleefd

wordt, het speelt zich allemaal af in de goddelijke Manifestatie. Alle activiteiten die ‘bui-

ten” ons gebeuren zijn in feite tijdverlies en bedrog, de ware goddelijke Liefde woont in

ons en zal daar moeten gezocht en gevonden worden. Als we oprecht opzoek gaan in ons-

zelf, onafgebroken en met geloof en vertrouwen in God als doel, zul je de bron van Liefde
en Waarheid in je ontdekken en zal onze toewijding voor Hem voortdurend verder groeien
en ontplooien tot het Hoogste Doel verwezenlijkt is.

59. pramanantarasyanapeksatvat svayam praménatvat
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pramanantarasya = van enig ander bewijs; anapeksatvit = (er is) geen noodzaak; svayam
= deze zelf; pramanatvit = doordat hij het bewijs is.

Het is niet nodig op een andere manier te bewijzen wat in het voorgaande aforisme is
gezegd, omdat het resultaat van toewijding zelf het bewijs levert.

Liefde bewijst zichzelf en heeft geen ander bewijs nodig. Dit wordt mooi uiteengezet in
aforisme 31 en 32 waar het voorbeeld gegeven wordt van een koning en zijn hothouding,
waar hoe dichter je bij de koning (God) staat, hoe intenser je dienstverlening (je liefde tot
Hem) wordt en hoe directer zijn beloning ervaren wordt (de groeiende goddelijke Liefde
in je innerlijke). Het Srimad Bhigavatam zegt ook nog;

na hy ato ‘nyah sivah pantha visatah samsrtav tha
vasudeve bhagavati bhakti-yogo yato bhavet (2.2.33)

“Voor hen die door de gemanifesteerde wereld ronddwalen bestaat er geen zegenrijker
weg tot verlossing dan te doen wat in rechtstreckse toegewijde dienst aan de Heer wordt
nagestreefd’.

En dit is de Hoogste Liefde tot God ontwikkelen waardoor Eénwording met de Bron gere-
aliseerd wordt. Wat voor de beginner op de weg van toewijding een motief of een streven

is, is voor de hoogste bhakta de weg van ware toewijding, en dit om de Allerhoogste Heer
in volle overgave voldoening te schenken. Dan straalt zijn innerlijke als een heldere dia-
mant wat de zuivere toestand van de ziel is.

60. $anti-ripat paramananda-riipac ca

$anti = vrede; riipat = door de vorm; paramananda = hoogste gelukzaligheid; riipat = door
de vorm; ca =en.

Een volkomen vredige geest en opperste gelukzaligheid zijn inherent aan het
karakter van toewijding.

De natuur van de oprechte toegewijde wordt net zoals God, wat vrede en zaligheid is. De-
ze beide eigenschappen verlangt iedere ziel om gelukkig te zijn, en die zijn innig verbon-
den met toewijding aan God. Dit zegt ook de Bhagavad-Gitd in een iets andere context:

bhoktaram yajfia-tapasam sarva-loka-mahesvaram
suhrdam sarva-bhittanam jiatva mam santim rcchati (5.29)

‘Mij kennende als de genieter van het offer van verzaking, als de machtige heerser van
alle werelden die alle schepselen liefheefi, gaat die mens in tot de vrede’.

Als je dit aforisme goed bestudeerd zul je merken dat dit een goede leidraad is om vrede
in je te realiseren. Als je God ziet als Ontvanger en Genieter van al je daden die je vol
overgave aan Hem opdraagt en Hem tevens beschouwd als de Heerser van al het gemani-
festeerde, en als Iemand die alle schepsels lietheeft, bereik je de hoogste vrede en geluk-
zaligheid. Als je dit beseft of beter gezegd ervaren hebt, niet intellectueel maar intuitief,
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zijn al heel wat diepere eigenschappen van je innerlijke vrijgekomen, die eerst latent (ver-
borgen) aanwezig waren maar nu tot ontplooiing gekomen zijn en deel uitmaken van je
bestaan en die je verder op weg zullen helpen richting de Oneindige Liefde of God.

61. loka-hanau cinta na karya niveditatma-loka-vedatvat

loka-hanau = van sociale wanorde; cintd = bezorgdheid, zorgen; na = niet; karya = te
maken; nivedita = toegewijd aan God; dtma = zelf; loka-vedatvat = als gevolg van (zijn
toewijding aan) sociale regels en regels uit de Heilige Geschriften (Veda).

Over sociale wanorde hoeft men zich geen zorgen te maken, want de toegewijde blijft
trouw aan zijn sociale en religieuze verplichtingen, aangezien hij deze aan God heeft

gewijd.

Er wordt soms bezwaar gemaakt tegen het pad van toewijding omdat er gevreesd wordt
dat er sociale wanorde zou ontstaan, wanneer mensen dit gaan volgen. Deze angst is ech-
ter geheel ongegrond, omdat de toegewijde zijn sociale en religieuze verplichtingen moet
vervullen nadat hij al zijn activiteiten aan God heeft gewijd. Ook de Bhagavad-Giti zegt
hier nog iets over en vrij duidelijk zelfs:

niyatam kuru karma tvam karma jydyo hy akarmanah
Sarira-yatrapi ca te na prasiddftyed akarmanah (3.8)
yajfiarthat karmano ‘nyatra loko ’yam karma-bandhanah
tad-artham karma kaunteya mukta-sangah samacara (3.9)

‘Doe je voorgeschreven plicht, want werken is beter dan niets doen. Een mens kan niet
eens zijn lichaam onderhouden zonder te werken’.

“Werk als offer aan God opgedragen, moet worden verricht, anders bindt werk ons aan de
wereld der verschijnselen. Vervul daarom je voorgeschreven plicht om Zijnentwil, o zoon
van Kunti, en aldus zul je altijd onthecht en vrij van gebondenheid blijven’.

Hieruit blijkt dus net zoals ook in enkele voorafgaande aforismen (12-14) beschreven is,
dat we de verplichtingen van het leven { dharma) steeds moeten volbrengen. Tevens zou
het werk (verplichtingen) dat we verrichten, zij het nu sociaal of zij het nu religieus, even-
als de vruchten ervan oprecht aan God moeten worden opgedragen en dit moet bewust ge-
beuren, want gaat men hier maar losjes over dan valt men meedogenloos terug in de vang-
netten van de verleidingen van de wereld. Er wordt ook nog gewezen op het feit dat on-
derhoud van het lichaam een belangrijke factor is, en dit omdat een ziek lichaam een be-
lemmering op de weg naar God is. Dit gaat de aandacht teveel van God afleiden en meer
richten op het zieke lichaam. Het volgende aforisme zegt ongeveer hetzelfde met iets an-
dere bewoordingen, daarom worden deze twee aforismen best samen bestudeerd.

62. na tatsiddhau loka-vydvaharo heyah kintu phala-tyagas tat-sddhanam ca
karyam eva

na = niet; tatsiddhau = in de ontwikkeling van dat vermogen (Bhakti); loka-vyavaharah =
sociale regels en gebruiken; heyah = verwaarloosd; kintu = maar; phala-tyagah = over-

gave van de vruchten van handeling; tat-sadhanam = hun vervulling, uitvoering; ca =en,
tegelijkertijd; karya = moet worden gedaan; eva = zeker.
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Bij het ontwikkelen van toewijding moeten de sociale gebruiken niet worden ver-
waarloosd, maar juist nagekomen, tegelijk met de overgave van de vruchten van

handeling aan God.

Overlappend aforisme met het voorgaande maar in een iets andere context. Graag geven
we toch nog eens een voorbeeld it de Bhagavad-Gita ter illustratie:

yajiia-dina-tapah-karma na tydjyam karyam eva tat
yajfio danam tapas caiva pavanani manisipam (18.5)
etany api tu karmani sarigam tyaktvd phalani ca
kartavyaniti me partha niscitam matam uttamam (18.6)

‘Men moet de handelingen van offeren, aalmoezen geven en ascetisch leven niet opge-
ven; men hoort deze juist te verrichten; offers, aalmoezen en ascese reinigen de verstan-
digen’.

‘Maar speciaal deze handelingen hoort men te verrichten zonder gehechtheid en zonder
de vruchten ervan te begeren; dit, o Partha, is mijn vaste overtuiging’.

De Bhagavad-Gitd wijst er dus ook duidelijk op dat men moet doorgaan met alle verplich-
tingen, ons opgelegd door dharma, voort te zetten (volg de weg van je geweten). Dus geen
verwaarlozing van de plicht, maar een plicht volbracht in Gods handen zonder begeerte
naar de vrucht ervan.

Wie tussen de regels door kan lezen heeft bij de behandeling van deze twee aforismen (61
en 62) gemerkt dat hier verschillende vormen en stappen van yoga door elkaar lopen, wat
allemaal ten dienste van de toewijding aan het Allerhoogste Doel is. Dit wordt hier even
als kantlijn vermeld om aan te tonen dat wat in aforisme 29 is gezegd op het gebied van
kennis, ook geldt op het gebied van handeling, met als besluit dat de weg van toewijding
doorweven is van yoga en dat ze elkaar aanvullen tot Godsrealisatie bereikt is.

63. stri-dhana-nastika-caritram na §ravaniyam

str1 = vrouw, seks; dhana = weelde; nastik-acaritram = het gedrag van ongelovigen; na =
niet; $ravaniyam = moet niet naar worden geluisterd.

Hij die naar toewijding streeft moet niet luisteren naar gesprekken over seks,
rijkdom en het gedrag van ongelovigen.

Dit verbod moet meer naar de geest dan naar de letter worden opgevolgd. Er bestaat geen
twijfel dat als het denken zich bezighoudt met zaken die verband houden met seks, atheis-
me (Godsverloochening) en het vergaren van rijkdom en macht, het een grote kans maakt
om afgeleid te worden van het pad dat de toegewijde voor zichzelf heeft gekozen, name-
lijk toewijding ontwikkelen voor de Allerhoogste Liefde of God. Als we even rondkijken
in de maatschappij en we bekijken eens het dagelijkse leven van de wereldse mens zien
we al snel waar dit aforisme op doelt. Er is een ware jacht op seks, op geld verdienen en
macht verkrijgen, wat het ego enorm streelt, en dan is er nog het openlijk verkondigen en
steunen van het atheisme, door te beweren dat er niets kan bestaan wat men niet ziet. Dit
alles tezamen is een volkomen verduistering en onwetendheid op grote schaal (M3y3) wat
volledig uit de hand zal lopen en eindigt in de totale verloedering van de maatschappij.
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Men moet er niet diep over nadenken om te weten dat dit hand in hand loopt met het vol-
ledige verdwijnen van het geloof in religieuze en spirituele idealen. De rampzalige conse-
quenties van deze houding en leefwijze, die het leven doelloos en zinloos maakt en onte-
vredenheid en cynisme bevorderd, zijn al heel duidelijk waar te nemen. Kijk maar eens

om je heen en je ziet voortdurend mensen bezig met het najagen van onbenulligheden in

de uiterlijke wereld, hoopvol om er toch een beetje geluk uit te halen, waardoor ze onbe-
wust innerlijk steeds gedesillusioneerder en ontevredener over het leven raken. Alle grote
religies en tevens ook alle spirituele leraren uit het verleden hebben er nadrukkelijk op
gewezen dat we werkelijk en blijvend geluk alleen in onszelf kunnen vinden, omdat
daar de bron ligt van alle kennis, kracht en gelukzaligheid, wat de Allerhoogste Werke-

lijkheid of God is. Maar bijna niemand luistert naar deze boodschappen en waarschuwin-

gen, met alle onvermijdelijke gevolgen van dien.

64. abhimana-dambhadikam tydjyam

abhimana = verwaandheid; dambha = arrogantie; adikam = enzovoort; tyajyam = moeten
worden opgegeven.

Verwaandheid, arrogantie, enzovoort, moeten worden opgegeven.

Er worden hier enkele zwakheden van de menselijke aard opgesomd, maar deze twee ver-

noemde vormen worden enkel als voorbeeld gegeven, wat we kunnen afleiden aan het ge-

bruikte woord ‘enzovoort’. Er zijn nog talloze andere ongewenste trekken die uit het ka-
rakter van de mens zouden moeten worden verwijderd, om een stevige basis te creéren

waarop een gunstige ontwikkeling van toewijding tot God kan gerealiseerd worden. Aan-

gezien onzuiverheden en vervormingen, die uit perversiteit en onbekendheid met de feiten
van het spirituele leven door de menselijke aard kunnen worden voortgebracht, wat een

enorme verscheidenheid en diversiteit aan ongewenste trekken (tekortkomingen en zwak-
heden) in het karakter van de mens kan teweegbrengen, is het niet mogelijk en ook niet
noodzakelijk ze allemaal op te sommen en ze één voor één uit te roeien. We kunnen eens
beginnen om dit probleem bij onszelf te onderzocken doormiddel van ons innerlijke leven
eens serieus onder de loep te nemen, en dit in het licht van onze hoogste spirituele idealen

en zich te concentreren op het positieve aspect van dit probleem in zijn totaliteit, en niet

stukje bij beetje. In de aforismen 43 tot 50 zijn waarschuwingen gegeven omtrent deze

problemen, maar er zijn ook methoden beschreven om deze problemen het hoofd te bie-
den, bestudeer ze daarom zorgvuldig, systematisch en intelligent om ze dan met volhar-
ding uit te voeren tot het karakter de vereiste kwaliteit heeft ontwikkeld.

65. tad arpitakhilacarah san kama-krodhabhimanadikam tasminn eva
karaniyam

tad arpitakhilacarah = wanneer men alle handelingen en gedragingen aan God heeft
gewijd; san = wordend; kima-krodhdbhimanadikam = verlangen, weerzin, hoogmoed,
enzovoort; tasmin = aan Hem; eva = alleen, slechts; karanlyam = moet worden getoond
of gedaan.

Omdat hij al zijn activiteiten en gedragingen aan God heeft gewijd, moet hij (als

daarvan sprake is, als het niets anders kan) zijn verlangen, weerzin, hoogmoed,
enzovoort, alleen aan Hem tonen.
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Een ietwat raadselachtig aforisme, maar de betekenis ervan wordt duidelijk als we besef-
fen dat het slechts een ander aspect is van de kwaliteit die in aforisme 9 en 10 ananyati
(onverdeelde en volledige toewijding) is genoemd. Het is heel normaal dat in het eerste
stadia van de ontwikkeling van toewijding aan God, het onvermijdelijk is dat de toegewij-
de zijn lagere aard niet helemaal onder controle heeft en dat er nog neigingen in hem be-

staan om te worden overweldigd door hoogmoed, weerzin, angst en nog vele anderen

zwakheden. De beste manier om dat probleem aan te pakken en er ook meteen mee af te
rekenen is door al deze emoties op God te richten. Op een dergelijke en tevens degelijke
manier kan de toegewijde dus zijn opgekropte gevoelens van zich losmaken. Maar omdat
daardoor ook zijn denken steeds weer op God gericht is, komt het in een steeds nauwere
en intiemere relatie tot de Allerhoogste te staan. Als dit alles oprecht gebeurd komt de

goddelijke alchemie in werking zodat in deze gevallen de ongewenste emoties worden

getransformeerd, waarna de intensiteit en diepgang van deze toewijding enorm verhoogd
wordt. We moeten ons echter niet slecht voelen als we dit niet allemaal ineens kunnen
bewerkstelligen. We zullen met een voorbeeld aantonen dat ook de Groten nog emoties

hadden die soms naar boven kwamen, zoals Jezus bijvoorbeeld, dic boos werd op de
kooplui en hun onmiddellijk uit de tempel zette (Marcus 11.15-19); En zelfs erg beang-
stigd was tijdens de laatste dagen van zijn leven toen hij in de hof van Olijven bad, met

de woorden “Vader als Gij wilt, laat dan deze beker aan mij voorbij gaan. Maar toch, niet

mijn wil, maar Uw wil geschiedde’. Jezus werd overmand door doodsangst maar droeg

deze op aan God en gaf hem over aan Zijn wil (Lucas 22.39-45).

Ontwikkelde vormen van Goddelijke Liefde.

66. tri-ripa-bhanga-pirvakam nitya-dasya-nitya-kanti-bhajanatmakam
prema karyam premaiva kdryam

tri-riipa-bhanga-parvakam = nadat hij is uitgestegen boven de drievoudige, secundaire
vorm van toewijding die in aforisme 56 genoemd is; nitya-ddsya-nitya-kanta-bhajana-
atmakam = gebaseerd op de voortdurende geesteshouding van een dienaar jegens zijn
meerdere of die van echtgenote jegens haar echtgenoot; prema = liefde, toewijding;
karyam = moet tot ontwikkeling worden gebracht; eva = alleen.

Nadat hij de secundaire, drievoudige vorm van toewijding aan God heeft ontwik-
keld, en vervolgens overstegen, moet de toegewijde vol overgave de primaire vorm
van toewijding tot ontwikkeling brengen, waarin hij verschillende houdingen jegens
God kan aannemen, zoals die van een dienaar tegenover zijn meerdere, of van een
vrouw jegens haar man.

Dit aforisme zegt dat als men de lagere of secundaire vorm van toewijding, die drieledig
van aard is (zoals ook beschreven is in aforisme 56), volledig ontwikkeld heeft, men zich
vol overgave dient toe te leggen op de hoogste of primaire vorm van toegewijdheid tot
God. Het ontwikkelen van toewijding is een geleidelijk en onophoudelijk vorderend pro-
ces en het is heel normaal en zelfs onvermijdelijk dat in het eerste stadia van de ontwikke-
ling de toewijding gehinderd wordt door tekortkomingen zoals egofsme, hoogmoed, enzo-
voort. Maar deze ongewenste zwakheden moeten, hoewel ze in het eerste stadia een nood-
zakelijk onderdeel vormen, intelligent en systematisch verwijderd worden, zodat de toege-
wijde die zuivere, onvermengde toewijding kan ontwikkelen die als enige in staat is om de
hoogste versmelting van zijn persoonlijkheid met de Heer teweeg te brengen en tussen
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beiden (de toegewijde en God) een éénwording van bewustzijn te vestigen die ook Gods-
realisatie wordt genoemd. De hoogste vorm van toewijding is de zuivere onbaatzuchtige
toegewijde dienst, een dienst die geen cisen van de Ieer verlangt. In feite is er maar één
weg van toegewijde dienst, maar naar gelang de toestand van de toegewijden kan deze
dienst velerlei vormen aannemen, bijvoorbeeld zoals die van een dienaar tegenover zijn
meerdere, of van een vrouw jegens haar man. (In de hedendaagse tijd is de vrouw al tame-
lijk goed ge#mancipeerd geraakt in de maatschappij en kunnen we dezelfde wederzijdse
toegewijdheid van en aan elkaar verwachten, maar in die tijd toen deze verhandeling ge-
schreven werd, was de vrouw de mindere van de man en moest ze hem onvoorwaardelijk
toegewijd zijn en liethebben). Tevens er toch nog even op attent maken dat het hier niet
gaat over de gewone hartstochtelijke liefde tussen man en vrouw zoals ook in aforisme 23
werd aangehaald, maar dat het over die intense toegewijde vorm gaat zoals de gopi’s deze
hadden tegenover Krsna, die uit de zuiverste, verhevenste en onvoorwaardelijkste Liefde
tot Krsna bestond. Krsna, in wie zij voortdurend God zagen.

67. bhakta ekantino mukhyah

bhaktah = toegewijden (bhakta’s); ekdntinah = wie God en God alleen liethebben;
mukhyzh = eerste, werkelijke.

Zij die God liefhebben en God alleen, en niets anders, zijn de voornaamste of ware
toegewijden.

Zoals al in het vorige aforisme is aangehaald kan dit type van de zuiverste toewijding in

de hogere stadia en door volharding verkregen worden. Deze hoogste toewijding die zo

zuiver is als de helderste diamant, wordt verkregen door versmelting van de drie-heid, on-

der andere, de liethebbende toegewijde, de Geliefde of God en de Liefde zelf, wat in prin-

cipe ook God is maar hier gebruikt wordt als een soort katalysator of hulpmiddel om tot
deze verheven Eénheid of realisatie te komen. Zij die dit bereiken zijn de ware toegewij-
den die voortaan als Gods werktuig kunnen ingeschakeld worden. De Bhagavad-Gita illu-
streert het in een iets andere context maar zegt ongeveer hetzelfde:

Jjanma karma ca me divyam evam yo vetti tattvatah
tyaktva deham punar janma naiti mam eti so’rjuna (4.9)
vita-riga-bhaya-krodha man-mayd mam upasritap
bahavo jliana-tapasa pita mad-bhavam dgatah (4.10)

‘Hij die aldus Mijn goddelijke geboorte en werken in essentie kent, zal wanneer hij dit
lichaam heeft afgelegd, niet meer tot geboorte komen, o Arjuna, maar hij komt tot Mij’.
“‘Vrij van hartstocht, vrees en toorn, vervult van Mij, zijn toevlucht zoekend in Mij, ge-
louterd door het vuur van wijsheid, zijn reeds velen in Mijn Wezen ingegaan’.

Hij die daardoor zijn individualiteit verliest, herinnert zich zijn Ware Aard, en in essentie
is dat /$vara of God. Deze woorden hierboven zijn door Krsna gesproken die net als Jezus
en Boeddha mensen waren zoals wij, maar hun bewustzijn was van een ander gehalte dan
het onze, want het was niet meer verduisterd door avidyd (onwetendheid). Misschien dat
je in deze samenhang ook enkele uitspraken van Jezus beter kunt begrijpen zoals ‘Wie mij
kent, kent de Vader’ en ‘Tk en de Vader zijn één’.
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Er zijn een aantal zeldzame gevallen van toegewijden waarin van jongs af aan al tekenen
vertoond worden van een intense en geconcentreerde toewijding, maar dan hebben we te
maken met zeer ontwikkelde zielen die al in een aantal vorige levens hoge vormen van
toewijding hebben ontwikkeld en hun spirituele bewustzijn hebben ontplooid. In de natuur
ontstaat niets toevallig of zomaar, ook al lijkt dat zo in de beperking van ons denken en
onze kennis, bij bepaalde gevallen, gebeurtenissen of ontwikkelingen wel het geval te zijn.

68. kanthavarodha-romasrubhih parasparam lapamanéh pavayanti kulani
prthivim ca

kanthavarodha-romasrubhibh = met ingehouden stem, overeindstaande haren en tranen;
parasparam = onder elkaar; lapamanah = conserverend; pavayanti = (zij) zuiveren; kulani
= hun gezin; prthivim = de aarde; ca = en.

Onderling conserverend (over God en zijn eigenschappen) met ingehouden stem en
overeindstaande haren en met tranen op hun wangen, zuiveren zij zowel hun familie
als de aarde.

Voor wie zich nog nooit in kringen begeven heeft waar oprechte toegewijden samenko-
men om over de Heer te spreken of over Hem en zijn eigenschappen te zingen, kan niet
vatten of zich geen idee vormen waarnaar de geestestoestand van dit aforisme verwijst. De
geleidelijke verdwijning en verwatering van het ware religieuze gevoel heeft samenkom-
sten zoals hierboven beschreven zeer zeldzaam gemaakt, zelfs in landen zoals India waar
de hindoes religie altijd bestempeld hebben als heel vooraanstaand, is het op een zijspoor
beland. Bijeenkomsten waar oprechte toegewijden elkaar ontmoeten om gedachten te wis-
selen over hun spirituele denkbeelden en gevoelens, en om verheven liederen te zingen die
sterk geladen zijn, wat intense vreugde en hogere emoties teweeg brengt worden jammer
genoeg bijna niet meer georganiseerd. Het heeft plaats moeten ruimen voor het geven van
lezingen, het uitleggen van moeilijke filosofische leringen en het uitvoeren van ingewik-
kelde rituelen, wat een streling voor het intellect en een sussen van het gemoed is. Ver-
standelijk zal het ons wel wat verrijken en onze gemoedsrust zal gezalfd zijn, maar dit
brengt ons niet veel verder op onze innerlijke zoektocht.

De oorzaak hiervan is dat religie en religieuze instituten gescheiden zijn geraakt van de
ware religieuze en spirituele doelstellingen. Veelal zijn ze ten prooi gevallen aan het com-
merciéle, waarin de doelstelling ligt in het verdienen van veel geld in plaats van zich nog
te richten of te bekommeren op het ontwikkelen en bevorderen van echte spirituele gevoe-
lens en de pure toewijding aan God. Het grootste deel van de maatschappehjk ontwikkel-
de mensheid heeft zich laten meesleuren door het materialisme en het najagen van wereld-
se doelen. Ook de hindoes, waarvan net sprake, zijn in de val van het wereldse materialis-
me getrapt. Vanaf het moment dat modernisering (lees: te veel vrije tijd, voor de te hard
denkende mens, die te veel geld heeft) de kop opstak en zijn intrede gedaan heeft, is het
geestelijke en spirituele aan de afbouw begonnen. Dit dreigt de gehele wereld te overspoe-
len en al het waardevolle in het leven te vernietigen, en dit alles omwille van het verkrij-
gen van de illusoire voorwerpen van genot en het strelen van de menselijke ijdelheid. Er
wordt teveel met het verstand gewerkt dat overontwikkeld is geraakt en het gevoelsmatige
is in zijn kinderschoenen blijven staan of wordt onderdrukt en verbannen zodat het ver-
schrompeld. Er zijn stammen van bosjesmannen waarvan het gevoel talloze malen beter
ontwikkeld is dan het gevoel van de gemiddelde moderne mens. Reden hiervoor is dat ze
in en van de natuur moeten leven en op hun gevoel moeten rekenen om te overleven, te-
vens zijn ze (nog) niet in aanraking gekomen zijn met het materialisme, waardoor ze met
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bijna mniets, vele malen gelukkiger zijn dan wij die bijna alles hebben wat ons hartje ver-
langt.

Het zal uit de toekomst moeten blijken of wij en de gehele mensheid de oppervlakkigheid
zullen inzien van fysicke en psychische ervaringen en beseffen dat blijvende vrede en ge-
luk daarin onmogelijk kan gevonden worden. Tot op dat moment is er niet veel kans dat
de mens zich afkeert van het najagen van deze oppervlakkige doelen en zich gaat afvra-
gen waar echt geluk te vinden is. En zelfs al is hij gedesillusioneerd geraakt door de voor-
werpen die hij najoeg, en zich belangrijke vragen begint te stellen, is het niet waarschijn-
lijk dat hij zich voor een antwoord tot de religie zal wenden. Want zoals we hierboven al

opgemerkt hebben, hetgeen wat religie tot ecn bron van vrede en werkelijk geluk maakt
is overwoekerd geraakt door de oppervlakkige formaliteiten en bijkomstigheden van het

religieuze leven. Zij echter dic enig onderscheidingsvermogen bezitten en naar de realitei-

ten van het religicuze leven zoeken zullen dit gehele uiterlijke schouwspel van religiosi-

teit hoogstwaarschijnlijk ervaren als een zielloze vertoning.

Er zijn in India (maar nu tevens over de gehele wereld) ontelbare ashrams die in feite tot
doel hebben het religieuze en spirituele leven te bevorderen. Velen die naar werkelijk ge-
luk en vrede zoeken, dat alleen religie (lees: zoeken naar de innerlijke God) ons kan ge-
ven, trekken van de ene ashram naar de andere op zoek naar de innerlijke vrede die ze
verwachten van het religieuze leven en op deze plaatsen denken te vinden. Vrij snel komt
de ictwat gevorderde zoeker er achter dat vrijwel de meeste ashrams slechts instellingen

zijn waarvan de leiders en verantwoordelijken zich meer bezighouden met het leiderschap
7elf dan met de werkelijke doelen van de religicuze instelling. De reden voor deze situatic,
die op elk terrein van het religieuze leven voorkomt, is dat mensen het feit vergeten of ge-
negeerd hebben dat de ware bron van religieuze en spirituele bevrediging en vooruitgang
gevormd wordt door het goddelijke Leven dat in ons hart verborgen ligt. Als we er in sla-

gen contact te maken met dat Leven, op een collectieve maar vooral op een individuele
manier, zal niets dat van buitenaf komt ons nog verder kunnen helpen.

De rationalisering van het religieuze leven (= de vereenvoudiging of aanvaarding van wat
alleen met het verstand kan begrepen worden), waarbij vergeten wordt dat religieus leven
gebaseerd moet zijn op gevoelens, is er grotendeels verantwoordelijk voor dat religie voor
de gewone man steeds minder aantrekkelijker wordt. Het doel van ware religie is de mens

dichter bij God te brengen, en dit kan enkel door toewijding en liefde aan Hem. Er kan

geen werkelijk innerlijk geluk zijn zonder toewijding en liefde tot God, en de meer intense
vorm van gelukzaligheid die de mens in religic zoekt kan daardoor al helemaal niet ge-
vonden worden. Een religicus leven dat enkel gebaseerd is op het volgen van het intellect

en op het strikte volgen van een voorgeschreven gedragscode berooft de religie van de in-

nerlijke vrede en gelukzaligheid waartoe een religieus leven moet leiden. En er is niet al-
leen sprake van rationalisering van het religieuze leven, maar in de hedendaagse maat-
schappij, de zogenaamde beschaafde samenleving, worden gevoelens die opgewekt wor-

den door religie en spiritualiteit, als een teken van zwakte gezien, zodat de meeste mensen
die dergelijke gevoelens ervaren er niet durven voor uitkomen en ze verborgen houden

voor elkaar. Voor zulke mensen is wat in dit aforisme en tevens in enkele hierna volgende
aforismen beschreven is moeilijk te begrijpen en naar waarde te schatten.

We mogen echter niet uit het oog verliezen dat deze uiterlijke tekenen (gevoelens of emo-

ties) van toewijding uitdrukkingvormen zijn van een veel diepere geestestoestand die op
de spirituele zijnsgebieden bestaat. Het zijn echter onzichtbare gebieden en niet tocganke-

lijk voor de gewone toegewijde. Enkel en alleen wanneer de toegewijde zoeker zijn be-

wustzijn voldoende is ontplooid door toegewijde liefde aan de Allerhoogste wordt hij in

staat gesteld in direct contact te komen met deze gebieden, waarna hij zich bewust wordt
van het feit dat de uiterlijke tckens het gevolg zijn van de diepere éénheid van zijn be-
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wustzijn met het goddelijke Bewustzijn en met de liefde en gelukzaligheid die gepaard
gaat met een dergelijke éénheid of samensmelting.

De besproken tekenen in dit aforisme komen te voorschijn op de weg van de Hartstoch-
telijke Gehechtheid of ‘Rdga Atmika Bhakti’, zoals ook de Agnirasa Daiva Mimdmsa in
aforisme 12 zegt: ‘Die vorm van devotie die de emoties gebruikt en vreugde en vrede
brengt, wordt de weg van Hartstochtelijke Gehechtheid genoemd. In het proces van de
Hartstochtelijke Gehechtheid zijn er acht zuivere tekens van emotie of ‘Satvika Bhdva’,
met name: bedwelming of verstijving (stambha), transpireren (sveds), ten berge rijzen
van haren (romancha), moeilijk spreken (svara bhanga), beven (kampa), veranderen van
kleur of verbleken (varvarnya), tranen (ashru), bezwijmen of trance (pra/aya). Het Sri-
mad Bhagavatam geeft hierover ook enkele voorbeelden:

smarantah smarayantas ca mitho ‘ghaugha-haram harim
bhaktya safijatayd bhaktya bibhraty utpulakam tanum(11.3.31)

‘Door altijd te mediteren en door Hari tot de vernieler van alle verdriet uit te roepen die al-
le last van de zonden wegneemt, komen alle lichaamshaartjes van de toegewijde recht in
een liefdevolle extase’.

kvacid rudanty acyuta-cintaya kvacid dhasanti nandanti
vadanty alaukikah nrtyanti gdyanty anusilayanty ajam
bhavanti tispim param etya nirvrtah (11.3.32)

“‘Mediterend op de opperste vorm, zullen de minnaars van de bovennatuurlijke lachen en
wenen, vervult zijn van heerlijkheid, zij zullen reciteren, spreken, zingen, dansen en de
goddelijke vertellingen vertolken, of verloren in de heerlijkheid van het aanschouwen van
zijn vorm zullen ze verstild zijn’.

Waarlijk, zo een opperste toewijding zuivert nict enkel de toegewijde zijn hart, maar ook
gans zijn familie (gelukkig zij die bij zo een persoon mogen verblijven, of hem zelfs maar
mogen kennen). Tevens wordt ook zo de aarde gezuniverd, want de toegewijde ziet alles op
en rond de aarde als een goddelijke manifestatie, waaronder de aarde zelf ook. En daarom
heeft hij respect voor de aarde, bemint ze en zal ze met nederigheid behandelen, wat uit
zijn doen en laten blijkt. Het is een schande zoals de moderne mens de aarde nu uitbuit en
verminkt, zoals met olie oppompen, chemische besproeiingsmiddelen, ontbossing, bom-
bardementen, enzovoort. Het hierop volgende aforisme gaat nog even iets verder in op de
zuivering en heiliging van de aarde, maar dan over welbepaalde plaatsen.

69. tirthi-kurvanti tirthéni su-karmi-kurvanti karmini sac-chastri-kurvanti
§astrani

tirthi-kurvanti = zij maken (bepaalde plekken) tot heilige plaatsen; tirthani = pelgrims-
oorden; su-karmi-kurvanti = zij maken deugdzaam; karmani = handelingen; sac-chastri-
kurvanti = zij geven heiligheid; §astrani = geschriften met regels omtrent rechtschapen
gedrag.

Zij maken pelgrimsoorden tot heilige plaatsen, zij maken handelingen tot goede
werken en verheffen geschriften tot de status van heilige boeken.
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Of hoe een andere vertaling van dit werk het ook mooi stelt: ‘De grote toegewijden maken
de pelgrimsoorden (gewijde plaatsen) meer heilig. Hun handelingen zijn voorbeelden van
goede daden en ze geven meer autoriteit aan de Heilige Schriften’. En dit wordt nu in ze-
kere zin ook bedoeld met wat in het vorig aforisme gezegd werd met het zuiveren van de
aarde. Deze zuivering is als het ware ook tevens een heiliging ervan. Hoe denk je dat
plaatsen die nu als heilig beschouwd worden en de status van pelgrimsoorden hebben ge-
kregen hun heiligheid hebben verkregen? Doordat er heilige mensen hebben gewoond die
door toewijding éénheid met God hebben bereikt, wat vele zoekers aantrok ter aanbidding
of navolging. Hoe hebben gewone mensen daden leren verrichten die vanuit het religieuze
standpunt prijzenswaardig zijn? Door het voorbeeld te volgen van heilige mensen die in
éénheid met God leefden. En hoe hebben sommige geschriften de status van heilige boe-
ken gekregen? Doordat ze geschreven zijn door hen die God doormiddel van toewijding
hebben gezocht en ook daadwerkelijk hebben gevonden. Alle heilige geschriften zijn ver-
slagen van het leven, de ervaringen, de denkbeelden en de vermaningen van heilige men-
sen die er in geslaagd zijn dichter bij God te komen en door deze éénheid, in heiligen en
wijzen zijn veranderd, waardoor zij zowel gemeenschappen als individuen tot ecn hoger
niveau van moraal en spiritualiteit hebben gebracht. Even nog aanhalen wat het Srimad

Bhagavatamhierover zegt:

bhavad-vidha bhagavatas tirtha-bhiitah svayam vibho
tirthi-kurvanti tirthani svantah-sthena gadibhrta (1.13.10)

‘O Heer, tocgewijden als uwe goedheid zelf zijn waarlijk wandelende bedevaartsoorden in
levende lijve. Omdat u de persoonlijkheid Gods in uw hart omdraagt, verandert u elk oord
in een heilige plaats’.

70. tan-maydh
tan-mayah = vervuld van DAT (God), gedompeld in het bewustzijn van God.

Zij zijn zich bewust van de aanwezigheid van God, overal en altijd, in zichzelf en om
hen heen.

Bhakti marga of de leer van het pad der toewijding wordt over het algemeen beschouwd
als de meest verheven dualistische leer, maar dit is in principe niet helemaal juist. Bij de
aanvang op het pad van toewijding wordt het Goddelijke (of de Godspersoon) door de toe-
gewijde beschouwd als iets verschillend van hem, wat nadien, en dat wordt tevens ook
door de meeste strekkingen beaamd, uiteindelijk de bedoeling moet zijn om volledig in
het Goddelijke op te gaan zodat de toegewijde zich niet meer bewust is van zijn eigen af-
zonderlijke bestaan. Wat dan overblijft is de Allerhoogste Werkelijkheid of God(Zelf).
Er is maar één Werkelijkheid en alles wat er bestaat is er een expressie van. Wie zich van
deze Werkelijkheid bewust is geworden voelt zich er dan ook volledig door omgeven. En
deze toestand blijft duren zolang er nog dualiteit aanwezig is, of met andere woorden ge-
zegd, de toegewijde blijft zich nog altijd zien als gescheiden van God, hoewel hij er in we-
zen één mee is. Er bestaat echter nog een volgend stadium en dit is meteen ook het hoog-
ste stadium van de ontwikkelde toewijding. Hierin verdwijnt namelijk de dualiteit vol-
ledig, waarin de éénheid tussen de toegewijde en God zo volmaakt is dat de toegewijde
zelfs niet meer in staat is zijn bewustzijn te onderscheiden met dat van God. De meeste
toegewijden (vooral in de hindoe-traditic) geven er echter de voorkeur aan om in het ge-
bied van het dualisme te verblijven, zodat ze kunnen blijven genieten van de gelukzalig-
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heid die eigen is aan de intense liefde tot God. Deze opvatting stoelt echter op een ver-
keerd begrip van de niet-dualistische toestand en is nog steeds gebaseerd op een vleugje
‘ik wil’in het denken, wat maakt dat men het ‘zuivere gevoel’ van alles los te laten in het
Allerhoogste nog steeds niet voor de honderd procent tot ontplooiing gebracht. De aard
van deze liefde van de afzonderlijke ziel voor de allerhoogste Ziel die ook God wordt ge-
noemd, is zeer verheven, zuiver en vreugdevol maar nog steeds dualistisch, want er is nog
altijd ‘ik en Hij’. Lost het ik-gevoel (ego) op dan is er algehele versmelting tot Eénheid.
Dit geeft dan de ervaring, niet meer van omgeven te zijn, maar van het ondergedompeld te
zijn in de Oceaan van Liefde en Gelukzaligheid wat het hoogste stadium van Verwerkelij-
king is. Deze hoogste weg van Bhakti wordt in de geschriften ook ‘De weg van Transcen-
dente Liefde genoemd’ of Pard Bhakti Marga. Hierin zijn vier graden van realisatie opge-
nomen, met name: verblijven in dezelfde bestaanssfeer als de Geliefde (Sa/okya), dicht bij
de Geliefde zijn (S4mipya), dezelfde vorm hebben als de Geliefde (Sargpya) en één zijn
met de Geliefde (Sayujva). Er is echter een vertaling van de Bhagavad-Gita (9.28, com-
mentaar) die er nog een vijfde graad bijvoegt, met name: dezelfde eigenschappen als de

Geliefde hebben (Sarsti). Van deze subtiele eigenschappen, die zeer dicht bij elkaar lig-
gen is de toestand of aard echter onuitsprekelijk. De Bhagavad-Gita zegt ook nog verder:

sarva-bhiita-stham dtmanam sarva-bhuitani catmani
iksate yoga-yukta-atm4 sarvatra sama-darsanal (6.29)

‘Opgegaan in het Zelf, ziet hij die de gemeenschappelijke essentie waarneemt, in alle din-
gen het Zelf en het Zelf in alle dingen’.

Alle methoden van éénwording leiden in de hogere sferen tenslotte allemaal tot €én en
hetzelfde resultaat en dat is Transcendente Liefde. Op dit niveau ziet de toegewijde het

ganse universum volledig doordrongen van het Goddelijke. Het is in dit stadium dat hij de
werkelijkheid van de oerformules ‘Gij zijt DAT’ (7ad tvam asi) en ‘Alles is niets anders
dan de Essentie, het Brahman® (sarvam khalu idam Brahma) inziet. Je bent je hier niet
meer bewust van jezelf en het enige wat overblijft, is het Zelf of God. Dit zijn aspecten die
een kwestie van ervaring op de hoogste gebieden betreft en het heeft niet veel zin ze hier
nog verder uit te diepen met woorden, omdat het niet met woorden uit te drukken is, maar
ga in jezelf opzoek en ervaar uiteindelijk deze verheven toestand. Tussen haakjes er toch

even nog bij vermelden dat versmelting van ons bewustzijn met het goddelijke Bewust-

zijn, niet kan gaan over het Eén zijn met Zijn grootheid, maar wel over het E¢n zijn met
Zijn hoedanigheid (eigenschap of aard), zie hierover de beweringen in aforisme 41.

71. modante pitaro nrtyanti devatah sa-nithd ceyam bhiir bhavati

modante = (zij) verheugen zich; pitarah = de overleden voorouders voortlevend in de
boven-stoffelijke werelden; nrtyanti = (zij) dansen; devatdh = de stralenden, hemelse
wezens; sa-natha = veilig (dankzij de aanwezigheid op het stoffelijk gebied van toege-
wijden die Zelf-realisatie hebben bereikt); ca = en; iyam = deze; bhuh = aarde; bhavati
= wordt (voelt zich).

Ook zij dic na de dood naar de bovenfysicke sferen zijn overgegaan, en de hemelse
wezens die in de sferen leven, verheugen zich, en zelfs deze fysicke aarde (die ver-
ondersteld wordt cen ziel te hebben) voelt zich veilig, wanneer een toegewijde die
God heeft gevonden op aarde aanwezig is.
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Of zoals een andere vertaling het ook mooi zegt: “Wanneer een toegewijde, die Hem ge-
vonden heeft, verblijft op deze aarde, verheugen zich de voorvaderen en de hemelse we-
zens en dansen van vreugde, want de aarde wordt geheiligd’. En dit omdat ze in hen de
beschermers en behoeders zien, die de wereld terug in evenwicht zullen brengen.

De gedachten die hier weergegeven worden zijn typisch voor de hindoe-traditie, en wie

daar niet mee vertrouwd is, zal het zeer moeilijk hebben om dit aforisme goed te begrij-
pen. Voor hen is het dan ook voldoende om het onderliggende idee te vatten, dat wanneer

er op deze aarde een toegewijde leeft die Zelf-realisatie heeft bereikt, niet enkel de mens-
en op het fysieke gebied er baat mee hebben, maar ook zij die op de bovenfysicke gebied-
en leven. Want het bewustzijn van een dergelijke Mahdtma omvat ook de bovenfysicke
gebieden, en hij is dan ook in staat om de bewoners van deze gebieden te helpen. Gans

de Natuur verheugd zich hier over en tevens ook de dingen die niet geacht worden te den-
ken en te voelen ervaren deze mysterieuze vorm van verheffing, en dit allemaal ten gevol-
ge van de nederdaling van het goddelijke Leven in het hart van de Mahatma of de hoog-
ste tocgewijde.

72. nisti tesu jiti-vidya-riipa-kula-dhana-kriyadi-bhedah

na = niet; asti = er bestaat; tesu = onder hen; jati = geboorte, gemeenschap; vidya =
geleerdheid; riipa = verschijning, uiterlijk; kula = familie; dhana = rijkdom; kriya =
activiteit; adi = enzovoort; bhedah = onderscheid.

Onder de ware toegewijden kan er geen onderscheid bestaan van afkomst, geleerd-
heid, uiterlijk, familie, rijkdom, activiteit en dergelijke.

Heel de gemanifesteerde wereld is een stroom van verschijnselen met de meest uiteenlo-
pende verschillen en vormen van onderscheid. Wie God niet in alles ziet, en alles niet in
God, wordt natuurlijk voortdurend door deze vormen van onderscheid beinvloed. Dit
komt omdat deze mensen zichzelf gescheiden zien en voelen van andere mensen, waar-
door veelal de neiging ontstaat zich verheven te gaan voelen boven alle andere mensen.
Elke vorm van superioriteit, zoals die van rijkdom, geleerdheid, schoonheid, enzovoort,
kan een voldoende reden zijn om zich boven andere mensen verheven te gaan voelen. Een
legerofficier bijvoorbeeld, acht zichzelf hoger dan zijn ondergeschikten en in rang is dat
ook zo, maar moreel en psychisch gezien staat hij misschien op een veel lager niveau dan
velen van zijn ondergeschikten. Wie rijk isen zich alles kan veroorloven om een zeer
comfortabel en luxueus leven te leiden, kijkt meestal neer op de minder bedeelde mede-
mens. Wie een hoge graad van geleerdheid bezit kan net hetzelfde doen met zijn mede-
mens, en dit kan ook van toepassing zijn op wie wondetlijke schoonheid bezit, en zo kan
men nog dergelijke voorbeelden opsommen. Deze vormen van onderscheid, die voorko-
men in het denken van de gewone mens, zijn het gevolg van de verschiliende vormen van
illusie waaraan desbetreffende mensen leiden. De belangrijkste vorm van illusie is dat de
mens denkt zijn lichaam te zijn en niet de bestuurder die het lichaam als instrument op het
fysicke gebied gebruikt. Wie zich echter bewust is van het goddelijke Leven, dat niet al-
leen in zichzelf maar ook in alles en iedereen aanwezig is en zich erdoor openbaart, kan
zich vanzelfsprekend niet meer door zulke vormen van onderscheid laten leiden.

73. yatas tadiydh

yatah = aangezien; tadiyah = behoren tot Hem, zijn uitdrukkingen van Zijn leven en
bewustzijn.
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In het denken van hen die God hebben gevonden komen geen vormen van onder-
scheid voor van het type dat in het voorgaande aforisme is besproken, omdat zij alle
mensen, ja zelfs alle levende wezens, zien als uitdrukkingsvormen en belichamingen
van het Goddelijke Leven, dat alles doordringt en in zijn volheid in het hart van
ieder mens aanwezig is.

Wat hierboven staat beschreven is geen spiritueel ideaal wat onbereikbaar is, maar het is
het Unieke wat moet worden nagestreefd als levensdoel, iets wat volkomen bereikbaar is
voor elk menselijk wezen. De bewijzen hiervan zijn te vinden in het leven van iedere gro-
te wijze, heilige of spirituele leraar die op deze aarde is gekomen om de belangrijke bood-
schap te brengen van de goddelijke bestemming van de mens en de mogelijkheid om zijn
goddelijke aard te realiseren. De Bhagavad-Gita zegt hierover nog het volgende:

vidyd-vinaya-sampanne brahmane gavi hastini
suni caiva svapdke ca panditil sama-darsinah (5.18)

‘De verlichte wijze maakt geen onderscheid tussen een Brahmaan (iemand uit de hoogste
kaste van het hindoeisme) gesierd door kennis (vidyd), bescheidenheid en nederigheid,
en een koe, een olifant, ja zelfs een hond en een paria (een hondenvleeseter, zoals een ka-
steloze ook genoemd wordt)’.

mam hi partha vyapasritya ye pi syuh papa-yonayah
striyo vaisyas tatha sidras te pi yanti parim gatim (9.32)

‘Wie hun toevlucht nemen tot Mij, o zoon van Prtha, al waren zij uit de schoot der zonde
geboren, vrouwen, varsyas (middenstanders), ja zelfs sidrds (laaggeborenen), ook zij be-
treden het hoogste pad’.

Voor de ware toegewijde is er geen wezenlijk verschil tussen welke mens dan ook in het
mensdom, neen, er is zelfs geen verschil met de bewoners van het dierenrijk, want hij
weet dat God in al het geschapene aanwezig is.

Wat in aforisme 72 en 73 wordt beweerd zou stof tot nadenken moeten geven aan diege-
nen die de broederschap der mensheid belijden als een nastrevenswaardig ideaal. Enkel
en alleen wie zich bewust is van het Goddelijk Leven in zichzelf, maar ook in de gehele
mensheid en al het geschapene, kan de ware zin van dit broederschap in de praktijk bren-
gen. Wie zich echter niet bewust is van de éénheid van alle leven, maar zich toch op aller-
lei manieren inzet met het helpen van de medemens en zo hun lijden verlicht, dit omdat ze
eigelijk toch wel een vermoeden hebben dat deze éénheid bestaat maar deze nog niet heb-
ben kunnen ervaren of realiseren, bewandelen hierdoor toch het juiste pad dat leidt tot de
verwerkelijking van de echte broederschap. Wie dat de broederschap slechts met de mond
belijdt, maar zich niet bewust is van de éénheid ervan, en tevens ook nog geen oprechte
genegenheid heeft ontplooid voor alle levende wezens, of er maar enige begaanheid mee
voelt, weet niet wat deze broederschap in feite inhoud, ook al kan men er misschien ge-
leerde lezingen over geven en er boeken over schrijven. Wat voor waarde hebben deze le-
zingen of die boeken en wat heeft de aanhoorder of de lezer eraan, eigenlijk niets, want
het is een beknottende niets omvattende boodschap die erin gebracht wordt. De verkondi-
ger en de ontvanger zullen er geen enkele stap mee vooruit geraken.

Er is een zeer groot verschil tussen ideologische broederschap en ware broederschap. De
eerste is erg gebaseerd op theorie die verkondigt dat mensen tot één gemeenschap moeten
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worden samengebracht, ook al zou dit gepaard gaan met wreedheid, grootschalige vernie-
tiging en de overtreding van alle morele wetten die op het gebied van de menselijke rela-
ties worden erkend. Zij die bijvoorbeeld ten tijde van de Franse Revolutie bij ‘broeder-
schap’ hadden gezworen, zonden, bij het in praktijk brengen van deze broederschap, dui-
zenden en nog eens duizenden onschuldige mensen naar de guillotine. Het is overbodig te
zeggen dat zo een kunstmatig opgerichte broederschap, die ten doel heeft een bepaald po-
litiek of sociaal doel te verwezenlijken, alleen maar op cen holle frase (op niets dus) be-
rust die meteen al weersproken wordt zodra ze in praktijk wordt gebracht of gepropa-
geerd.

Het ware broederschap daarentegen heeft niets te maken met een theorie of een dergelij-
ke studie ervan, maar is een kwestie van directe ervaring voor hen die hun spiritucle be-
wustzijn in voldoende mate hebben ontwikkeld om zich bewust te worden van de éénheid
van alle leven. Deze broederschap wordt niet op een kunstmatige wijze door dwang of
overreding in leven geroepen of gehouden, maar is eeuwig bestaande en als een feit in de
Natuur aanwezig als onderdeel van het gemanifesteerde universum, ook al is er misschien
niemand om haar te erkennen of in de praktijk te brengen. De enige vorm van bekendheid
is onder hen die zich bewust zijn van die éénheid van alle leven, en ook onder degenen die
cen vermoeden hebben dat deze éénheid bestaat, en dat zijn dus zij die een pad volgen van
spirituele ontplooiing doormiddel van toewijding of een andere methode. Dat ziet er blijk-
baar maar een langzaam proces uit, maar het zal geleidelijk aan een groep mensen doen
ontstaan die de samenleving spontaan en snel zal transformeren in overeenstemming met
de spiritucle idealen. Snel zul je zeggen, maar wat is een paar duizend jaar in de evolutie
van de mensheid, als je weet dat het heelal al miljarden jaren bestaat, en dan ook nog te
weten dat het meeste voorbereidend werk naar deze transformatie of verandering door-
middel van de verheven broederschap, op het bovenzinnelijk niveau gebeurt. Als je beseft
wat één grote heilige of wereldleraar al voor de verheffing van de mensheid kan doen, kun
je je wel indenken wat enkele duizenden van deze ware toegewijden kunnen bereiken in
de wereld. Als je dit als oprechte toegewijde kan vatten, weet dan dat ook jou bijdrage aan
dit Goddelijke Project van onschatbare waarde is, voor jou, voor je medemens en voor de
gehele wereld maar ook voor het ganse universum, want elke daad heeft zijn invloed in
het gehele universum.

Deugden van ethiek en de Hoogste Verering tot God.

74. vado navalambyah
vadah = ijdele discussie; na = niet; avalambyah = afhankelijk zijn van.

Bij het ontwikkelen van toewijding mag de toegewijde niet steunen op ijdele dis-
cussies over het bestaan of de eigenschappen van God.

Argumenteren en discussiéren dient te worden vermeden, vooral in het beginstadium van
de zoektocht. De zoeker zou moeten beseffen dat hij in principe nog geen stofje van Gods
eigenschappen kent of begrijpt, zodat hij zich zeer vlug belachelijk gaat maken in zijn na-
bije omgeving, wat al dadelijk een reden kan zijn om ermee te stoppen. Doe beter zoals de
wijze toegewijden, ga in je innerlijke, zwijg over God en zijn eigenschappen tegen de ge-
wone mensen, en spreek over wat Waarheid is onder gelijkgestemden. Maar ga nooit in
discussie, en zeker niet bij mensen die er niets van weten, of er niets willen van weten, of
het beter denken te weten zoals de grote intellectuelen, die jou argumenten toch van tafel

vegen. Dus steun niet op je argumenten waar je dingen mee wilt bewijzen of aantonen om
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zo je gelijk te halen en discussie op te wekken, maar bewijs het door ernaar te leven, zodat
Waarheid en Leven van je uitstraalt.

75. bahulyavakasatvad aniyatatvac ca

bahulya = overvloedig; avakasatvat = ruimte voor; aniyatatvat = aangezien zij nog niet
zeker zijn; ca = en.

Omdat ijdele discussies en gesprekken over God eindeloos kunnen doorgaan, zonder
dat ooit met zekerheid de waarheid over Hem wordt bereikt.

Dit aforisme gaat nog wat dieper in op wat in het voorgaande gezegd is en geeft er tevens
ook een antwoordt op. Hier wordt de nutteloosheid aangehaald over het bediscussi€ren
van en het praten over God en Zijn cigenschappen. De reden hiervoor is dat de waarheid
over deze vraagstukken nooit kan worden bereikt door middel van discussie, lezen, studie
of het luisteren naar ingewikkelde lezingen, omdat er geen einde aan komt en het de waar-
heid over Hem toch niet kan onthullen. De reden hiervoor is dat het een kwestie van erva-
ring is en niet van discussie of het weerleggen van argumenten, zo is dat trouwens ook het
geval met al de andere levensvragen. Laat wat hierboven gezegd is een waarschuwing zijn
voor hen die heil zoeken in, en volledig steunen op boekenkennis, allerhande lezingen of
discussie’s voor het oplossen van hun spirituele problemen. Dit kan echter niet geheel
worden vermeden, maar van zodra de toegewijde zoeker voor zijn doel voldoende ken-
nis heeft vergaard zal hij al zijn energie en vermogens moeten concentreren op het volgen
van zijn gekozen pad en die methoden ontwikkelen die leiden tot realisatie door directe er-
varing in zijn bewustzijn.

76. bhakti-s§astrani mananiyani tad-bodhaka-karmani karanfyani

bhakti-§astrani = verhandelingen over toewijding en de methoden om devotie te ontwik-
kelen; mananiyani = moet men bestuderen en overdenken; tad-bodhaka-karmani = daarin
voorgeschreven regels en methoden; karaniyani = moet men met regelmaat beoefenen.

Verhandelingen over toewijding en methoden ter ontplooiing van deze eigenschap
moeten worden bestudeerd en overdacht, en de daarin voorgeschreven richtlijnen en
methoden moeten regelmatig in praktijk worden gebracht.

Zoals in het vorig aforisme is gezegd moet je geen boeken lezen of lezingen bijwonen om
God te leren kennen, want de waarheid over God zal na oprechte ijverige toewijding auto-
matisch tot je komen via ervaring. De Bhagavad-Gita beweerd dat ook en zegt:

bhaktyi mam abhijanati yavan yas casmi tattvatah
tato mamn tattvato jiatva visate tad-anantaram (18.55)

‘Door toewijding leert hij Mij in essentie kennen, wie en wat Tk ben; Mij aldus in essentie
kennend, gaat hij zonder verwijl op in het Allerhoogste’.

Daarentegen zou je wel de geschriften moeten bestuderen die handelen over de methoden

van devotie, zodat we onze toewijding tot God nog beter tot ontwikkeling kunnen bren-
gen, en we ook de richtlijnen nog beter kunnen begrijpen en toepassen ter ondersteuning
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van het pad, waardoor we er dan kunnen over mediteren om ze dan uiteindelijk standvas-
tig in te passen op de weg naar God. Deze heilige geschriften komen tenslotte allemaal
van de hand van grote Mahitma’s, ware heiligen en wijzen die God hebben verwerkelijkt.
Het Srimad Bhagavatam is ook van dit standpunt en zegt het in de twee volgende aforis-
men met deze woorden:

anarthopasamam sdksad bhakti-yogam adhoksaje
lokasydjanato vidvams cakre satvata-samhitam(1.7.6)

‘De stoffelijke ellenden van het levend wezen, die volkomen gemist kunnen worden, ra-
ken terstond gelenigd als het zich in toegewijde dienst verbindt. Maar de massa heeft hier
geen weet van, en daarom stelde de geleerde Vyasadeva de Vedische Schrift te boek, die
verband houdt met de Absolute Waarheid’.

tac chraddadhand munayo jidna-vairigya-yuktaya
pasyanty dtmani catmanam bhaktya sruta-grhitaya (1.2.12)

De werkelijk nieuwsgierige leerling of wijze, welvoorzien van kennis en onthechting,
doorschouwt die Absolute Waarheid ,door het verrichten van toegewijde dienst overcen-
komstig hetgeen hij uit de Vedinta-Sruti vernomen heeft’.

We kunnen hieruit besluiten dat we ons niet moeten bezighouden met het uitdokteren
wie of wat God is, maar dat we wel de oprechte en efficiénte informatie die er is, en die er
over handelt hoe we Hem kunnen bereiken, kunnen en moeten aanwenden. Hierboven is
er sprake van de Veda’s waarvan aangenomen wordt dat de grote wijze, Vyasadeva, er de
auteur van is (er zijn bronnen die beweren dat Vyasadeva of kortweg Vyasa de nederda-
ling van Visnu (= de instandhouder van de schepping) is, en tevens alle Vedische Schrif-
ten te boek stelde. Hij zou een van de zeven belangrijkste filosofen van India zijn en de
grootste wijsgeer aller tijden). Maar de Veda’s zijn siechts maar een deel van de vele hei-
lige geschriften die men kan bestuderen om ons behulpzaam te zijn op het pad tot God.
Het is allemaal zeer goed als we ons daarin verdiepen en het kan ons tevens ook goed op
weg zettery, als we het maar in de praktijk brengen. Er is nog een feit waar we rekening
mee moeten houden en dat is dat deze oude Heilige Geschriften in het begin van mond tot
mond werden overgedragen en pas nadien op schrift gesteld werden. Vervolgens zijn ze
tot ons gekomen als kopie van kopie, en dan ook nog als vertaling, dus pas goed op wat
je leest en vooral ook met de commentaren die er op gegeven worden. Je kunt je beter la-
ten bijstaan door een wijze leraar die al een hoge ontwikkelde vorm van evolutie achter de
rug heeft, want hij heeft alles al doorworsteld en kent God en zijn wegen, zodat hij het
best is geplaatst om je te helpen. Je moet ook niet halsstarrig op zock gaan naar zo ie-
mand, want hij komt op jou weg wanneer je er klaar voor bent (via de goddelijke Genade,
want de Heer alleen weet het geschikte moment). Maar we moeten trouwens ook zeer
goed beseffen, en dat mag men zeker niet uit het oog verliezen, dat alle kennis en wijsheid
in onszelf aanwezig is, we moeten enkel maar God zoeken in onszelf, via onze innerlijke
guru, en dan speelt ook nog de goddelijke Genade mee (zie over de goddelijke Genade
aforisme 38-40).

77. sukha-duhkheccha-labhadi-tyakte kale pratiksaméne ksanardham api
vyartham na neyam
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sukha = genot, plezier; duhkha = smart; iccha = verlangen; labha = winst; adi = enzo-
voort; tyakte = afstand doend van; kale =in de loop der tijd; pratiksamane = geduldig
wachtend op; ksanirdham = een half ogenblik; api = zelfs, ook; vyartham = tevergeefs;
na = niet; neyam = moet worden doorgebracht.

Afstand doend van genot, pijn, verlangen, winst, enzovoort, en geduldig wachtend
opdat toewijding op den duur tot ontwikkeling komt of verschijnt, mag hij die naar
toewijding streeft nog geen half moment onbenut laten.

Een toegewijde mag niet één enkel ogenblik verspillen. Hij moet plezier, pijn, verlangens
en hebzucht opgeven, of beter gezegd, hij zal al de hechtingen van het leven die je aan
het rad van wedergeboorte binden, eerst erkennen en verdragen om er dan afstand van te
nemen tot ze volledig geglimineerd zijn. Intussen moet hij geduldig wachten tot devotie
zich ontwikkeld en tot volheid komt. Hier wordt de toegewijde zoeker dus een idee gege-

ven hoe zijn houding en levensstijl er zou moeten uitzien bij zijn pogingen om toewijding

te ontwikkelen. Eerst en vooral zal hij die neigingen moeten opgeven en tevens ook vol-

ledig elimineren die hem afleiden en naar de wereldse voorwerpen doet reiken, zodat hij

nadien zijn concentratie enkel en volledig op de Heer kan richten. Ten tweede zal hij moe-
ten leren in zijn zelfdiscipline een houding aan te kweken van een eindeloos geduld, zodat
hij niet ontmoedigd zal raken als de resultaten van zijn inspanningen niet meteen zichtbaar
worden. Een dergelijke houding kan enkel maar aangenomen worden als hij een onwan-
kelbaar en onbegrensd vertrouwen heeft ontwikkeld in de doelireffendheid van de metho-
den die hij voor zijn pad gekozen heeft en deze dan ook strikt volgt. Datzelfde vertrouwen
moet er tevens ook zijn in het mededogen van de Heer, die ieder verlangen van de toege-
wijde naar éénheid met Hem, in vervulling brengt, als hij maar oprecht is en volhardend in
zijn pogingen. Tenslotte is het ook zeer belangrijk en zeker nodig, aangezien de ontwikke-
ling van toewijding een kwestie is van voortbrengen van verborgen kracht (geestkracht in
de commentaar van aforisme 37 genoemd), dat er zoveel mogelijk tijd besteedt wordt aan
die oefeningen die nodig zijn voor de ontwikkeling van deze kracht, zodat de toegewijde

de mogelijkheden daarvan in voldoende mate weet te realiseren en te benutten.

78. ahimsd-satya-§auca-dayastikyadi-caritryani paripalaniyani

ahims3 = geweldloosheid; satya = waarachtigheid; $auca = reinheid; daya = vriende-
lijkheid; astikyadi-caritryani = geloof in God en in de wetten van het spirituele leven
en andere vereiste karaktertrekken; paripalaniyani = moeten worden nageleefd en tot
ontwikkeling worden gebracht.

Geweldloosheid, waarachtigheid, reinheid, vriendelijkheid, geloof in God en de
wetten van het spirituele leven en andere vereiste deugden of karaktertrekken,
moeten door degene die naar toewijding streeft worden nageleefd en tot ontwik-
keling worden gebracht.

In verscheidene voorafgaande aforismen zijn al een aantal houdingen en karaktereigen-
schappen vernoemt die door de toegewijde zou moeten worden ontwikkeld, dit aforisme
vermeldt echter nog een aantal andere karakiereigenschappen die zeker ook een vereiste
zijn om tot ontwikkeling te brengen op het pad van toewijding. Na bestudering zal de le-
zer merken dat deze deugden overeenkomsten vertonen met de eerste twee treden van de
astarigayoga of het achtvoudige pad dat Patafijali aanbeveelt, met name: yarna en niyama.
De Yoga Sitra’s van Patafijali omschrijft deze als volgt:
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ahimsa-satydsteya-brahmacaryaparigrahd yamah (2.30)

‘Geloften van zelfonthouding omvatten het zich onthouden van geweld, leugen en bedrog,
diefstal, onkuisheid en hebzucht’.

Sauca-saritosa-tapah-svadhydyesvara-pranidhanani niyamah (2.32)

‘Zuiverheid, tevredenheid, onthouding, Zelfstudie, zelfovergave aan God, vormen
tesamen het naleven der geboden’.

Van Pataiijali krijg je geen vrijgeleide, want hij zegt toch nog iets zeer belangrijk bij de
vijf yama’s, die ook de Grote Gelofte genoemd worden, en dat luidt:

Jati-desa-kila-samaydnavacchinnah sarvabhauma maha-vratam (2.31)

‘Deze (de vijf geloften), niet beperkt (getemperd) door rang of stand, plaats, tijd of
omstandigheden, en alle stadia omvattend, vormen tesamen de Grote Gelofie’.

Met niet beperkt zijn doelt Patafijali op de uitvoering van deze deugden en wil er mee zeg-
gen, dat waar je ook verblijft (land of streek), of in welke positie je ook geplaatst bent (als
rijke, machthebber of bedelaar) en in welke tijd je je ook bevind (is universeel), of in wel-
ke gelegenheid (moeilijke of gemakkelijke omstandigheden) of stadium van ontwikkeling
je ook vertoefd (beginstadium of op een hoger niveau), dat op al het vernoemde geen be-
perking staat, wat dus dan ook nict als excuses kan worden aangewend. Deze deugden
kunnen en zullen dus altijd uitvoerbaar blijven als je Zelf-realisatie wilt bereiken.

Erzijn twee belangrijke aspecten die de toecgewijde zoeker zich steeds voor ogen moet
houden. In het eerste aspect is het niet mogelijk toewijding te ontwikkelen of welke ande-
re vormen en methoden van zoeken dan ook, die toepasbaar zijn voor het ontplooien van
onze spirituele aanleg, zonder strenge zelfdiscipline die tevens moet volgehouden worden
totdat de vereiste geestestoestand en levensstijl verworven zijn. Het tweede aspect is dat
deze te ontwikkelen karaktereigenschappen of deugden niet in een starre rechtlijnige ge-
dragscode kunnen en mogen worden gedefinicerd, geformuleerd of zelfs ten uitvoer wor-
den gebracht, omdat het probleem van ons aardse bestaan niet in aparte vakken of delen
mag bekeken worden, maar wel in zijn geheel om dan intelligent aangepakt te worden. De
zoeker moet zich vooral richten op het voortbrengen van een geestestoestand en een hou-
ding die essentieel zijn voor het leiden van een waarachtig en dynamisch spiritueel leven.

79. sarvada sarva-bhavena nicintair bhagavan eva bhajaniyah

sarvada = altijd, voortdurend; sarva-bhavena = met clke mogelijke geesteshouding en
benadering; ni§cintaih = zonder enige aarzeling, terughoudendheid of bezorgdheid;
bhagavan = de Heer; eva = alleen; bhajaniyah = moet voortdurend in devotie, gericht
op Hem, in onze gedachten aanwezig zijn.

De toegewijde moet voortdurend, en zonder aarzeling of angst, zijn gedachten op de

Heer alleen gericht houden en onafgebroken zijn toewijding op Hem richten, waarbij
hij elke geesteshouding kan aannemen waartoe hij zich geneigd voelt.
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De toegewijde zou moeten beseffen dat het voorwerp van zijn toewijding ‘die Werkelijk-
heid is, die alles en elk vermogen in de gemanifesteerde wereld insluit en omvat’. Elke
willekeurige houding die de zoeker jegens God aanneemt, bij het richten van zijn toewij-
ding tot Hem, is geschikt en draagt zijn steentje bij om respons van Hem te verkrijgen.
Daar Zijn Aard Liefde en Mededogen is, kan de respons (weerklank, reactie of antwoord)

alleen maar heilzaam zijn en de toegewijde dichter tot Hem brengen. In de hindoege-
schriften waaronder ook het Bhigavata wordt vermeld dat als iemand God zelfs vijandig

benaderd, alsook dat individu uiteindelijk bevrijding van beperkingen en illusies van het
wereldse leven kan bereiken. Want al is de houding van een individu een periode vijandig,
het antwoord van de Heer van Liefde en Mededogen kan tenslotte alleen maar uit mede-
dogen bestaan, zodat in het individu geleidelijk aan een transformatie tot Hem tot stand
wordt gebracht. Maar uiteraard is er geen enkele reden voor, dat iemand die tot de Heer
wil komen ook maar een andere houding aanneemt dan die van toewijding en volle ver-
trouwen in de Heer.

Enkel en alleen de Gezegende Heer zou dag en nacht moeten aanbeden worden, doorheen
alle aspecten van het leven, en zonder enige afleidende gedachte. Zo zegt ook het Srimad
Bhagavatam het met dit mooi aforisme:

tvayi me ‘nanya-visayd matir madhu-pate ‘sakrt
ratim udvahatad addha gatigevaugham udanvati(1.8.42)

‘O Heer van Madhu, zoals de Ganges eeuwig onbelemmerd naar zee stroomt, wens ik dat
mijn aandacht steeds zonder omwegen naar Jou toe wordt getrokken’.

Je merkt dat dit aforisme een intens verlangen naar God uitdrukt, het is een verlangen dat
icdere toegewijde zal ervaren op zijn weg naar God. Het volgende aforisme dat we opge-

nomen hebben ter staving van dit onderwerp is er één uit de Bhagavad-Gitd en handelt
over wie nog niet gekomen is tot het echte verlangen naar God. Om dit te bereiken wordt
de beoefening van Bhakti-yoga ten zeerste aangeraden, waardoor het verlangen naar God
wordt gewekt (het is immers altijd latent of verborgen aanwezig in het innerlijke van ie-
dereen), en daaruit voortvloeiend, volledig tot ontwikkeling kan worden gebracht.

atha cittam samadhatum na Saknosi mayi sthiram
abhyasa-yogena tato mam icchaptum dhanafijaya (12.9)

*Maar als ge niet in staat zijt uw aandacht vast op mij gericht te houden, probeer dan tot
Mij te komen door de yoga van (toegewijde) oefening, o Dhanafijana (Arjuna)’.

Zuivere toegewijde dienst bereikt haar vervolmaking wanneer alle aandacht slechts uitgaat
naar de bovenzinnelijke liefdesdienst tot de Heer. Alle andere liefdesbanden doorsnijden
betekend niet dat men hogere zaken als liefde en genegenheid geheel moet afzweren. Dat
kan niet. Elk levend wezen moet dit liefdegevoel voor anderen kennen, omdat het een le-
venssymptoom is. De levenssymptomen, zoals begeerte, woede, aangetrokkenheid, enzo-

voort, kunnen in het beginstadium niet teniet worden gedaan. Men kan ze alleen anders
richten. Begeerte kan niet vernictigd worden, maar in toegewijde dienst veranderd begeer-
te in het verlangen naar het dienen van de Heer in plaats van zinsbevrediging. Het zoge-
naamde gevoel voor familie, voor samenleving, voor het land, enzovoort, is niets anders
dan zinsbevrediging in verschiltende gradaties. Wordt dit begerige gevoel veranderd in het
verlangen om de Heer voldoening te schenken, dan wordt het toegewijde dienst genoemd.
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80. sa kirtyamanah §ighram evavirbhavaty anubhdvayati bhaktan

sah = Hij; kirtyamanah = in oprechtheid aangeroepen; sighram = zonder uitstel, onmid-
dellijk; eva = zeker; avirbhavaty = verschijnt, openbaart zich; anubhavayati = vult met
zijn invloed of aanwezigheid; bhaktan = de toegewijden.

Als Hij oprecht wordt aangeroepen, verschijnt Hij onmiddellijk en vervult Zijn
toegewijden met Zijn invloed of aanwezigheid.

Dit is een zeer belangrijk aforisme als je de diepere betekenis ervan begrijpt. Hier wordt
dus duidelijk gesteld dat als de Heer door een toegewijd zoeker op een emnstige en oprech-
te wijze wordt aanroepen, Hij zich dan zonder enig uvitstel aan hem openbaart, zodat deze
toegewijde Zijn aanwezigheid en Zijn invloed onmiddellijk ervaart.

Eerst moeten we proberen te begrijpen dat als we God aanroepen, we niet een gewoon
mens benaderen wiens geest vol is van voorkeuren en vooroordelen, of van zelfzuchtige
interesses en zwakheden. Als je een gewoon mens benaderd, bepalen de hiervoor ver-
noemde factoren zijn respons, en het resultaat dat je er kan van verwachten is hierdoor
toch tamelijk onzeker en onvoorspelbaar. Bijgevolg kan de respons, zelfs bij welwillend-
heid, enkel maar eindig zijn en tevens ook bepaald door de beperkingen van het benaderde
individu, dit omdat die persoon eindig is en vol van beperkingen.

Als je echter God aanroept bestaan deze beperkingen in zijn geheel niet, en dit komt om-
dat Hij die alles omvattende en alles bevattende Werkelijkheid is waarbuiten niets kan be-
staan. Alles wat deel kan uitmaken van een schepping en wat nog verborgen is, maar doch
latent aanwezig, kan verschijnen indien de noodzakelijke voorwaarden van deze verschij-
ning vervult zijn. God is niet alleen de oneindige bron die alles bevat maar is in al zijn
glorie, kennis, liefde en macht ook aanwezig achter het bewustzijn van elk afzonderlijk in-
dividueel bestaand stelsel, gaande van een cel, een mens, tot een heelal. Weliswaar is Hij
daar met Zijn kennis, liefde en macht slechts potentieel aanwezig (als een verborgen ver-
mogen of kracht). Maar als iets in potentie aanwezig is, kan er voor gezorgd worden dat
het zich kenbaar maakt. Het moet dus enkel tot ontplooiing worden gebracht, in hoeverre
dat we bij machte zijn en dit dus kunnen. Neem nu bijvoorbeeld buskruit, wat een ongelo-
felijke hoeveelheid energic bevat, maar voor wie niet weet hoe hij die energie moet op-
wekken is het niet meer dan een hoopje zwart poeder. Maar als men eenmaal weet dat
buskruit doormiddel van het aan te steken, de manier is om energie vrij te maken, kan het
gebruik ervan de spectaculairste resultaten opleveren, zowel constructief als destructief.
Verder moeten we er nota van nemen, als we dit aforisme enigszins goed begrijpen, dat
God niet enkel en alleen de oneindige bron is van alles wat in de geopenbaarde werke-
lijkheid tot witdrukking kan komen. Hij is ook de essentie van het bewustzijn waarin alle
goddelijke eigenschappen aanwezig zijn, in hun eindeloze grote verscheidenheid en mate
van intensiteit, eigenschappen als liefde, macht, mededogen en ontvankelijkheid voor de
roep van de hulpbehoevende en de toegewijde. De hulpbehoevenden die Hem aanroepen
om goddelijke bijstand en hulp geeft Hij wat ze nodig hebben. Maar naarmate de evolutie
zijn weg voortzet in het innerlijke van de zoekende ziel, waarin de spirituele vermogens
verborgen liggen, komen deze stilaan tot activiteit, waardoor de aard en de behoeften van
de zoekende veranderen en steeds verfijnder en minder zelfzuchtiger worden. Tot uitein-
delijk als gevolg van deze steeds verdergaande verfijning de hoogste wijsheid in de plaats
is gekomen van de onwetendheid die bij de gewone mens heerst, zodat het verlangen of de
wens van de toegewijde enkel nog uitgaat naar God en niet meer naar wat God hem nog
zou kunnen geven. De ernstige toegewijde weet dat hij alles gevonden heeft als hij God
vindt, toch is de bron van alle gaven niet het doel van de oprechte toegewijde. De Hoog-
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ste, Zuiverste, onvermengde Liefde tot God is zijn enige motief of doel om Hem te zoe-
ken. En wanneer de toegewijde Hem met dat verheven motief waarlijk zoekt, verschijnt
God aan hem. Het is deze houding en zuiverheid van motieven dat het woord kirtyamanah
inhoudt.

De vorm waarin de goddelijke respons verschijnt, als God met het zuiverste motief van de
liefde wordt aanroepen, is in dit aforisme op een manier tot uitdrukking gebracht die toch
wat verdere uitleg vereist. Willen we de aard van deze respons begrijpen moeten we de
subtiele betekenis van de twee Sanskriet woorden gvirbhavalh en anubhidvah proberen te
begrijpen. Het eerste woord 4virbhavah, wat letterlijk ‘openbaring’ betekent, kan in de
huidige context niet duiden op een uiterlijke verschijning, want God heeft geen vorm en is
een alles doordringende Werkelijkheid. Hij is niet waar te nemen doormiddel van de zin-
tuigen, maar enkel en alleen door innerlijke ervaring in het gebied van het bewustzijn. En
wat is de aard van die ervaring die met het woord anubhivah wordt aangeduid? Om de
aard van deze ervaring te begrijpen moeten we putten vit de verheven leer van de Heilige
Geschriften (sommige strekkingen noemen dit ook occulte leer!?). Daar wordt gesteld dat
het middelpunt van het centrum van bewustzijn van ieder afzonderlijk en op zichzelf be-
staand stelsel (zmonade), waardoor het denkvermogen functioneert, hetzelfde middelpunt
heeft als het Grote Centrum (Mahabindu) waardoor het goddelijke Denkvermogen en Be-
wustzijn functioneren. Hoewel het individuele denkvermogen en het goddelijke Denkver-
mogen door hetzelfde centrum functioneren, bestaat er een subjectieve barriére die verhin-
derd dat het individuele denkvermogen zich bewust wordt van de inhoud van het godde-
lijke Denkvermogen en Bewustzijn. De geleidelijke verzwakking en uiteindelijke verwij-
dering van deze tussenliggende barriére is het einddoel van alle stelsels van yoga en spiri-
tuele vorming. Als dit doel met succes wordt bereikt, wordt dat Zelf-realisatie genoemd.
De vernoemde subjecticve barriére tussen het menselijke bewustzijn en God (Zijn Be-
wustzijn) kan enkel maar verwijderd worden door een lang en moeizaam proces van zelf-
discipline, waarmee heel wat levens van intense inspanning gemoeid kunnen zijn. Daarte-
genover staat ook nog een belangrijk feit waarop dit aforisme doelt, en dat is dat het voor
God mogelijk is deze barriére op elk gewenst tijdstip weg te nemen, zodat de zoeker zijn
bewustzijn plots versmelt met het goddelijke Bewustzijn, met als gevolg dat de zoeker on-
middellijk het unieke en onvoorstelbare visioen van zijn goddelijke aard waarneemt. De
subjectieve barriére tussen mens en God op het piveau van het bewustzijn, is geschapen
door het goddelijke vermogen en wordt ook Maya (het gordijn van de illusie) genoemd.
En Hij die de macht bezit om een barriére te scheppen heeft natuurlijk ook de macht om
op welk tijdstip dan ook, dit weer ongedaan t¢ maken.

Nu kun je je afvragen wat voor een kracht het is die zelfs God dwingt dit uitzondetlijke
vermogen uit tec voeren, zodat AMZya wegvalt bij de oprechte ernstige zocker? Hetis de
kracht van de Opperste, Zuiverste en Onzelfzuchtigste Liefde, die in de vorm van ware in-
tense toewijding aan God tot dit wonderlijke resultaat doet leiden. En dit is dan ook de re-
den dat toewijding meestal gezien wordt als het meest afdoende middel om God te vinden.
Tevens is het ook waar dat het ontwikkelen van een dergelijke vorm van intense toewij-
ding nict gemakkelijk is, maar wanneer zij eenmaal aanwezig is, faalt zij nooit in het be-
reiken van haar doel. Daarom wordt in het volgende aforisme het belang en de noodzaak
van het ontwikkelen van toewijding op een nogal ongebruikelijke manier benadrukt.

81. tri-satyasya bhaktir eva gariyasi bhaktir eva gariyasi

tri-satyasya = dat wat altijd waar was, is en zal blijven; bhaktih = liefde tot God; eva =
alleen; gariyasi = is groter, zwaarder, belangrijker.
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Dat liefde tot God het zZwaarst weegt, was waar, is waar en zal altijd waar blijven.

Of met andere woorden gezegd, de Eeuwige Waarheid beminnen is ten allen tijde de
Hoogste Liefde. Het is een verheven Liefde die tussen gewone stervelingen niet kan be-
staan, omdat hun liefde niet geheel zuiver is, niet constant, en tevens is ze ook eindig. De
Hoogste Goddelijke Liefde is puur, oneindig en zichzelf vermenigvuldigend. De essentie
van wat hier wordt beweerd is ook al in heel wat voorafgaande aforismen ter sprake ge-
bracht, maar de grote nadruk op de Liefde bij het nader komen tot God en het uiteindelijk
verwerven van Eénheid met Hem, moet de beginnende zoeker doen stoppen om diep over
deze kwestie na te denken. Zulke verheven beweringen zoals hierboven aangehaald wor-
den door vele zoekers, die pas een pad tot spirituele ontwikkeling hebben betreden, be-
schouwd als uitdrukkingen van voorkeur van de kant van mensen met een emotioneel
temperament voor hun eigen speciale methode van spirituele ontplooiing. Maar degenen
die dit beweren zijn zich onvoldoende bewust van de wezenlijke kwaliteit van deze liefde,
in het bijeenbrengen en uiteindelijk doen samensmelten van het bewustzijn van diegene
die liefheeft, met zijn of haar Geliefde. En als deze geliefde God is, wiens antwoord op de
roep van deze liefde onfeilbaar en onbegrensd is, kan er geen twijfel bestaan over de doel-
treffendheid van toewijding bij het vinden van, en de éénwording met Hem. Dit wordt
wel beaamd door velen, maar deze stellen toch dat het erg moeilijk is om die vorm van
toewijding te ontwikkelen. Maar jammer genoeg vergeten zij meestal waaruit het echte
probleem van het leven bestaat. Het werkelijke probleem is dat ze God niet willen vinden,
omdat ze spiritueel nog niet genoeg ontwikkeld zijn, of omdat hun denken zoveel met we-
reldse zaken bezig is dat daarin geen plaats meer is voor God.

82. guna-mahatmyasakti-ripasakti-plijasakti-smaranasakti-dasyasakti-
sakhyasakti-vatsalyasakti-kantasakty-atma-nivedanasakti-tan-mayasakti-
parama-virahasakti-ripaikadhapy ekadasadha bhavati

guna = fundamentele eigenschappen; mahatmya = verhevenste; dsakti = trouw, genegen-
heid, verbondenheid, gehechtheid (aan en tot God); riipa = pracht, schoonheid; ptija = ver-
ering; smarana = in gedachten; dasya = dienaar; sakhya = vriendschap; vétsalya = ver-
wantschap voelen als voor je kind; kanta = (liefde die je voelt als voor je) geliefde; atma
= het zelf: nivedana = aanbieding, offergave; tat-mayasakti-parama = geheel en met ple-
zier worden opgenomen, opgeslorpt door de Essentie (door God en Zijn Plan); viraha =
afzondering, onderscheid; riipa = verschijningsvorm; ekadha = enkelvoudig; api = niette-
min, desondanks; ekadasakha = elfvoudig; bhavati = wordt.

Deze Goddelijke Liefde manifesteert zich in elf verschillende vormen:
1) Een toegewijde zingt tot lof en glorie van de Gezegende Heer.
2) Hij bemint zijn verrukkelijke schoonheid.

3) Hij vereert Hem vanuit het hart.

4) Hij mediteert voortdurend op zijn aanwezigheid.

5) Hij houdt ervan zich als zijn dienaar te voelen.

6) Hij houdt van Hem als zijn vriend.

7) Hij heeft Hem lief als zijn kind.

8) Hij bemint Hem als zijn geliefde.

9) Hij wil zich graag volledig aan Hem overgeven.

10) Hij wil graag volledig opgeslorpt zijn in Hem.

11) Hij houdt ervan de pijn van zijn afwezigheid te voelen.

75



&1 Narada Muni beweerd dat Bhakti het verhevenste proces is om de Hoogste Waarheid
te realiseren en geeft hiervoor elf verschillende vormen om tot perfectie te komen, die ons
de Hoogste Zaligheid schenken. Het is nooit de bedoeling geweest van Sri Narada om van
deze verhandeling een theoretisch werk te maken, wat je ook kunt vaststellen als je de Na-
rada-Bhakti-Sitra volledig bestudeerd hebt. Het is meer een praktische gids om via Bhakti
tot spirituele ontwikkeling en uiteindelijk tot Godsrealisatie te komen.
Deze elf vormen hebben grote overcenkomsten met de negen treden van de Bhakti marga
zoals ze beschreven zijn in de Bhdgavata Purina, en tevens ook met de vijf stromen (ra-
sa’s) tot God zoals ze in de Bhakti-Rasimrta-Sindhu beschreven zijn. Een rasakun je aan-
zien als een gemoedsrelatie of een relatiestroom, of beter gezegd als een intieme geeste-
lijke band die een zuivere ziel met het Allerhoogste verbindt. Voor elk van de volgende
vernoemde vormen worden voorbeelden gegeven van grote bhakta’s die via deze weg per-
fectie hebben bereikt.

Volgens de Bhdgavata Purina (zoals het Srimad Bhagavatam ook nog genoemd wordt)

heeft de Bhakti marganegen graden of treden van liefde, en deze zijn:

1) Luisteren naar de namen van God (sravanamy): Mahirija (= koning) Pariksit kwam tot
perfectie toen hij Sukadeva Gosvami over Krsna hoorde vertellen.

2) Zingen van het lof van God (kirtanam): Sukadeva Gosvami bekwam perfectie toen hij
over Gods glorie zong en sprak. Hij was een groot toegewijde die het Srimad Bhiga-
vatam sprak tot koning Pariksit tijdens de laatste zeven dagen van diens leven.

3) Meditatic op God (smaranam): Prahlida Mahardja bekwam perfectie toen hij medi-
teerde en zich zo God herinnerde, nadat de Heer in zijn Nrsimha gedaante (half leeuw,
half mens) hem redde van zijn demonische vader.

4) Het vereren van de voeten van de Heer (pada sevanarm): Laksmidevi {(godin van het
geluk) kwam tot perfectie door verering van de Heer (N arayana) zijn lotusvoeten. Zij
is de eeuwige metgezellin van de Heer in zijn Nardyana gedaante (Krsna met de vier
armen).

5) Rituele verering (arcanam): Maharaja Prthu bereikte perfectie door rituele verering
tot de Heer, tevens was hij een voorbeeld van de ideale koning.

6) Neerbuigen, zich languit neerwerpen voor de Heer (vandanam): Akrira bereikte per-
fectie door nederig zijn gebeden te offeren aan de Heer.

7) Slaafse toewijding aan God (dasyam): Hanuman bekwam perfectie door dienstbare
toewijding tot God. Hij was de toegewijde in apengedaante die Heer Ramacandra
hielp de demon Ravana te verslaan,

8) Een vriend zijn (s@kkyam): Arjuna bereikte perfectie door zijn diepe vriendschap met
Heer Krsna, die zijn wagenmenner was.

9) Zelfovergave, waardoor de aanbiddende intreedt in Gods onsterfelijke lichaam (Jfma-
nivedanam): Bali Maharaja bekwam perfectie door alles op te offeren aan de Heer. Hij
is het voorbeeld van verzaking, omdat hij op verzoek van Vamanadeva, de dwerg (die
een brahmana was, wat een kenner van de Veda’s is die leiding geeft aan een samen-
leving), afstand deed van zijn hele koninkrijk en vervolgens zichzelf aan de Heer aan-
bood.

De vijf rasa’s die tot God stromen, via innige verbinding, noemt men in de Bhakti-Ra-
samrta-Sindhu als volgt:

1) Verering van de Heer of santa-rasa, dit is de neutrale stroom: De hoge verering tot het
Absolute, door de vier Kumaras. Dit waren asceten in kindergedaanten, maar tevens
ook grote impersonalistische wijzen. Vervolgens bezaten ze een grote autoriteit op het
gebied van toegewijde dienst.
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2) Dienstbaarheid, onderworpenheid of ddsya-rasa, ditis de dienaar-Heer-relatie: Hanu-
min en Krsna vertoonden hun verheven goddelijke dienstbaarheid in Dvaraka en Ma-
thura, hun plaats van verschijnen en heengaan.

3) Verheven vriendschap of sakfya-rasa. Sridama, Sudama en Stoka-Krsna hadden een
hogere vriendschapsband met Sri Krsna, ze leefden in armoede maar verkregen gro-
te geestelijke rijkdommen van de Heer.

4) Ouderlijke liefde of vifsalya-rasa, de ouder-kind-relatie: Krsna’s ouders en hun liefde
voor hun goddelijke zoon.

5) Echtelijke liefde of madhuzya rasa: De gopi’s van Vrndavana (is de plaats waar Krsna
zijn transcendentale spel en vermaak ontvouwde)en de koninginnen van Dvéraka.
Hun toewijding was als de zuiverste stroom van Hoogste Liefde die tussen een minna-
res en haar Geliefde kan bestaan.

De bhakta’s waarvan hier voorbeelden zijn gegeven en waar ook sprake van is in het vol-
gende aforisme, zijn edele zielen die zich al vele levens hebben ingezet tot zuivere toewlj-
ding aan het Allerhoogste, dit op het aardse, maar ook op het bovenzinnelijke niveau. De
verhalen over de bhakta’s die voorkomen in de Heilige Geschriften moet je niet altijd let-

terlijk nemen, maar zijn veelal allegorieén of voorstellingen van onstoffelijke zaken met
betrekking tot personen, bedoeld om aan het grote publiek duidelijk te maken wat de ho-
gere waarheden van het spirituele leven inhouden en voorstellen, en dit op een manier die
de gemiddelde mens goed kan vatten. De uiterlijke verschijningsvorm wordt enkel als een
symbool gezien van de innerlijke Werkelijkheid, en de toewijding van deze bhakta’sis in
feite op die Werkelijkheid gericht. In het denken van de gewone zoeker is het onderscheid
van de innerlijke Werkelijkheid en de uiterlijke vorm niet helder aanwezig, maar het leeft
wel altijd in zijn onderbewustzijn, daarom zijn dan ook het merendeel van deze verhalen

in cen symbolische vorm weergegeven. Het is niet belangrijk of deze bhakta’s al dan niet

op aarde geleefd hebben, maar wel hun manier van bestaan, hun visie en leer is belangrijk
als voorbeeld en als boodschap voor de oprechte zoeker naar het Allerhoogste.

83. ity evam vadanti jana-jalpa-nirbhaya eka-matih kumara-vyasa-
$uka-$andilya-garga-visnu-kaundilya-$esoddhavaruni-bali-hantimad-
vibhisanddayo bhakty-acaryah

iti = aldus; evam = de weg (van de Waarheid); vadanti =zij spreken, verklaren; jana =
mensen, publick; jalpa = roddel; nirbhayah = onbevreesd; eka = van één; matah = mening;
kmnara—vyasa—suka—sandllya-garga—v1snu—kaundllya-sesa-uddhava- aruni-bali-haniimad-
vibhisana = Kumiras, Vyasa, Suka, Sandilya, Garga, Visnu, Kaundllya Sesa, Uddhava,
Aruni, Bali, Hanuman, Vibhisana; adayah = en anderen; bhakti-acaryah = de leraren van
Bhakti.

Deze waarheden verklaren de leraars van Bhakti eenstemmig, zonder enige angst
voor publieke kritiek. De volgende zijn gekend als grote leraars in Bhakti: De Ku-
maras, Vyisa, Suka, Sandilya, Garga, Visnu, Kaundilya, Sesa, Uddhava, Aruni, Bali,
Hanuman, Vibhisana, en vele anderen.

Zoals in de Bhagavad-Gita beschreven staat, verklaarde Arjuna tijdens zijn onderricht
door Krsna het volgende:

arjuna uvaca
param brahma param dhama pavitram paramam bhavan
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purusam Sasvatam divyam adi-devam ajam vibhum (10.12)
dhus tvam rsayah sarve devarsir ndradas tatha
asito devalo vydsah svayam caiva bravisi me (10.13)

Arjuna zei:

‘Gij zijt de allerhoogste Eeuwige, het allerhoogste toevluchtsoord, de allerhoogste Reini-
ger, de eeuwige goddelijke Persoon (Purusa, of de Absolute Waarheid in Haar uiteinde-
lijke, persoonlijke gedaante), de Godheid der Goden, de Ongeborene, de alomtegenwoor-
dige Heer’.

“Zo hebben alle zs7’s van U getuigd; eveneens de goddelijke Ziener, Narada; zo ook Asita,
Devala en Vyasa; en nu verkondigt Gij het Zelf”.

Zoals Narada getuigd in dit aforisme dat vele leraren van Bhakti deze Waarheden zonder
angst voor publieke opinie’s hebben verkondigd, zo getuigt ook Arjuna in de Bhagavad-

Gitd over de Waarheid van de Heer, en vernoemt ook Narada en nog enkele andere grote
meesters die hetzelfde deden.

Narada had eerder in deze verhandeling al stellingen van Garga, Sandilya en Vyasa opge-
nomen (zie aforisme 16 tot 18, en de commentaar van 76). Nu doet hij een opsomming
van nog enkele andere leraren die Bhakti verkondigt hebben, dit om deze Waarheden nog

eens extra te onderlijnen. We hebben al enkele voorbeelden in het voorgaande aforisme
opgesomd, zoals de vier Kumaras, $ukadeva Gosvami (Suka), Bali Mahardja en Hanu-

man. Verder spreckt Narada ook nog over Uddhava, die een vertrouwelijke vriend van

Krsna was, en over Visnu, die één van de drie Purusa-avatara ’s (hoogste goddelijke incar-
naties) is die betrokken zijn met het scheppen (Brahma), het instant houden (Visnu) en het
vernietigen (Siva) van het materiele universum. Visnu wordt hier vernoemd als een incar-

natie die enorm veel indruk maakte op Yamaraja de god van de dood en zijn boodschap-

pers, de Yamadiita’s. Dit omwille van zijn opperste autoriteit en gezag over Bhakti, want

als dit volledig ontwikkeld is overstijgt het tevens de dood, en ook dat houd Visnu instant.
De anderen zijn ons minder bekend maar hebben daarom niet minder bijgedragen tot het

pad van Bhakti.

Publieke kritiek of het aanvechten van welke gevolgde weg of leer dan ook zal er altijd
blijven bestaan, maar weet dan dat dit altijd van onwetende kant komt. Wie echter op zijn
pad de nodige evolutie ontwikkeld heeft is in principe een ‘wetende’, en doet echter geen
moeite meer om nog in te gaan op welke ijdele discussie’s dan ook.

84. ya idam nirada-proktam sivanusasanam viévasiti Sraddhate sa bhaktiman
bhavati sa prestham labhate sa prestham labhata iti

yah = wie; idam = deze; narada-proktam = Narada sprak; §iva = voorspoedig, veel-
belovend; anuédsanam = aanwijzing, beschrijving; visvasiti = vertrouwen hebben;
éraddhate = overtuiging; sah = degene; bhakti-man = (bekomt) de hoogste (Liefde)
toewijding; bhavati = wordt; prestham = de meest geliefde; labhate = bereikt; iti = aldus.

Al wie gelooft in deze veelbelovende beschrijving van de Goddelijke Liefde door Na-
rada, en die vertrouwen in deze lering heeft, wordt zijn minnaar, bekomt de hoogste
zaligheid en bereikt het hoogste doel van het leven.

Wie open staat voor de boodschap van $1i Narada Muni, vol vertrouwen God zoekt in zijn

innerlijke, en tevens zijn pad onafgebroken, vol goede moed en met overgave voortzet,
bereikt uiteindelijk het allerhoogste Doel van het leven, wat versmelting met de Bron van
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de Goddelijke Liefde is. Wat hierboven beweerd wordt, is voldoende duidelijk maar toch
voegen we er nog wat aforismen van enkele geschriften aan toe om de belangrijkheid aan
te tonen van de gerichtheid op het Allerhoogste ter voleinding van ons pad. Het Srimad

Bhagavatam zegt het volgende:

sakrd yad darsitam ripam etat kimdya te ‘nagha
mat-kamah sanakaih sidhu sarvan muficati hre-chayan (1.6.22)

“O deugdzame, je hebt Me slechts éénmaal in gedaante aanschouwd, en Ik vertoon Me
niet vaker, teneinde je verlangen naar Mij te doen toenemen, want hoe meer je naar Me
hunkert, hoe meer je van al je stoffelijke begeerten afkomt’.

Geen enkel levend wezen kan het zonder verlangens stellen, want het moet werken, den-
ken, voelen en willen. Is het denken, voelen en willen materialistisch gericht raakt het ver-
strikt, maar is het daarentegen gericht op de Heer, geraakt het geleidelijk uit alle verstrikt-
heid verlost. Van het dienen van de stoffelijke aard geraakt men verzadigt, maar als het
Allerhoogste gediend wordt kent de verzadiging geen einde. Dit is de bovenzinnelijke
aard van goddelijke dienst aan het Allerhoogste. Als je Hem zelfs maar éénmaal aan-
schouwd hebt, wat op zich al een grote Genade op je weg is, zal je verlangen naar Hem in-
tens vergroten en dan is er geen weg meer terug.

Een algemeen besluit staat ook mooi in de Bhagavad-Gita, waar Krsna, duidelijk en be-
knopt uiteenzet hoe toegewijde dienst aan God moet zijn en wat de resultaten ervan zijn:

mac-cittd mad-gata-prand bodhayantah parasparam
kathayantas ca mam nithyam tusyanti ca ramanti ¢a (10.9)

‘Met hun gedachten op Mij gericht, hun leven geheel in Mij geworteld, elkander ver-
lichtend (elkaar hun wijsheid mededelend), steeds over Mij sprekend, zijn ze tevreden
en blijmoedig’.

tesdm satata-yuktanam bhajatam priti-pirvakam
dadami buddhi-yogam tam yena mam upaydnti te (10.10)

‘Aan dezen, die steeds evenwichtig, Mij vol liefde aanbidden geef ik de yoga van het
onderscheidingsvermogen (viveka) en intelligentie (buddhiyoga*), waardoor ze tot Mij
komen’.

(* Het intellect wordt verhelderd tot intelligentie en verkrijgt zekerheid door de intuitie
van buddhiyoga, of de oorspronkelijke intelligentie van het levend wezen, waardoor het in
staat is te begrijpen hoe alles in relatie staat tot God. Door deze intelligentie ontdoen we
ons van onze materialistische levensopvattingen).

tesamn evanukampartham aham ajfiana jam tamah
nasayamy atma-bhavastho jidna-dipena bhisvata (10.11)

“‘Daar Ik verblijf in hun Zelf, doe Ik, uit zuiver mededogen jegens hen, door de stralende
lamp van wijsheid de uit onwetendheid geboren duisternis teniet’.
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Als je deze drie aforismen onder de loep neemt zie je dat alles wat er in geschetst wordt
diepgaand in deze verhandeling besproken is.

Maar één ding mag men nooit vergeten en dat is, als men het Allerhoogste wil bereiken,
dat dit enkel kan met een menselijk lichaam als voertuig, en niet in welke andere bestaans-
vorm dan ook, en tevens ook niet in de bovenzinnelijke of geestelijke gebieden van het
bestaan. Men zal tot het besef moeten komen dat het hier en nu op deze aarde moet gebeu-
ren, met ons lichaam dat we er als hulptuig voor gekregen hebben, en niet volgend jaar of
binnen tien jaar of in een volgend leven, Neen, we hebben nu een lichaam en alle uitstel is
afstel en tijdverlies, we moeten een aanvang maken, zodat het zaadje (goddelijke Liefde)
dat in ons hart verborgen is langzaam tot ontwikkeling kan komen, zodat we het kunnen
koesteren en vol zorg en toegewijdbeid kunnen offeren aan de Allerhoogste Liefdevolle
Gever en Ontvanger, namelijk God.

$ri Narada Muni bezingt de Goddelijke Liefde aan
Brahma, vergezeld van Visnu op zijn zwevende lotus.
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Uitspraak van de Sanskrietletters.

De klinkers worden als volgt uitgesproken:

zoals in ‘kat’

zoals in ‘pater’

zoals in ‘lid’

zoals in ‘liever’

zoals in ‘doet’ — cen korte ‘oe’ -klank

zoals in ‘moeder’ — een lange ‘oe’-klank

zoals in ‘nutricia’ — met een kort rollende ‘r’ en een lichtjes doffe i’

zoals in ‘riedel” — met een lang rollende ‘r’ en een lange ‘ie’

zoals in ‘donkelrivier’ — korte ‘I’ met een kort rollende ‘r’ en een lichtjes doffe ‘i’
zoals in ‘zadelriem’ — korte ‘I’ met een iets langer rollende ‘r’ en een lange ‘i¢’
zoals in ‘veel’ — wordt altijd lang vitgesproken

midden tussen ‘traject’ en ‘grasmaaier’

zoals in ‘vleot’ — wordt altijd lang vitgesproken

au zoals in ‘pauw’

(=] E ® .;;;"—"HI-H =TI~ B L TR

De halfklinkers worden als volgt uitgesproken:

zoals in “jong’

zoals in ‘reden’

zoals in ‘lief’

zoals in ‘vader’ — maar achter een medeklinker bijna zoals in ‘water’ — in feite zou
het dan tussen de ‘v’ en ‘w’ moeten uitgesproken worden

< = = <

De gutturaalmedeklinkers worden als volgt uitgesproken (met de huig steeds aan-
sluitend tegen het achterdeel van de tong):

k  zoalsin ‘koe’

kh zoals in ‘spreekhoorn’ of ‘khan’
g zoalsin ‘guitig’

gh zoals in ‘ghump’

n

zoals in ‘zong’ of in ‘flank’

De palataalmedeklinkers worden als volgt uitgesproken (met het achterdeel van de
tong aansluitend tegen het achterdeel van de holte van het verhemelte):

¢ zoals in ‘cha-cha-cha’ — uitspraak is ‘tsja-tsja-tsja’ of ‘tcha-tcha-tcha’

ch zoals in ‘churchhill’

j  zoalsin ‘jazz’ — uitspraak is ‘djazz’, of in ‘jungle’ uitspraak is ‘djungle’

jh zoals in ‘bridge-house’ — maar enigszins uitgesproken als een geaspireerde (aange-
blazen) ‘djh’

fi  zoals in ‘puntje’ — maar uitgesproken als ‘pundje’ met een lange ‘n’, een heel korte
‘d’ en een korte °j’

De cerebraalmedeklinkers worden als volgt uitgesproken (met de punt van de tong
tegen het voorgedeelte van de holte van het verhemelte):
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zoals in ‘tracht’ - de tong verder naar achter tegen het verhemelte
zoals in ‘thaise’

zoals in ‘deed’

zoals in ‘redhole’ — met een geaspireerde (aangeblazen) ‘h’

zoals in ‘ernst’

= g: g

De dentaalmedeklinkers worden als volgt uitgesproken (met de tongpunt tegen de
boventanden):

t  zoalsin ‘tafel’

th zoals in ‘thee’

d zoalsin ‘dit’

dh zoals in ‘“dhooge’
n zoals in ‘nummer’

De labiaalmedeklinkers worden als volgt uitgesproken (met de lippen op elkaar):

p zoalsin ‘pyl’

ph zoals in ‘ophouden’
b  zoalsin ‘buis’

bh zoals in ‘bhuzzer’
m zoals in ‘maar’

De sibilantmedeklinkers worden als volgt uitgesproken:

§ zoals in ‘shopping’ — de tong meer naar achter tegen het hard verhemelte = palataal
s  zoals in ‘shilling” ~ de tong tegen het voorste deel van het verhemelte = cerebraal
s zoalsin ‘steen’

Speciale letters:

m deze letter wordt ook anusvara genoemd — hij staat voor alle nasaleringen en wordt
uitgesproken zo ergens tussen ‘winkel’ en ‘amnestie’.

h  deze letter wordt ook visarga genoemd — en wordt midden in een regel anders uit-
gesproken dan aan het eind van een regel: — midden in een regel wordt hij uitgespro-
ken als een scherp geaspireerde (aangeblazen) ‘h’ welke plotseling wordt afgebro-
ken, bijna alsof men een ‘k’ wilde zeggen; — aan het eind van een regel wordt hij uit-
gesproken als een geaspireerde ‘h’ gevolgd door een zwakke naklank van de voor-
gaande klinker, dus zoals in ‘peche’. Deze laatste uitspraakregel geld slechts als de
visarga zich, in een vers van vier regels, aan het einde van de tweede of van de vier-
de regel bevindt; zo niet, dan wordt hij uitgesproken alsof hij zich midden in een re-
gel bevindt.

Leestekens:

De avagraha=" (scheiding) duidt de verdwijning van de korte ‘a’ aan, zoals bijvoorbeeld
in ‘me anupadam’ en dit wordt dan ‘me ’nupadam’.
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zijn van “Sankirtan” Vaisnava-Kultur - Hare Krsna - Bhakti-yoga

Verwijzingen en referenties:

Shankara

Siva Satra

Visnu-Purana
Smrti-Sastra

Agnirasa Daiva Mimamsa
Isavasyopanisad

Mathara Sruti
Pratyabhijfia Hrdayam
Vedinta-Sruti
Bhakti-Rasamrta-Sindhu

De wijze ziener Vyasadeva

84



Nawoord.

Naar aanleiding van het afstuderen als yogaleraar in de academie te Mechelen, met name
de Sri Yoge$varananda Yoga Mahavidyalaya, wordt van je verwacht een eindwerk te ma-
ken tegen het einde van het vijfde jaar van je opleiding.

Van jongs af aan was ik al geinteresseerd in het Hogere, wat ik ook toen al God noemde,
maar toch was het voor mij eerder iets vormloos, want ik kon er mij geen beeld of persoon
bij voorstellen. Als jonge tiener van twaaif jaar was het begonnen met een meer dan hoge
mate van interesse in de Bijbel die ik vele malen doorgenomen heb, het was hier echter
nog maar een onbewust zoeken. Tevens is dit boek een grote steun in mijn leven geweest.
Toen ik vooraan in de twintig was en met mijn zoon alleen viel, werd de lijn van de Bijbel
doorgetrokken tot het wekelijks naar de ‘mis’ gaan, maar niet naar de gewone kerk, dit in-
teresseerde me niet, maar naar de ‘paterkeskerk’ (Minderbroederklooster) te Hasselt. Dit

kwam omdat hun goede preken mij iets deden, ze wisten me keer op keer te raken en lie-
ten mij telkens opnieuw nadenken over het leven. Dat dit mij meer aansprak dan de gewo-
ne dorpskerk kwam denk ik omdat deze paters meer tijd hadden om hun preken goed voor
te bereiden, en tijd is toch wel iets wat een dorpspastoor veel minder heeft. Maar wat ook
nog een andere reden was, vermoed ik, is dat ik gevoelig en emotioneel van aard ben, wat
me daardoor dan ook meer raakbaar of vatbaar maakte voor de subtiele boodschappen die
zij brachten over welbepaalde dingen van het leven, dingen waarvoor de modale mens niet
gevoelig was en niet verder over na dacht. Tevens zaten er dan ook nog veel mensen in de
kerk omdat het in die tijd ‘moest’. Het was ook in die tijd, dat ik goede gesprekken had
met deze paters en de boeken over Pater Pio las. Maar reeds ook in deze periode en dank-

zij mijn oudste broer, ben ik echier ook in contact gekomen met de parapsychologie en na-
dien met yoga. Vele boeken heb ik doorgenomen en er zijn me enkele goede bijgebleven

die ik op het einde even aanhaal. Maar de boeken over yoga brachten een grote omwente-
ling teweeg in mijn leven. Ik ging yogalessen volgen bij een yogaleraar om de hoek, en

deed trouw de meditaticlessen van Paramahansa Yogananda. Toen ik de Yoga Siitra’s van

Patafijali onder ogen kreeg, was dat als een sleutel voor mij, want ik had al wat ervaringen
in mijn leven gehad die ik toen toch al wat beter kon plaatsen en begrijpen. Maar toch was
dit niet voldoende voor mij want ik had nog steeds een onbevredigd gevoel. Al het voor-
gaande was geen innerlijk zoeken, maar het was een naar buiten gericht spel van de zin-
nen, een verlangen naar meer willen weten en halsstarrig willen vinden, iets wat niet lukt
in het woud van de illusie, wat de wereld om ons heen is. Met deze gedachte was ik op
een dag in een boek aan het bladeren dat ik al jaren had liggen, met name, de ‘Wetenschap
van de Ziel’ en ik voelde dat ik naar het nummer moest bellen dat er in stond. Toen is al-

les in een stroomversnelling geraakt. Ik werd uitgenodigd voor een gesprek, deed de be-

ginners- en vervolmakingscursus en ben toen naar de yoga academie gegaan. De academie
volgen lijkt als je ervoor staat op het lange en zware opdracht, maar gaandeweg de cursus

vordert voel je je één met de gegeven stof. Zo hunker je na de examens, telkens opnieuw
weer naar het volgende jaar. Deze cursus is het beste wat mij kon overkomen en is een

verlengstuk van mijn zoektocht, dic al van jonge leeftijd begonnen is en die nu verinner-

lijkt wordt door de diepgang van de lessen. Het voelt als een thuiskomen. Het einde van

deze cursus is geen einddoel maar een begin van het echte werk.

Heel mijn leven heb ik nauwe banden gehad met liefde en God, en had het geluk dat ik ter

wereld ben gekomen met een in mijn ogen ‘heilige moeder’. We hadden thuis niet zo veel
extra’s, maar dit compenseerde zich veelvuldig met de liefde die we er in de plaats voor
kregen van onze moeder. Zij is diepgelovig en weet perfect wat liefde is, ook al waren er
soms problemen, Tk voelde me er altijd geborgen, het was voor mij meer dan een gewone
thuis. Nadat ik thuis vertrokken was, heb ik niet veel geluk in de licfde gehad, en viel al
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snel alleen. Gelukkig had ik mijn zoon nog, die ik ook niet veel kon geven. Toch heb ik
hem enkele belangrijke dingen geleerd, die ik ook van mijn moeder had geleerd en dat is
liefde en Godsbesef, wat ik hem dan veelvuldig gaf en leerde. Ik ben misschien niet zo ge-
slaagd in het opvoeden van kinderen, maar weet dat je dit niet volledig zelf in handen hebt
als je er alleen voorstaat. Je doet dan wat je kunt en nict wat je wil. Maar wat ben ik dank-
baar, als ik nu zie dat cok mijn zoon weet wat liefde is, en al een goed Godsbesef heeft.
Gelukkig ben ik daarin dan toch al wat geslaagd.

Dat liefde en God een rode draad in mijn leven is heb ik altijd al wel geweten, maar ik ben
het mij pas echt beginnen te realiseren na mijn tweede zwaar auto ongeval waarbij ik ver-
schillende ervaringen heb gehad. Ik wist meteen dat ik een eindwerk over liefde zou gaan
maken. Ik had aanvankelijk nog enkele andere onderwerpen die echter veel korter waren
en vond een visie geven op de Narada-Bhakti-Siitra een te groot werk in mijn toch wel vrij
drukke leven. Maar het liet mij niet meer los en het zou dit worden. Het is onvoorstelbaar
hoe dankbaar ik ben dat ik dit heb mogen schrijven. Dit werk heeft ontzettend veel tijd in
beslag genomen. Ik ging er mee slapen en stond er mee op, maar wat dit innerlijk bij mij
teweeg heeft gebracht is niet in woorden uit te drukken. Aforisme per aforisme doorleefde
ik het beschrevene, voelde ik wat het bedoelde, zag dat er rechtstreeks betrekking was
naar mijn leven toe, en zag dan ook nog dat het allemaal juist en waar was. Nog nooit ben
ik zo vervuld geweest van de innerlijke Waarheid die ik heb mogen proeven in deze perio-
de van meditatieve werkzaamheid. Dit eindwerk is een geschenk en tevens een genade
voor mij, want het heeft mij op een andere manier naar het leven laten kijken. Als je dit
gevoel hebt ervaren weet je dat het normale leven, of wat in de maatschappij als een ge-
woon of normaal leven wordt beschouwd, je niet meer aanspreekt, want je hebt geproefd
en dit heeft zijn gelijkenis niet in het materiele leven.

Ik weet dan ook dat een verder leven in de maatschappij niet zo makkelijk zal zijn, maar
moeilijk gaat ook en met ‘Gods hulp’ lukt dat wel, want als je ‘echt door hebt’ dat Hij er
is weet je ook dat als je oprecht bent, Hij er ook “echt’ voor jou Is.

Nu zal ik enkele boeken vernoemen die mij in het leven hebben laten nadenken, en als je
deze volgorde bekijkt zul je een lijn van evolutie bemerken:

— De Bijbel, Willibrord vertaling.

— Uittredingen, experimenten buiten het lichaam; van Robert A. Monroe.

— Bewaust zijn, hoe krijg ik inzicht in mezelf en begrip voor anderen; van M. Sickesz.

- Leven in relatie, Edgar Cayce’s visie op contacten, omstandigheden, karma en reincar-
natie; van Gina Cerminara.

— Bevrijding komt niet uit de hemel vallen, leven en leringen van Sai Baba; van Wim G.J.
van Dijk.

— Bhagavad-Gita zoals ze is; door A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

— Autobiografie van een yogi; van Paramahansa Yogananda.

- De Yoga Sutra’s van Pataiijali; door Dr. LK. Taimni.

— Padre Pio; van Broeder Ami Decorte.

— Pater Pio van Pietrelcina, Brieven. Briefwisseling met zijn Geestelijke Leiders van 1910
tot 1922, Vertaald en van nota’s voorzien door Dr. Ch. Niederer S.J.

— Wetenschap van de Ziel, Atmi Vijfiana. Aanschouwing van de innerlijke wereld door
yoga; van Swami Yoge§varananda Sarasvati.

Dit zijn voor mij de belangrijkste bocken geweest.

De Bijbel bracht verdieping in mijn Godsbesef, Uittredingen liet mij beseffen dat er iets
meer was dan alleen een lichaam. Bewustzijn en Leven in relatic gaven mij al een opper-
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vlakkig inzicht in mezelf, in de wereld rondom mij heen en in de Wetten die deze wereld
besturen. Bevrijding komt niet uit de hemel vallen en de Bhagavad-Gitd gaven mij het be-
sef dat er bevrijding bestaat. Autobiografie van een yogi en de Yoga Siitra’s van Patafijali
bevredigde het intellect en stimuleerde het zoeken naar het Hogere. Pater Pio gaf mij de
eerste confrontatie met mezell en gaf me diepe inzichten over lijden, devotie en dienst-
baarheid. De Wetenschap van de Ziel bracht mij in de yoga academie, wat mijn geestelij-

ke evolutie enorm heeft doen toenemen. Ik mag niet zeggen dat deze boeken mijn leven
bepaald of veranderd hebben, maar de studie ervan gaf een innerlijke respons (een wakker
schudden) en de thema’s gaven een erkenning met de verborgen innerlijke Waarheden.

Dit alles heeft in combinatie met wat het lijden in dit leven al heeft gebracht, mij diep in-
zicht en ervaring bijgebracht, waarvoor ik God oprecht en nederig dank uit het diepste van
mijn hart. Het heeft mij gemaakt, wie dat ik nu ben, en heeft mij dichter bij Hem gebracht,
Hij die de Hoogste Waarheid, het Leven en de Opperste Gelukzaligheid is.

Nederig wil ik dan ook dit eindwerk aanbieden, aan mijn moeder, mijn zoon, aan Beatrice
die jaren lang mijn geestelijke steun is geweest, aan Atma Muni, Suman, Mira en Dharma
Muni en tevens aan alle oprechte zoekers naar God.

19 maart 2005
Vanolst Frank

De verheven Brahma
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